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WOORD VOORAF

Kort maar duidelijk, en met alle mogelijke nadruk, worden in dit boekje feiten gegeven om te bewijzen dat het Koninkrijk Gods, zoals dat in de Bijbel met talloze bijzonderheden is voorspeld, uiteindelijk is gekomen met de vervulling van al die bijzonderheden. In alle geopenbaarde wereldreligies wordt de komst van het Koninkrijk vereenzelvigd met het verschijnen van de allergrootste Wereldverlosser, de Heer der Heerscharen, de wedergekomen Christus, de Qá’im, de nieuwe Boeddha. Het „één kudde en één herder” zal de vele elkaar bestrijdende en afgescheiden groeperingen vervangen. Deze oorspronkelijk duizenden jaren geleden gegeven opvallende belofte, is nooit door een der grote Profeten vervuld, tot in de negentiende eeuw Bahá’u’lláh, de Stichter van het Bahá’í Geloof, aan de heersers en godsdienstleiders van de wereld verkondigde, dat Hij deze Verlosser was en de Drager van Gods boodschap aan de huidige mensheid. Hij verklaarde dat Hij met de stem van God sprak, dat Hij de Heer der Heerscharen was, Christus, gekomen in de glorie van de Vader, en dat dit inderdaad de laatste Dag was, de Dag des Oordeels. De Zaak van Bahá’u’lláh en Zijn voorloper, de Báb die de marteldood stierf, was gedurende twintig jaar onderhevig geweest aan vervolgingen van allerlei aard – en toch negeerden de koningen en geestelijke heersers tot wie Hij zich richtte Zijn boodschap. Hij stierf in 1892 in het Heilige Land als een banneling en gevangene van de Turken. Niettemin bestaat er nu een wereldwijde gemeenschap die Zijn naam draagt en Zijn leringen navolgt. De denkbeelden en het streven van de twintigste eeuw zijn nauw verwant aan de sociale en menslievende beginselen die Bahá’u’lláh verkondigde, hoewel Zijn geestelijke Boodschap tot nu toe merendeels genegeerd wordt en men zeker geen relatie ziet tussen het idee van een wereldorde en het Koninkrijk Gods.

Dit boek is speciaal gericht tot de Christenen, wier eeuwenlang gebed – door Christus zelf gegeven – „Uw Koninkrijk kome” tot strekking heeft. Helaas zijn de Christelijke kerken het oneens over de betekenis ervan en staan daarom machteloos tegenover de crisis van onze tijd.

De Boodschap van Bahá’u’lláh opent voor de Christenen de enige deur naar een zeker vooruitzicht op de vervulling van het beste in hun grote traditie, de schoonste verwachting van dienstbaarheid en van verlossing in de toekomst.


HOOFDSTUK 1

GODS OPROEP AAN DE CHRISTENEN

God heeft beschikt dat de Christenen van het westen de eersten onder de volkeren der wereld zullen zijn die de tweede komst van Christus in de glorie van de Vader zullen erkennen en bevestigen en de blijde Boodschap over de aarde zullen verbreiden.

Het Koninkrijk Gods is gekomen! De Heer der Heerscharen is verschenen met alle voorzegde tekenen! Zijn leringen zijn over de aarde verspreid en Hij heeft Zijn Boodschap aan de koningen en godsdienstleiders verkondigd. De Christenen aarzelen echter, de Christelijke leiders willen niets erkennen noch zelfs onderzoeken. Ze schenken geen aandacht aan het profetische plan dat ze ook niet begrijpen, nl. een uiteenzetting die Christus in Palestina aan Zijn discipelen gaf over de aard van het eerste Christelijke tijdperk – de periode tussen de eerste en de tweede komst – en over de speciale gevaren en moeilijkheden die de Kerk zouden omringen gedurende die hele periode. Hij verklaarde dat er geen bepaalde kennis zou bestaan omtrent de Christelijke waarheid in die eeuwen; geen overeenstemming, maar eindeloze twijfel en geschillen en moeilijkheden. De vijanden van de Kerk zouden niet de openlijke en aanwijsbare vijanden zijn, maar zich binnen de eigen gelederen bevinden. De Christelijke gemeenschap, zo waarschuwde Hij hen, zou gelijk een rijpend korenveld zijn, overwoekerd door massa’s onkruid, zó dicht opeengegroeid dat het niet uitgetrokken kon worden, maar zou moeten blijven staan en zijn boze werk verrichten tot aan de oogsttijd.1 Dan zou het zijn grootste dichtheid hebben bereikt. De kenmerkende vijand van de Kerk zou de valse profeet zijn, die de ware betekenis van het Evangelie zou verdraaien en het geestvermogen van de mensen zo listig in de war brengen, dat hij op het laatst – in de oogsttijd – zelfs de meest uitverkorenen zou kunnen misleiden, nl. de tijd waarin de maaiers het onkruid zouden vergaren, het in bossen binden om het te verbranden.2 De toestand van het godsdienstonderricht zou zo slecht worden, dat de ware leer het wel eens zou kunnen afleggen tegen de vrees voor de dreigende hel. Christus stelde Zijn kleine kudde gerust, en zei hun niet te vrezen, aangezien het hun Vaders welbehagen was hun het Koninkrijk te geven. De Christenen van toen en nu hebben de nauwkeurigheid van Christus’ profetie niet opgemerkt en evenmin zien zij dat juist de dingen waarvoor Christus hen waarschuwde thans gebeuren.

Nu is de beloofde verandering gekomen. Dit is de tijd die Christus voorzag toen Hij verklaarde dat Hij nog vele dingen aan de discipelen te zeggen had, maar dat Hij ze voor zich moest houden omdat ze er nog niet aan toe waren ze te bevatten. Nu echter is het tijdperk van volwassenheid aangebroken. De tijd van onzekerheid en twijfel, van zelfbedrog, nutteloze verbeelding en ijdele waan is voorbij. De „Geest van Waarheid” is gekomen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn voor de mensen uitgespreid en van ieder mens wordt geëist „alle dingen te onderzoeken” en „het goede te behouden”.

Dit boek is geschreven opdat Christelijke mannen en vrouwen, verward door vroegere dwalingen en vervalsingen, niet zullen nalaten notitie te nemen van de nieuwe denkbeelden van deze eeuw, aan de waarschuwingen van Christus aandacht te schenken en niet in de val te lopen – een val waarop Hij hen allen zo vaak en met nadruk had gewezen. Laten zij niet door gebrek aan inzicht of moed in handen vallen van hen die afbrekend te werk gaan. Dit boek is geschreven om vanuit de onmiskenbare historische feiten te bewijzen wat de ware uitleg is van de profetieën van Christus aangaande de aard van Zijn tijdperk, om de juistheid van Zijn waarschuwingen aan te tonen, en wel speciaal in deze tijd waarin de gebeurtenissen die Hij heeft voorzegd het beslissende stadium van hun vervulling hebben bereikt.

Moge de Vader in Zijn barmhartigheid geven dat de Christenen in het westen uit hun gezapige rust wakker geschud en in beweging gebracht worden voordat het te laat is om de waarheid te onderzoeken, en zij eindelijk zullen opstaan om het hoofd te bieden aan de geweldige, ongekende en onverwachte verandering die voor de deur staat.


HOOFDSTUK 2

HET KONINKRIJK IN DE BIJBEL

Het verhaal over de komst van het Koninkrijk loopt door de gehele Bijbel. Het is de climax en de voltooiing van Gods grote verlossingsplan. De komst van het Koninkrijk aan het einde is in het begin beloofd, en geeft aan de Bijbel dat kenmerk van vertrouwenwekkende verwachting, van succes en triomf.

Jezus maakte melding van Noach en Abraham als goddelijke Profeten en Verkondigers in de opvolgingslijn van hen die de mensheid hadden geleid naar het Koninkrijk; maar hun leringen zijn blijkbaar verloren gegaan en worden in de heilige tekst niet vermeld.

Daardoor komt het dat de ware geschiedenis over de komst van het Koninkrijk Gods op aarde niet eerder in de Bijbel begint dan met de prachtige en beroemde profetie van Mozes in Deuteronomium 30. Een profetie in de ware zin van het woord betekent veel meer dan alleen maar een voorspelling. Ze maakt melding van een vooruitzien in de toekomst door een geïnspireerde profeet in het licht van eeuwigheid en is een visioen van het toekomstige plan van God, dat buiten de gezichtskring van de sterveling ligt.

Abraham was reeds de komst aangezegd van één van Zijn nakomelingen in wie alle geslachten der aarde gezegend zouden worden en ook Jacob had op gelijke wijze de komst van Silo voorspeld. (Gen. 49). De profetie van Mozes was vollediger en nauwkeuriger. Hij voorzegde dat in de verre toekomst de Israëlieten, die Hij nu vanuit Egypte naar het Beloofde Land leidde, vanwege een vreselijke misdaad uit dat land verjaagd en wijd en zijd verstrooid zouden worden tussen de volkeren. Zij zouden in ellende en vernedering leven, totdat in de volheid der tijden de Here God, door erbarmen bewogen, de Israëlieten „weer zou bijeenbrengen”, en hen als Zijn bekeerde onderdanen weer naar het oude land van hun vaderen zou terugleiden om daar in duurzame vrede te wonen.


„Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt te midden van al de volken naar wier gebied de Here, uw God, u verdreven heeft,

„En wanneer gij u dan tot de Here, uw God, bekeert en naar Zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel,

„Dan zal de Here, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de Here, uw God, u verstrooid heeft.”

(Deut. 30 : 1-4)



De profetie van Mozes voorzag de Joodse profeten van één van hun meest geliefde en beroemde thema’s. Het was het hoofdthema van de grootste onder hen, Jesaja, die er in de meest verheven en machtige trant over schreef. Jeremia en Ezechiël, Zacharia, Joël, Micha, Nahum, Habakuk en Zefanja deelden zijn enthousiasme en vulden het verrukkelijke beeld dat hij van het toekomstige herstel gaf, aan.

De profetie van Mozes over de wederkomst viel samen met de uiteindelijke komst van het Koninkrijk Gods door het verschijnen van de allerhoogste Wereldverlosser, de Here God, de Heer der heerscharen. De wereld zou verenigd worden en de Joden in het Heilige Land zouden een centrale plaats innemen, hetgeen hun een eerbare positie zou verschaffen en tot voorwerp van afgunst onder de volkeren zou maken. In die dagen zou de wereld, zoals de profeten het zagen, een innerlijke en uiterlijke gedaanteverwisseling ondergaan; het menselijke karakter zou veranderd en verdeeld worden.


„Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste … opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen … zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn.”

(Ezechiël 11 : 19-20)




„Ik zal mijn Geest uitstorten op al wat leeft…”

(Joël 2 : 28)




„Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn.”

(Jeremia 31 : 33)




„De aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.”

(Jesaja 11 : 9 en Hab. 2 : 14)




„En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.”

(Zach. 14 : 9)



Vrede zal over de wereld heersen. De mensen zullen de oorlog niet meer leren. Veiligheid, rust van geest en overvloed zullen de vrede volgen. (Jesaja 2 : 4; Micha 4 : 4-5; Jesaja 35 : 1-2; Joël 3 : 18).


„En Hij zal richten tussen vele volkeren en recht spreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen…”

(Micha 4 : 3)




„Gerechtigheid en vrede kussen elkaar” voegt de psalmist hier aan toe.

(Psalm 85 : 11)



Het karakter der mensen zal worden erkend voor wat het werkelijk is:


„Dan zal een dwaas niet meer edel genoemd worden en de bedrieger niet meer aanzienlijk heten.”

(Jesaja 32 : 5)



Temidden van deze gemeenschap van vredige en bevriende volkeren plaatsten de profeten het Heilige Land in een bij uitstek bevoorrechte positie. Op het gebied van wetgeving, religieus onderricht, regeringsbeleid en rechtspraak neemt het een unieke plaats in.


„Want uit Zion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.”

(Jesaja 2 : 3)



En verder:


„Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen … En Hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige natiën.”

(Jesaja 2 : 3-4)




„… en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.”

(Jesaja 9 : 5-6)



Inderdaad geen wonder dat het Joodse volk vanaf de tijd van Jesaja tot op de huidige dag vertroosting vond en trots was bij de gedachte aan het herstel van hun volk ten tijde van de komst van het Koninkrijk, en met geluksgevoelens de profetieën over de komst van de Heer der heerscharen las en herlas.

In de Bijbel wordt nog een prachtig beeld van de glorie van het Koninkrijk gegeven en wel in de Openbaring van Johannes, waarmee de Bijbel tot een climax komt en eindigt. Aangezien dit bij de Openbaring van Christus behoort, is het van een hoge geestelijke orde. Het belooft de feitelijke aanwezigheid van God in het Koninkrijk alsook Zijn verblijf onder de mensen.


„Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan … En zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.”

(Openb. 21 : 3-4, 22 : 4-5)



Daar er geschreven staat (in Openb. 21 : 24)


„En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar”,



moet de conclusie worden getrokken dat de verwijzing naar Gods tegenwoordigheid zinspeelt op het aardse Koninkrijk en het Heilige Land.


HOOFDSTUK 3

JEZUS CHRISTUS, HERAUT VAN HET KONINKRIJK

Mozes had de vestiging van het Koninkrijk en het herstel van de Joden aangekondigd en grote profeten hadden die in bezielende taal beschreven.

De opdracht van Jezus was vertrouwelijker, opbouwender, creatiever van aard. Hij was in feite de Heraut van het Koninkrijk dat, zo zei Hij, „op handen” was. Maar Hij openbaarde het niet ten volle: „Ik heb u nog vele dingen te zeggen, maar ge kunt ze nu niet verdragen.” Met Zijn openbaring wordt het Koninkrijk een levende, stralende werkelijkheid, zowel in het hart van de gelovige als in de wereld waar ze weldra vervuld zal worden. Jezus openbaart de Koning ervan zoals geen vóór Hem had gedaan en getuigt van Hem als „Hij zal van Mij getuigen”.

Jezus schiep een nieuw vermogen God te doorgronden, en opdat dit duidelijk zou werken, moest Hij de geest van de mensen van alle wereldse belemmeringen zuiveren. Deugd werd: het zich losmaken van de wereld; zonde: de gehechtheid aan de wereld. Jezus eiste dit offer – het wereldse leven op te geven voor het geestelijke leven – maar Hij schilderde God zo aantrekkelijk, zo heerlijk, liefdevol en machtig af, dat de Christen bereid was alles prijs te geven voor Hem en voor Christus die Hem openbaarde.

Zodoende verovert de geweldige, angstaanjagende Godheid van het Oude Testament de harten van de mensen in het Nieuwe Testament. We lezen over het arme musje dat viel, en door een liefhebbende Vader werd gadegeslagen, over de bloemen in het veld en de vogels in de lucht, en de tederste verhalen die ooit ’s mensen gemoed hebben beroerd: de Verloren Zoon en de Goede Samaritaan.

Een nieuw soort liefde kenmerkt het Koninkrijk, een liefde die de gelovigen niet alleen met God verbond, maar ook met elkaar, en zelfs uitgebreid werd tot de vijanden en „hen die haten”. „Hebt elkander lief” werd de toetssteen voor Christelijk discipelschap.

Het hoogste ideaal van deze liefde, zoals in het Evangelie van Johannes wordt duidelijk gemaakt, was de verhouding tussen Christus en de Vader, en hoewel dit in de eenvoudigste taal en in de gewoonste bewoordingen is geopenbaard, wordt het beschouwd als de hoogste uitdrukking van goddelijke liefde in de geschriften.

Het resultaat was dat de leringen van Jezus een geestelijke kracht op hart en ziel van de mens uitoefenden zoals nog niet eerder in de wereld was voorgekomen. Geschiedkundigen hebben gezegd dat de leer van Jezus meer heeft gedaan om de menselijke natuur en de beschaving te verfijnen dan alle wetten van wetgevers en uiteenzettingen van filosofen tezamen. Door religieuze krachten vrij te maken, aangepast aan de behoeften van die tijd en dat volk, opende Hij de weg naar het Koninkrijk Gods in het hart der mensen. Nieuwe gevoelens en aspiraties, hoop en trouw werden geboren en de gehele wereld der moraal raakte op drift.

De eerste Christenen leerden de heiligheid van het menselijke leven en de waardigheid van de menselijke natuur. Zo gauw ze konden hielden ze op met het te vondeling leggen van pasgeboren kinderen en de beoefening van gladiatorenspelen. Later bevorderden zij het onderwijs, bouwden ziekenhuizen en voerden een rechtvaardiger systeem van wetgeving in dan in de Romeinse staat voordien in gebruik was geweest. Zij maakten deze veranderingen omdat de zetel van Christus’ heerschappij in hun ziel, en Zijn troon in hun hart was gevestigd. Zij stonden open voor de invloed van iedere ademtocht die de Geest over hen blies en wijdden zich geheel in dienstbaarheid aan Hem. Een nieuwe, Christelijke beschaving ontstond, met als middelpunt Byzantium dat in de vierde eeuw zijn grootste glorietijd bereikte.3

Ten tijde van Jezus was er in Rome een grote kring van briljante filosofen, geschiedkundigen en redenaars, dichters en geleerden, die zich allen diep bewust waren van het bederf en verval van de Romeinse beschaving en die vol verlangen zochten naar wegen tot verbetering, doch die geen van allen daartoe werkelijk in staat waren. Bij geen van hen kwam de gedachte op dat de nieuwe leer van Christus tegen deze taak opgewassen zou zijn en een nieuwe en betere sociale orde zou kunnen opbouwen. Zelden vermeldden zij het Christendom en als zij dat deden was het in termen van volslagen minachting. De mensen hebben zich verwonderd over hun blindheid, maar eigenlijk is de oorzaak niet ver te zoeken: Jezus beschouwt deze menselijke wereld als de tegenstander van de goddelijke wereld. „Gij kunt niet God en mammon dienen” is de hoeksteen van Zijn ethiek. Tenzij iemand zijn vader en zijn moeder, zijn vrouw en zijn tehuis haat omwille van Hem en het Evangelie, kan hij Zijn discipel niet zijn. Daarom eist Hij dat de mens een hoge graad van zelfbeheersing en zelfdiscipline zal beoefenen. Jezus leerde dat dit aardse leven is bedoeld als een brug om overheen te gaan, en niet als een tehuis waar men zich vestigt. Daarom zal de wijze mens die deze weg gaat, zich niet aan veel banden hechten, maar zichzelf vrij houden zodat hij in staat zal zijn onmiddellijk te volgen als een hogere plicht hem vanuit de goddelijke wereld oproept. Hij zal pogen een hoog peil van zelfbeheersing en zelfdiscipline te bereiken, in het blijde bewustzijn dat de eisen van het Evangelie en van Christus voorrang hebben boven iedere aardse verplichting.

De Romeinse filosoof daarentegen, die volkomen opgaat in de zaken, belangen en het appèl van de stoffelijke wereld, heeft geen enkel begrip van enige verplichting om deze behoefte op te offeren voor die van een hoger bestaan.

Zuiverheid is derhalve het reinigen van het menselijk hart van de duistermakende invloed van de nevels en schaduwen der aarde, die de mens niet in staat stellen enig beeld van God of Christus te krijgen, maar hem in een betrekkelijke duisternis houden, geheel onwetend van het inzicht of het vermogen dat het hart deelachtig wordt dat zich heeft vrijgemaakt van elke vorm van liefde voor de Mammon. De wonderen van Christus zouden nooit hebben plaatsgevonden en evenmin zouden de zo rijkelijk uitgestorte geestelijke krachten zijn vrijgemaakt, als Hij niet bereid was geweest iedere menselijke band en iedere gehechtheid te offeren omwille van God en de geliefden van God. De mysterieuze kracht die voortkomt uit een offer als dat van Christus is te vergelijken met dat van een zaadje dat in de aarde valt en in het donker begraven ligt. Het zaadje geeft zijn uitwendige leven op en het omhulsel vergaat; in de plaats daarvan neemt de kern van de zaadkorrel een nieuw, eigen leven aan, dat zich verspreidt en uitgroeit tot een grote boom, terwijl het een nieuwe vorm met twijgen, takken en bladeren aanneemt. Analoog daarmee gaf Christus alles wat Hem aan huis bond en alle aardse banden op, en uit dit offer kwam de Christelijke gemeenschap voort, waarin Hij Zijn leven doorbracht. Hij was de eerste die het offer bracht dat Zijn leer eiste, en door God bezielde apostelen die Hem volgden, trokken uit om de wereld te veranderen en de marteldood te sterven.

Bahá’u’lláh getuigt: „… dat toen de Zoon des mensen Zijn laatste adem uitblies tot God, de gehele schepping bittere tranen schreide. Door Zichzelf te offeren werd evenwel al het geschapene met nieuwe kracht bezield. De bewijzen hiervan zijn nu duidelijk aantoonbaar in alle volkeren der aarde en liggen nu duidelijk voor u. De diepste wijsheid die de wijzen hebben geuit, de hoogste geleerdheid die enig verstand ontvouwde, de kunstwerken welke de bekwaamste handen hebben voortgebracht, de invloed door de machtigste heersers uitgeoefend, zijn slechts manifestaties van de bezielende kracht, vrijgekomen door Zijn allesovertreffende, Zijn aldoordringende en luisterrijke Geest.”

„Wij getuigen dat toen Hij in de wereld kwam, Hij de pracht van Zijn heerlijkheid over al het geschapene heeft uitgestort. Door Hem genas de melaatse van de lepra der verdorvenheid en onwetendheid. Door Hem werden de onkuisen en eigenzinnigen geheeld. Door Zijn kracht, geboren uit de almachtige God, werden de ogen van de blinde geopend en de ziel van de zondaar geheiligd.”

„Melaatsheid moet worden gezien als iedere sluier die de mens scheidt van de erkenning van de Heer zijn God. Alwie zich van Hem laat uitsluiten is waarlijk een melaatse die in het Koninkrijk van God, de Machtige, de Algeprezene, zal worden vergeten. Wij getuigen dat door de kracht van het Woord Gods iedere melaatse werd gereinigd, iedere ziekte werd genezen en ieder menselijk gebrek werd uitgebannen. Hij zuiverde de wereld. Gezegend de mens die zich tot Hem heeft gekeerd met een gelaat dat Zijn licht afstraalt.”4

Wat is het verhaal van Christus toch prachtig! Maar waar ter wereld is het Evangelie nu?


HOOFDSTUK 4

DE VALSE PROFETEN

Zoals Jezus had voorzegd speelden de valse profeten het klaar om de wezenlijke betekenis van het Evangelie zo te veranderen dat het volkomen verschilde van hetgeen de Bijbel vermeldde of hetgeen Jezus onderwees.5

Lange tijd werd algemeen geloofd dat Jezus Christus een unieke belichaming van God was, zoals nooit eerder in de godsdienstgeschiedenis was voorgekomen en nooit meer zou voorkomen. Deze vooronderstelling maakte het voor een Christen onmogelijk enige latere profeet te aanvaarden. In de Evangeliën blijkt uit Christus’ eigen verklaringen trouwens nergens iets dat deze opvatting rechtvaardigt, en ze werd ook tijdens Zijn leven niet algemeen aangenomen.

Jezus maakte er nadrukkelijk aanspraak op dat Hij God, Dien Hij de Vader noemde, openbaarde, maar Hij maakte voortdurend onderscheid tussen zichzelf en de Vader. Hij maakte dat uiterst duidelijk in toespelingen als „Hij die Mij gezonden heeft”, „Mijn Vader is meer dan Ik”6, „Ik ga heen tot de Vader”7, „Ik zal de Vader aanbidden”8, „Ik doe niets uit mijzelf, doch gelijk de Vader mij geleerd heeft”9 en Hij verklaarde zelfs met nadruk dat de Vader kennis had die de Zoon niet bezat. „Maar van die dag of van die ure weet niemand, noch de engelen in de hemel, noch de Zoon dan alleen de Vader”.10 Over zichzelf sprak Hij als de Zoon en als een Profeet11 en werd als zodanig beschouwd,12 en Hij bracht zijn zending in verband met die van Mozes en Abraham vóór Hem, en met anderen die na Hem zouden komen, in het bijzonder „hij, de Geest van waarheid” die de dingen zou openbaren die Jezus niet had geopenbaard.13

De volgelingen van iedere wereldreligie hebben voor zichzelf een soortgelijk geloof in de ongeëvenaardheid en finaliteit van hun eigen Profeet uitgedacht. Het resultaat is geweest dat geen enkele godsdienst een Profeet van een latere godsdienst heeft erkend. De Hindoes erkennen Boeddha niet, de Boeddhisten noch de Zoroatriërs erkennen Christus. Dit misleidende gegeven had tot gevolg dat de wereldreligies niet hebben bijgedragen tot de eenwording van de mensheid, maar eerder tot verdere verdeeldheid.

Een andere mening die Christenen er in het algemeen over Christus op nahouden is, dat Zijn leer absoluut en definitief was. Zij geloven dat wanneer hun de Waarheid een tijdlang gedeeltelijk werd onthouden omdat zij die niet konden bevatten, deze met Pinksteren in zijn volheid werd geopenbaard en dat er nu niets meer te openbaren viel. Maar er is niets in het verhaal over Pinksteren dat tot een dergelijke uitleg aanleiding geeft, en niemand zal geloven dat Jezus de valse profeten typerend voor Zijn tijdperk genoemd zou hebben als de waarschuwing gevolgd zou worden door een onmiddellijk vrijgeven van alle Waarheid aan de Kerk. Wat de Bijbel te zien geeft is eerder een opvolging van Leraren – Abraham, Mozes en Christus, die ieder voor zich Hun Openbaring brachten, afgemeten naar de noden en mate van volwassenheid van Hun gehoor. Jezus veranderde bijvoorbeeld de wet op de echtscheiding: „Mozes heeft u dit gegeven met het oog op de hardheid van uw gemoed, maar in den beginne is het niet zo geweest”. Vele malen zegt Hij: Ge hebt het hem in vroeger dagen horen zeggen … maar Ik zeg u …”

Nog een algemene opvatting die de Christenen er op nahouden is dat Christus de Heer der heerscharen van het Oude Testament was. Toch hadden de Joodse profeten voorzegd dat, wanneer de Heer der heerscharen komt, Hij de Joden niet in het Heilige Land zou vinden; zij zouden allen verstrooid zijn onder de volkeren en zij zouden reeds eeuwen lang in ellende en vernedering hebben geleefd. Maar toen Jezus kwam was Palestina vol Joden en hun verdrijving kwam pas na 70 na Chr.; men kan zeggen dat dit tot 1844 heeft geduurd.

Om de orthodox Christelijke opvatting kracht bij te zetten is het op kerstmorgen in alle kerken de gewoonte de passage te lezen die Jesaja over de Heer der heerscharen schreef, alsof het op Jezus betrekking heeft (Jesaja 9 : 5-6).


„Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over Zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.”



Toch slaan genoemde titels niet uitsluitend op Christus, terwijl Hij sommige titels beslist afwees, alsof Hij een dergelijke onjuiste verwijzing naar Hem onmogelijk wilde maken. Hij ontkende de Almachtige God te zijn toen Hij zichzelf „de Zoon van God”14 noemde, ontkende de Vader te zijn toen Hij zei: „Mijn Vader is meer dan Ik”15, en de Vredevorst te zijn toen Hij zei: „Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard”.16 Hij ontkende dat de heerschappij op Zijn schouders rustte, of dat het Zijn recht en gerechtigheid tot in de eeuwigheid zou zijn toen Hij zei: „Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.”17

Veel van de foutieve uitleggingen brengen verwerping van het Woord van God tot stand ten gunste van het woord van de mens. Dit goddeloze bedrijf wordt zo listig en met zo’n air van deemoed gespeeld, dat het aan de aandacht van de meeste oprechte en toegewijde gelovigen zou kunnen ontsnappen. Waarschijnlijk beseffen weinige kerkgangers heden ten dage dat het Evangelie van Christus zoals het aan een enkeling op de kansel bekend is, volkomen anders is dan het Evangelie dat Christus in Galilea predikte zoals dat in de Bijbel is opgetekend. Ondanks de belofte van Christus voor een verdere openbaring van de Waarheid door bemiddeling van de Vertrooster, van Zijn eigen wederkeer en van de Geest van Waarheid, beschouwt de Christelijke Kerk Zijn openbaring als het sluitstuk, en zichzelf als de enige gevolmachtigde op het gebied van ware godsdienst. Er is geen plaats voor de allerhoogste Verlosser van de Bijbel om grote veranderingen in te voeren voor de vestiging van het Koninkrijk Gods. In feite wordt dit Koninkrijk vaak beschreven als een wereldomvattende Kerk.

Toen men zodoende Gods Verbond had afgesloten met de Bijbel, kwam de door God geheiligde en geleide geschiedenis tot een einde, en begon de wereldlijke geschiedenis zonder enig besef van goddelijke bestemming of eenheid.

De openbaring van Jezus was van zuiver geestelijke aard. Hij zei: „Mijn koninkrijk is niet van deze wereld” en „het Koninkrijk der hemelen is binnenin ulieden”. Zijn grote geschenk aan de mensen was de kennis van het eeuwige leven. Hij zei tot de mensen dat zij, hoewel lichamelijk volkomen gezond, niettemin geestelijk ziek of zelfs dood konden zijn. Dit was echter een moeilijke waarheid om over te dragen, en Jezus was genoodzaakt de mensen te helpen deze waarheid te beseffen. Hij placht te zeggen dat Hij een geestelijke heelmeester was en dat de mensen die Hij van een geestelijk gebrek genas, genezen waren van blindheid, doofheid, lamheid, melaatsheid, enz. Dit was de ware betekenis van Zijn opmerking aan het einde van een gesprek: „Wie oren heeft om te horen, hore”. Want een toehoorder kon best het gesproken woord van Jezus horen en toch falen de geestelijke betekenis ervan te begrijpen. Jezus was er met andere woorden voortdurend op uit geestelijke gebreken te genezen. Zo zou Hij door Zijn discipelen als een genezer van geestelijke kwalen gezien worden, maar door anderen misschien als een heelmeester van lichamelijke ziekten.

Zoals Hij vaak deed, kon Jezus ongetwijfeld ook lichamelijke ziekten met geestelijke middelen genezen, maar dit had niets te maken met Zijn werkelijke taak als Verlosser. Anderzijds zouden de geestelijke genezingen die Hij tot stand bracht abusievelijk uitgelegd kunnen worden als lichamelijke wonderen en daarom legde Hij er ook weinig de nadruk op. („Zie toe, niemand mag dit weten”)18

De geestelijke zending van Christus werd weldra verstoffelijkt, in het bijzonder met betrekking tot de wonderen, het genezen van blinden en doven, en het opwekken van doden. Zelfs Zijn eigen opstanding werd, in volkomen onbegrip, stoffelijk opgevat. Bovendien kan niets van de ingewikkelde ordedienst, de ceremoniën, rituelen en litanieën van de Kerk aan Christus worden toegeschreven. Al deze dingen zijn bedenksels van menselijke makelij.

Terecht waarschuwde Christus Zijn volgelingen dat er valse profeten zouden opstaan die Zijn leringen zodanig zouden misduiden, dat zelfs de meest oprechte en intelligente gelovigen zouden worden misleid; en inderdaad hebben van het begin af aan Christenen geredetwist over de Christelijke waarheid in concilies, in secten en in oorlogen.

Kort samengevat: als Christenen zeggen, „onze daden zijn misschien verkeerd”, dan hebben ze gelijk. Als zij zeggen, „ons Evangelie is evenwel juist”, hebben zij volkomen ongelijk. De valse profeten hebben het Evangelie met evenveel succes verminkt als zij de daden en de levens van de Christenen hebben verknoeid.


HOOFDSTUK 5

MOHAMMED, BOUWER VAN NATIES

Menselijkerwijs zou men kunnen verwachten, dat de Beschikking van de Heraut van het Koninkrijk gevolgd zou worden door die van de Koning wiens Heraut Hij was. Maar dit zou niet het geval zijn. In het boek Genesis was dit reeds aangekondigd.

God voorzegde aan Abraham dat de profetische opvolging zich via Hem zou voortzetten en niet alleen in Isaak vervuld zou worden, maar ook in Ismaël. In Genesis 12 : 1-2 staat geschreven „de Here nu zeide tot Abraham … ik zal U tot een groot volk maken en U zegenen en Uw naam groot maken en Gij zult tot een zegen zijn.” En verder in Genesis 17 : 20, „En wat Ismaël betreft, ik heb U verhoord; zie, Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken; twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk stellen.” Het verslag vervolgt (Genesis 21 : 20-21): „En God was met de jongen en hij groeide op … en hij woonde in de woestijn Paran, en … nam voor hem een vrouw uit het land Egypte”. Hij werd de stamvader van het Arabische volk en de twaalf vorsten die hij verwekte worden gezien als de twaalf Imans die Mohammed opvolgden.

Mozes bevestigde deze belofte toen Hij aan de Israëlieten voorzegde (Deuteronomium 18 : 15): „een Profeet uit uw midden, uit uw broederen zoals ik ben, zal de Here Uw God, U verwekken.” Dit slaat niet alleen op de komst van Jezus Christus, zoals gewoonlijk wordt verondersteld, maar meer in het bijzonder op Mohammed. Mozes placht het woord „zaad” te gebruiken als Hij naar een Israëliet verwees, terwijl daarentegen het woord „broederen” aanduidt, dat Hij op Isaaks broer Ismaël zinspeelt. Hij verbindt de berg Paran nadrukkelijk met de lijn der Profeten als Hij bij Zijn laatste zegen voor Zijn dood de Profeten beschrijft die na Hem zullen komen: „De Here is gekomen van Sinaï (waarmee Hij zichzelf bedoelt), en over hen opgegaan uit Seïr … (Jezus Christus); Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran (Mohammed), en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden (Bahá’u’lláh)”. (Deut. 33 : 2).

Aan de andere kant noemt Mohammed in de Koran de profetieën over zijn komst die in de Bijbel vermeld staan (Sura 26 : 192-199) en verklaart dat Abraham voor Zijn komst heeft gebeden (Sura 2 : 118-144) en dat Hij door Mozes was voorzegd en in de Wet en het Evangelie beschreven.

De mensheid had nu ervaring opgedaan in het organiseren van het familieleven, het stamverband en de stadstaat. Voordat de mensheid kon overgaan tot de taak het veel hogere regeringsstelsel van het Wereldgemenebest van Bahá’u’lláh te organiseren, was het nodig dat er een voorbereidende les werd gegeven in de kunst van het opbouwen van een volk. Zoals de Behoeder van het Bahá’í Geloof op pag. 124 en 125 van „The Promised Day is come” laat zien, vormt dit de speciale zending van de Arabische Profeet wiens komst Mozes had voorspeld. „Vanouds is geopenbaard: ’Liefde voor zijn vaderland is een hoofdbestanddeel van het Geloof van God’”, zegt Bahá’u’lláh met betrekking tot deze opgedragen taak.

De omstandigheden in Mohammeds leven waren er niet naar deze opdracht gemakkelijk te maken. Hij was omstreeks 570 na Chr. geboren in Mekka, de hoofdstad van Arabië en Hij vertoefde temidden van een volk dat bestond uit een honderdtal oorlogszuchtige stammen die een polytheïstische levenswijze hadden overgeërfd en aan alle pogingen tot evangelisatie weerstand hadden geboden en strijd als de enige gepaste bezigheid beschouwden. Zo was het gesteld met het ras dat Mohammed tot monotheïsten moest bekeren en tot een onverbrekelijke groep van broeders aaneensmeden, waarvan de eenheid moest zijn gebaseerd op hun godsdienstig geloof.

Toen Mohammed reeds omstreeks veertig jaar oud was, begon Hij met het onderrichten van ethische beginselen die overeenkwamen met die van het Oude Testament. Hij verkondigde de opvolging der Profeten, met inbegrip van Zijn eigen opvolging van Jezus Christus, wiens goddelijkheid en wiens evangelie Hij Zijn aanhangers opdroeg te aanvaarden. Na enige jaren zag Hij zich echter, als gevolg van hevige en voortdurende vervolgingen, gedwongen Zijn geboortestad te verlaten en naar Medina te gaan, waar Hij direct begon aan de uitvoering van Zijn ware levenstaak, nl. het opbouwen van een geestelijk ingesteld volk.

Westerse geleerden schijnen unaniem in hun opvatting dat het nationalisme als Mohammeds wezenlijke en scheppende bijdrage aan de menselijke ontwikkeling dient te worden beschouwd. Zij hebben allen de buitengewone bekwaamheid die Hij aan de dag heeft gelegd in het organiseren en verenigen van de wilde stammen van Arabië, onderkend. Sir William Muir heeft bijvoorbeeld geschreven: „… met bijzonder vaardige hand ontwierp hij een organisatie, met behulp waarvan de aangewende energie langzamerhand het merendeel van de gebroken en uiteengevallen Arabische volkeren tot één harmonisch geheel vormde, tot een staat vol leven en vitaliteit … op ongeëvenaarde wijze en met een zeldzaam geestelijk overwicht overreedde hij geheel Arabië met al zijn heidenen, Joden en Christenen om met gedweeë volgzaamheid in zijn voetstappen te treden.” (The Life of Mahomet, p. 86)19

T. W. Arnold schrijft in dezelfde geest in „The Preaching of Islám”20: „De Arabische volksstammen werden zodoende aangespoord om zich aan de Profeet te onderwerpen, niet alleen als het hoofd van de sterkste militaire strijdmacht in Arabië, maar ook als de brenger van een maatschappijleer die alle andere theorieën zwak en onbruikbaar maakte. Mohammed was erin geslaagd om in de anarchistische samenleving van Zijn tijd een gevoel van nationale eenheid te brengen en een besef voor rechten en plichten jegens elkander, zoals de Arabieren nooit eerder hadden gekend.”

De negen voornaamste punten die Mohammeds systeem kenmerken kunnen als volgt worden samengevat:


	Patriottisme was een onderdeel van het Geloof.

	Alleen Mohammedanen waren volledig erkende staatsburgers; minderheden zoals Christenen en Joden genoten vrijheid en bescherming, maar konden geen deel uitmaken van de broederschap van de Islam.

	Er was één verplichte taal voor allen, waarvan de aanvaarding een hoofdvoorwaarde was voor het burgerrecht in het Mohammedaanse rijk.

	Er was geen klasseonderscheid en alle Mohammedanen genoten gelijke rechten.

	Er was eenheid in rituele en godsdienstige traditie.

	Er was vrijheid van gedachte en harmonie tussen godsdienst en wetenschap.

	Er was een rechtssysteem met wetten en rechtspraak, dat onafhankelijk was van de wil van de regering.

	Iedere burger was verzekerd van een waarachtig staatsburgerschap, zoals in een moderne democratie.

	Het was een theocratische staat.



Een originele combinatie van de twee tegengestelde, maar tevens aanvullende theorieën van theocratie en democratie lijkt de sterke basis van Mohammeds systeem te zijn, en professor de Santillana legt in zijn essay „The Legacy of Islám” duidelijk uit hoe deze combinatie tot stand kwam. Hij laat zien hoe Mohammed het vroegere beperkte stammen- en familieverband wegvaagde. Een gelovige die de Islam aannam, moest zijn eigen familie en kennissen vergeten en verlaten, tenzij zij zijn mede-gelovigen waren. Alle relaties mochten slechts bestaan op grond van religie. De gemeenschap van de Islam verschilde van iedere andere gemeenschap. Aan de uitverkorenen van God was de bevordering van het goede en de onderdrukking van het kwade toevertrouwd. De Islam was de enige getuige voor God onder de volkeren, en de enige zetel van gerechtigheid en geloof in de wereld. In de plaats van het onpersoonlijke leven in stamverband kwam het persoonlijke leven van de individu naar voren, die zijn rechten en plichten niet ontleende aan het lidmaatschap van de gemeenschap, maar aan de verbondenheid met het Geloof. Zodoende was patriottisme een voornaam bestanddeel van geloof.

„De Islam is de directe regering van Allah, de heerschappij van God… over zijn volk… Allah is de naam van de allerhoogste macht, handelend in het algemeen belang… er is geen tussenpersoon tussen Allah en de gelovige; de Islam heeft geen kerk, geen geestelijken, geen sacramenten… De mens staat alleen in Gods tegenwoordigheid, in leven en sterven… aan Wie iedere daad, ieder woord bekend is…; alleen zal hij voor zijn daden rekenschap afleggen en alleen zal hij tegenover het oordeel Gods staan… Het strengste protestantisme is bijna een priestergodsdienst vergeleken met dit persoonlijke monotheïsme, onbuigzaam en onverdraagzaam ten aanzien van iedere bemoeiing tussen de mens en zijn Schepper.21

Wanneer hij het Islamitische principe aanhaalt dat „het doel van een regering is de mensen naar meer welvaart te leiden in deze wereld en naar verlossing in de volgende”, schrijft de professor dat „de blanke niet boven de zwarte staat, evenmin als de zwarte boven de gele mens; dat alle mensen gelijk zijn voor hun Maker” volgens de Profeet. Gelijk voor God, leden van één grote familie waar adel noch slavernij bestaat, doch alleen gelovigen. Mohammedanen zijn gelijk voor de burgerlijke wet; en deze gelijkheid van rechten werd verkondigd in een tijd dat dit practisch onbekend was in de gehele Christelijke samenleving. Deze wet, gelijkheid voor allen, berust in wezen op goed vertrouwen. Mohammedanen moeten hun belofte nakomen … Dit besef van goed vertrouwen is in wezen een ethisch begrip en wordt verheven tot een abstract universeel begrip. Dit staat ons nader dan de feodale Germaanse opvatting van goed vertrouwen die haar oorsprong vindt in slaafse trouw.”

Het was blijkbaar de bedoeling van Mohammed om de Islam niet alleen organisatorisch maar ook in zijn internationale betrekkingen tot voorbeeld te laten dienen. De Profeet stond erop dat de Mohammedaanse staat zijn verdragen als heilig zou beschouwen. Hij schrijft in de Koran: „O Gij die gelooft, …schendt niet het u toevertrouwde, terwijl gij beter weet… Of indien gij soms trouwbreuk vreest van zekere lieden, werp het dan op gelijke wijze terug op hen… want God bemint niet de trouwbrekers… En indien zij neigen naar de vrede, neigt gij dan ook daartoe…” (Sura 8 : 27, 60 en 63). Hij waarschuwt zijn volgelingen dat, als zij een verbond sluiten met ongelovigen en de ongelovigen daar trouw aan blijven, ook zij „het verbond handhaven dat gij met hen hebt aangegaan tot het einde van de hun gegeven tijd; want God bemint de vrezenden… maar indien zij hun eden breken nadat zij het verbond hebben aangegaan en uw godsdienst aanvallen, bestrijdt dan de leiders van het ongeloof. Want voor hen bestaan er geen eden, wellicht zullen zij ophouden." (Sura 9 : 4, 12). Mohammed hield zich zelf strikt aan de rechtsbeginselen zowel in Zijn openbare als in Zijn privé leven. De oorlogen die Hij voerde waren anders dan de oorlogen van aardse veroveraars, die ze ondernamen om te plunderen of om hun aanzien te vergroten; maar ze kwamen voort uit de wetteloze toestanden van die tijd. Ze waren bedoeld om het Geloof en zijn volgelingen te beschermen, en werden niet langer gestreden dan voor dit doel noodzakelijk was.

De originaliteit van dergelijke practische voorschriften en de noodzaak deze in het anarchistische internationale leven van die dagen in te voeren en krachtig te handhaven, kunnen beoordeeld worden naar het volgende uittreksel van „The Spirit of Islám”, p. 20922: „De Romeinen… hebben hun verplichtingen van moraliteit of humaniteit in internationale zin nooit waar kunnen maken. Zij voerden oorlog met als enig doel de omliggende volkeren te onderwerpen… De heiligheid van verdragen kenden ze niet… De vrijheid van andere volkeren was nooit van enig belang in hun ogen. De introductie van het Christendom bracht weinig of geen verandering in de opvattingen van degenen die dat geloof beleden met betrekking tot internationale verplichtingen. De oorlogvoering was even onmenselijk en vernietigend als voordien … Het Christendom was niet van zins zich in te laten met de internationale moraal, en liet daaromtrent zijn volgelingen in het duister.”

Volgens een overlevering die waarschijnlijk op waarheid berust en die in het geval van de Perzische koning door Bahá’u’lláh wordt bevestigd, heeft Mohammed vriendschappelijke brieven gestuurd vanuit Medina, waarin Hij Zijn profeetschap aan zes naburige heersers verkondigde: aan de keizer van Byzantium, de keizer van Perzië, de koning van Abessinië, de gouverneur van Egypte, de koning van Hira, de koning van Jemen in Midden-Arabië – en ook aan de keizer van China (in 628 na Chr.) dat toen onder de T’ang dynastie stond en een gouden tijdperk beleefde. Op deze wijze knoopte Hij vriendschappelijke betrekkingen aan met de heersers van andere volkeren en nam Hij het stoutmoedige initiatief het internationalisme op een gezonde, wettige en rechtvaardige basis te plaatsen.

Een goddelijk bevel in de Koran luidt: „Laat daar in u een volk zijn dat het goede ten doel heeft”. En ondanks onenigheden en burgeroorlogen ging er enige tijd voorbij eer het Mohammedaanse geweten een internationale verdeeldheid sanctioneerde die zo kenmerkend is voor de Islam in onze tijd. Het verspreiden van één taal over het gehele veroverde gebied werd met veel groter succes en vastberadenheid doorgezet dan bij de Romeinen ooit het geval is geweest. Want eens heeft de Arabische taal het gehele Islamitische gebied van Spanje en Noord-Afrika tot aan Midden-Azië beheerst; het verdroeg geen concurrerende taal, zoals het Latijn het Grieks tolereerde.

Siyyid Ameer ’Alí somt in het volgende opmerkelijke commentaar de bijdragen op van de Islam aan de politieke wetenschappen: „De Islam heeft de mensen een stelsel van wetten gegeven dat, ondanks zijn verouderde eenvoud, tot de grootst mogelijke ontwikkeling in staat was, en in overeenstemming was met de vooruitgang van de materiële beschaving. De Islam verleende de Staat een handzame grondwet, gebaseerd op een rechtvaardige beoordeling van de rechten en plichten van de mens. Hij beperkte belastingen, stelde de mensen gelijk voor de wet en heiligde de beginselen van zelfbestuur. Hij voerde een contrôle in op de souvereine macht, door het uitvoerende gezag ondergeschikt te maken aan de wet – een wet gebaseerd op godsdienstige sancties en morele verplichtingen. ’De uitmuntendheid en doeltreffendheid van elk dezer principes’, zo zegt Urquhart (ieder afzonderlijk in staat om zijn stichter onsterfelijk te maken) ’gaf waarde aan de rest; en zij verleenden allen tezamen aan het systeem dat zij vormden een macht en een stuwkracht die elk ander politiek systeem in de schaduw stelden. Binnen de tijd van een mensenleven en ondanks het feit dat het in handen was van een wilde, onwetende en onbeduidende bevolking, spreidde dit systeem zich uit over een groter gebied dan het Romeinse rijk. Zolang het zijn oorspronkelijke karakter behield was het onweerstaanbaar.’ ”23.


HOOFDSTUK 6

MOHAMMED EN DE CHRISTENEN

Mohammed toonde de grootste vriendelijkheid tegenover de Christenen. Door er op aan te dringen dat alle Mohammedanen zowel Jezus Christus als Zijn Evangelie volledig zouden aanvaarden, en door hen in de Koran (Sura 5 : 85) te verzekeren dat van alle mensen de Christenen Hem het meest toegenegen waren, nam Hij hen onder Zijn speciale bescherming.

Een opmerkelijke illustratie hiervan is het privilege dat Mohammed aan de Christenen in het algemeen, en aan de monniken van het St. Catharinenklooster in de buurt van de berg Sinaï in het bijzonder, verleende, waarvan het eigenlijke document zelf door de eeuwen heen trouw is bewaard door de kroniekschrijvers van de Islám.

Siyyid Ameer ’Alí citeert deze oorkonde in „The Spirit of Islám” op pag. 84 en merkt op dat het „met recht wordt aangeduid als een van de edelste gedenktekenen van verlichte verdraagzaamheid die de wereldgeschiedenis heeft kunnen voortbrengen”, en hij vraagt de aandacht voor het geweldig ruime inzicht en het enorme begrip ervan. Hij schrijft: „Hiermee legde Mohammed voorrechten en vrijstellingen voor de Christenen vast, die zij zelfs niet bij vorsten van hun eigen geloof bezaten. Hij verklaarde dat elke Mohammedaan die hetgeen daarin stond zou schenden, of er misbruik van zou maken, moest worden beschouwd als een ontwijder van Gods Testament, een overtreder van Zijn geboden en een verachter van Zijn Geloof. Hij nam zelfs op zich – en beval dit ook aan Zijn volgelingen – de Christenen te beschermen, hun kerken en de verblijfplaatsen van hun priesters te verdedigen en hen te behoeden voor allerlei onrecht. Er mochten hun geen onbillijke belastingen worden opgelegd; een bisschop mocht niet van zijn ambt worden ontheven; een Christen mocht niet worden gedwongen zijn geloof af te zweren; een pelgrim mocht niet van zijn bedevaart worden weerhouden. Ook mochten er geen Christelijke kerken worden afgebroken met het doel er moskeeën of huizen voor Mohammedanen voor in de plaats te bouwen. Christenvrouwen die met Mohammedanen waren getrouwd, konden haar eigen godsdienst belijden en mochten om die reden niet worden blootgesteld aan hinderlijke dwang. Mochten Christenen hulp nodig hebben voor herstel van hun kerken of kloosters of wat dan ook met betrekking tot hun godsdienst, dan behoorden de Mohammedanen hen te helpen. Dit moet niet worden beschouwd als het deelnemen aan hun religie, maar slechts als het verlenen van hulp in nood, en als het handelen overeenkomstig de verordeningen van Mohammed, die ten gunste van hen waren gegeven volgens het gezag van God en van Zijn Apostel. Mochten de Mohammedanen met Christenen van buitenaf in vijandigheden verwikkeld raken, dan mocht geen enkele Christelijke inwoner in de Mohammedaanse gemeenschap vanwege zijn geloof met verachting worden behandeld. Elke Mohammedaan die een Christen op die wijze zou behandelen, zou worden beschouwd als iemand die Mohammed weerstreefde.”

Geen enkele Christen die de leringen van Mohammed bestudeert, kan aan het feit voorbijgaan dat Zijn zedenleer vele vervalsingen heeft rechtgezet die in het Christelijke geloof van de zevende eeuw waren ingeslopen. Om een voorbeeld te noemen: Mohammed predikte met nadruk het monotheïsme inplaats van een drievoudige Godheid. Hij had geen goed woord voor een priesterschap dat de geest van het Evangelie zo had verzwakt en verdraaid. Hij bevorderde krachtig de beoefening van wetenschap en kennis welke voor de Christelijke orthodoxen tot een banvloek waren geworden; er wordt aangenomen dat Hij eens heeft gezegd, dat de inkt van een geleerde heiliger was dan het bloed van een martelaar en dat Hij er bij de gelovigen op aandrong om, indien nodig, zelfs naar China te reizen om kennis te vergaren. Inplaats van het celibaat te onderschrijven, eerde Hij het huwelijk, het gezinsleven en de huiselijke verplichtingen, en door de nadruk te leggen op de eenheid van alle gelovigen en op de hoogste plicht van broedertrouw, toonde Hij zijn afschuw voor een scheuring.

De verhouding tussen de twee Geloven was zo vriendschappelijk en de geestelijke invloed van Mohammed was zo sterk, dat het merendeel der Christenen geneigd was het Mohammedaanse Geloof aan te nemen. Inderdaad zegt de Báb dat zij daarvan alleen werden weerhouden door het falen van de geestelijkheid, „want als deze zou hebben geloofd, zou het merendeel van hun landgenoten hen hebben gevolgd.” Ware het niet om het ongelukkige meningsverschil van deze Christelijke geestelijkheid, de geschiedenis zou er inderdaad anders hebben uitgezien.


HOOFDSTUK 7

DE SCHENDING VAN MOHAMMEDS VERBOND

Mohammed voltooide Zijn zending. Uit het weinig belovende materiaal dat Hem geboden werd, had Hij een geestelijk volk geschapen, zoals de wereld nog nooit eerder had gezien; een volk waarvan zou blijken dat het een saamhorigheidsgevoel en werkzaamheid bezat, waarover de mensheid steeds verbaasd heeft gestaan. De toekomst hing nu af van de trouw, het begrip en de aanhankelijkheid van Zijn volgelingen en van de leiding van hun aanvoerders.

Mozes had Jozua als Zijn rechtstreekse opvolger aangesteld en zolang die de Israëlieten leidde, straalde de zon van Mozes hoog aan de hemel. Jezus stelde Petrus aan om Hem op te volgen, zonder hem duidelijk te maken waar de grens van zijn autoriteit lag en evenmin wie hèm eventueel zou moeten opvolgen. Mohammed stelde ’Alí, Zijn schoonzoon, aan zonder zijn naam als zodanig te noemen en doormiddel van tekenen waarvan er zovele bekend waren dat niemand hun betekenis kon misverstaan; bovendien had Mohammed met hem een aantal gesprekken die te maken hadden met de toekomst en de aard van de ontwikkeling van het Geloof. Mohammed had tevens in duidelijke taal verklaard dat Zijn familie en Zijn Boek Hem zouden opvolgen, waarmee Hij in feite het recht van opvolging na Zijn verscheiden aan ’Alí, Zijn schoonzoon, gaf.

Maar loyaliteit van bepaalde groepen, jaloezie tussen de stammen en persoonlijke ambities spanden samen om Mohammeds doel te verijdelen. ’Alí, wiens karakter en buitengewone bekwaamheid hem opvallend geschikt maakten voor de positie waarvoor Mohammed hem had aangewezen, werd aan de kant gezet, (men vond dat hij te jong was) en zo werd de Islam beroofd van de bezielende leiding die hij had kunnen geven aleer het te laat was. Door deze inbreuk op het Verbond werden de geest en de betekenis van het Islamitische Geloof naar beneden gehaald, verzwakt en vergiftigd. Er ontstond partijgeest, de familie van Mohammed werd van hun bezit beroofd en weldra nam de machtige Umayyadclan die, heviger dan ieder ander, Mohammed had tegengewerkt, het heft in handen en stichtte een Arabisch rijk met weinig consideratie voor religie en de voorschriften van Mohammed.

’Abdu’l-Bahá beschrijft deze kliek als het beest uit de bodemloze put, dat tegen het geestelijke leven van de Islam streed en het doodde, niets overlatende van de godsdienst van Mohammed dan de gebeden en de vasten; alle rechtvaardigheid, rechtschapenheid, barmhartigheid en werkelijk alle deugden die Mohammed in de Islam had neergelegd, waren reddeloos verloren.

Beroofd van de leiding van Mohammeds familie en geregeerd door afstammelingen van Mohammeds vijanden, werd de Islam veranderd in een wereldlijke staat, waarvan de leiders de godsdienst voor wereldse doeleinden gebruikten. Mohammeds plannen bleven tot op de huidige dag onbekend, hoewel het gemakkelijk is naar hun algemeen karakter te gissen.

Deze afschuwelijke inbreuk deed alle mogelijkheden teniet om de liefde van Mohammed voor het Christendom, die zo duidelijk merkbaar was tijdens Zijn leven, te ontwikkelen, en daarna vervolgden deze twee belangrijke, verwante beschavingen hun tragische koers die zich nog steeds voortzet tot in onze eigen tijd, met het verstoren van de wereldorde en met het beletten van het vestigen van die eenheid in broederschap, welke zowel de wens was van Christus als van Mohammed.


HOOFDSTUK 8

HET CHRISTENDOM EN DE ISLAM

Nu de Islam een groot gedeelte van zijn geestelijke kracht had verloren en zijn enorme stuwkracht in hoofdzaak ging aanwenden voor wereldlijke doeleinden, ging men voort op het veroveringspad en verdreef de Christenen uit Palestina, uit Afrika en uit bijna geheel Spanje, maar kreeg in Frankrijk een halt toegeroepen in de veldslag bij Tours. Aan de andere kant zonk het westerse Christendom terug in de duistere Middeleeuwen en verkwijnde eeuwenlang in een soort barbarisme.

Omar en de Kaliefen breidden het Mohammedaanse rijk snel uit vanaf de Zuilen van Hercules tot aan Calicut. Temidden van een donkere en statische wereld kwam, als door tovenarij, een schitterende beschaving tevoorschijn. In 760 na Chr. verplaatsten de heersers de hoofdstad van Damascus naar Bagdad en stichtten een stad op de plaats van een oud Christelijk dorpje, die weldra een wereldcentrum van cultuur en handel werd en dit vijf eeuwen lang is gebleven. Alle tot dan toe bekende stadia van beschaving vond men daar verzameld en hernieuwd en in vele gevallen tot hoogten opgevoerd die nog nooit eerder waren bereikt: letteren en wijsbegeerte, kunsten en wetenschappen – zowel abstracte als practische – handel en transport en zeevaartkunde, uitvindingen en industrie, rechtsgeleerdheid en staathuishoudkunde. Door de centrale positie van de Koran, die geëerd werd als een letterkundig wonder en door de trots van de Arabieren voor hun taal die zij beschouwden als de enige perfecte taal die door mensen werd gesproken en inderdaad door de hedendaagse geleerden wordt beschouwd als één van de grootste intellectuele prestaties van dat volk, werd er aan de letterkunde in al haar gebruiken en vormen een hoge plaats toegekend. Er werden scholen en universiteiten opgericht die door studenten uit allerlei landen druk werden bezocht. Er werden grote werken over allerlei onderwerpen voortgebracht en grote boekerijen verzameld die honderdduizenden werken bevatten. De Kaliefen doorzochten de gehele aarde om kennis te vergaren door het uitzenden van expedities en door gebruik te maken van de kennis en de wijsheid uit verre landen en uit voorbije tijden. Er werd een leger van vertalers aangesteld die Griekse, Egyptische, Indische en Joodse werken in het Arabisch overzetten. De regels der grammatica werden met grote nauwkeurigheid bestudeerd. Er werden op grote schaal woordenboeken, lexicons en encyclopaedieën in voorbereiding gegeven. Uit China werd papier ingevoerd en uit Indië een nieuw getallenstelsel (gewoonlijk bekend als Arabisch). Arabisch werd de algemene taal. Letterkundigen van internationale faam werden door de Kaliefen aan het hof uitgenodigd; en geleerden, dichters en taalkundigen uit verschillende landen vonden een plaats van samenkomst in de grote boekwinkels van de hoofdstad.

De beoefening van wetenschappen – zowel de practische als de abstracte – hield gelijke tred met die van de letterkunde. In de toenmalige wereld hadden de Arabieren de leiding in experimentele wetenschappen, in medicijnen en chirurgie, in scheikunde en natuurkunde, en in aardrijkskunde zowel als in wiskunde en sterrenkunde. Zij vonden een nieuwe voortreffelijke vorm van architectuur uit die uitblonk door een combinatie van gracieuze sierlijkheid en grote soliditeit, alsmede het gebruik van licht. De invloed van deze stijl kan men terugvinden door Indië heen tot Java toe, en zelfs tot in China, de Soedan en geheel Rusland. Zij ontwikkelden vele takken van industrie en verbeterden landen tuinbouwmethodes. Het gebruik van het zeemanskompas (een Chinese uitvinding) werd ingevoerd en hun schepen doorkruisten de zeeën, terwijl tegelijkertijd karavanen de handelsbetrekkingen tussen alle gebiedsdelen van het rijk onderhielden, en producten vervoerden uit China en Indië, Toerkestan en Rusland, uit Afrika en de Indische Archipel.

De roem van Bagdad met zijn moskeeën en paleizen, zijn tempels van geleerdheid en zijn geurige tuinen, werd nagebootst in de minder belangrijke centra van de Islamitische wereld, zoals Basra, Boechara, Granada en Cordoba. Over de laatstgenoemde stad staat geschreven dat tijdens het hoogtepunt van haar welvaart deze meer dan twintigduizend huizen en meer dan een miljoen inwoners telde en dat iemand na zonsondergang ongeveer zestien kilometer in rechte lijn langs geplaveide en verlichte straten kon lopen – terwijl er in Europa eeuwen later, bijvoorbeeld in Parijs, nog geen geplaveide straat te bekennen was en in Londen nog geen straatverlichting! Cordoba had de eerste universiteit van Europa, en binnen haar muren hebben grote aantallen Christelijke studenten onderwijs genoten, waaronder Gerber die later de briljante paus van Rome, Sylvester II, werd.

Het was onvermijdelijk dat, ondanks de vijandschap tussen het Christendom en de Islam, deze hoog ontwikkelde beschaving de richting van leven en denken in Europa beïnvloedde. Met de Mohammedaanse buitenpost in Sicilië en de sprankelende glans van het Mohammedaanse Spanje, door de intelligentie van de geleerden en de wetenschappelijke bronnen van de Mohammedaanse universiteiten, door handelaars, diplomaten en reizigers, door soldaten, zeelieden en boeren uit teruggewonnen gebieden, werden nieuwe ideeën, technieken en instellingen van de Islam overgebracht naar West-Europa.

Toen kwam in 1094 de dag waarop de paus de ridders en de aanhangers van het Christendom aanspoorde zich op te maken om de Saracenen uit de door hen ingenomen heilige Christelijke plaatsen te verdrijven, en het Christelijke geloof weer op de aloude plek te vestigen. Europa werd door zijn woorden wakker geschud. De lotswisselingen van deze kolossale oorlog tussen Europa en Azië, west en oost, Christen en ongelovige, namen bijna tweehonderd jaar in beslag, terwijl deze het verlies van miljoenen levens tot gevolg had, oneindige ellende veroorzaakte en onmetelijke schatten verkwistte. Uiteindelijk trokken de Christenen zich terug na een oneervolle en volkomen nederlaag, en de Islam bleef in het bezit van alle heilige plaatsen die zij voordien al bezat.

Maar niet Arabië doch Europa trok voordeel uit de strijd, want de Kruistochten zorgden toch voor een ander kanaal waarlangs kennis van de Mohammedaanse beschaving Europa kon beïnvloeden. Tweehonderd jaar lang reisden de leidinggevende mannen van Europa voortdurend heen en weer tussen de twee continenten, waardoor zij niet alleen kennis uit de eerste hand verkregen omtrent de grote cultuur in Syrië, maar ook een onmetelijke verruiming van de menselijke geest.

Voor deze wijdvertakte invloed uit het oosten moest de verduisterde middeleeuwse kerk in West-Europa langzamerhand wijken en leed uiteindelijk de nederlaag tijdens de Renaissance. De Renaissance was in feite een uiting van het „joie de vivre” dat Europa van de Arabieren had geleerd, en vanuit de Renaissance vloeiden die eigenschappen van de Islamitische cultuur voort, waarmee de ontwaakte Europeanen een rijker, gelukkiger en levendiger beschaving begonnen op te bouwen dan waarvan ze ooit hadden kunnen dromen.

Het Christendom heeft er lang over gedaan om te beseffen en toe te geven wat onze westerse beschaving aan het oosten te danken heeft. Maar de feiten staan met grote letters in de geschiedenis geschreven en slechts vooroordeel kan ons ertoe brengen deze te bagatelliseren.24

Seignobos schrijft in zijn „Histoire de la Civilization au Moyen Age”: „Laten we de twee beschavingen in ogenschouw nemen die in de elfde eeuw de oude wereld in tweeën deelde: in het westen – armzalige kleine stadjes, boerenhutjes en grote vestingen – een gebied dat voortdurend werd geteisterd door oorlogen en waar men nauwelijks vijftig kilometer kon reizen zonder het risico te lopen te worden bestolen; en in het oosten Constantinopel, Caïro, Damascus en Bagdad met hun marmeren paleizen, werkplaatsen, scholen, markten, dorpen en een onophoudelijke stroom van kooplieden die in alle rust en vrede van Spanje naar Perzië reisden. Zeker is dat de wereld der Muzelmannen en Byzantijnen rijker was, onder beter toezicht stond en betere voorlichting ontving dan de westerse wereld. In de elfde eeuw begonnen deze twee werelden elkaar te kennen; de barbaarse Christenen kwamen op twee manieren in aanraking met de beschaafde Muzelmannen: door oorlog en handel. Door dit contact met de oosterlingen werden de westerlingen geciviliseerd.”25


HOOFDSTUK 9

DE OPKOMST VAN HET MODERNE EUROPA

Het is de gewoonte om de beschaving van het moderne Europa bij uitstek Christelijk te noemen en het te beschouwen als de speciale gevolmachtigde van de Christelijke waarheid onder de minder geestelijk verlichte volkeren van het oosten. En toch horen we in de twintigste eeuw, bij het aanbreken van de geestelijke oogsttijd, ’Abdu’l-Bahá zeggen dat zowel het westen als het oosten „zich hadden verbeeld dat zij een glorieus hoogtepunt van verworvenheden en bloei hadden bereikt, terwijl zij in werkelijkheid in de allerdiepste diepte van onachtzaamheid waren geraakt en zichzelf volkomen hadden beroofd van Gods overvloedige gaven”. Noch van de schrikbarende crisis waarvoor de westerse beschaving zou komen te staan, noch van de uitdaging en de spanning waaraan deze zou worden blootgesteld, kunnen ze enig idee hebben gehad. De ware Christelijke beschaving is in feite niet die van het moderne Europa, maar van de tijd van Constantijn de Grote die de leer van Christus in een zuiverder vorm weergaf en die was geïnspireerd door de religieuze geest van de eerste dagen van de Kerk. Hoewel van korte duur, wordt die beschaving door ’Abdu’l-Bahá beschreven als de beste en meest verlichte beschaving in die tijd. Vele goede en vrome daden werden verricht, waaronder het oprichten van verpleeg- en ziekenhuizen en liefdadige instellingen. De meeste gelovigen bereikten een zekere graad van morele volmaaktheid, hadden geen vrees voor de dood, verlangden naar wijsheid en gerechtigheid en waren bereid zichzelf weg te cijferen; zij trachtten God te behagen en brachten hun leven door met het opvoeden en onderrichten van de mensen. Keizer Constantijn was zelf de eerste in het Romeinse keizerrijk die een openbaar ziekenhuis oprichtte voor de behandeling van arme mensen die niemand hadden om voor hen te zorgen. Hij was de eerste Romeinse keizer die zich met hart en ziel inzette voor de Zaak van Christus. Hij bevorderde vastberaden de principes van het Evangelie en bracht gerechtigheid en gematigdheid in het beleid van de Romeinse regering die voorheen berucht was geweest om haar onrechtvaardigheid en methoden van onderdrukking.

Tijdens en na de Middeleeuwen toonde het Christendom echter meer belangstelling voor riten en dogma’s dan voor het zedelijke gedrag. Er wordt zelfs gezegd, dat sinds de tijd van St. Franciscus van Assisi geen enkele Christelijke hervorming zich meer heeft beziggehouden met het hervormen van het Christelijke gedrag, maar alleen met de dogma’s en riten. Zelfs de Hervorming, hoe groots, diepgaand en blijvend het resultaat daarvan ook geweest mag zijn, was minder gericht op het verbeteren van de moraal dan op het herstellen van rituele misstanden.

Het gehele proces van het bouwen van een nieuwe beschaving in het westen werd krachtig tegengewerkt door de Christelijke Kerk die eeuwenlang een politiek van verstarring had gevoerd en zowel tegen de idee als tegen het toepassen van vooruitgang was. Met de voortdurende vooruitgang van de Europese cultuur werd deze verstarde instelling reactionair en de hele geest van de Kerk werd vijandig tegenover elke voorwaartse beweging. Vóór de tijd van Mohammed had de Kerk zowel de wetenschappen als onderzoek en logica tegengewerkt. Mohammed had wetenschap, onderwijs en logica onderwezen en aangemoedigd, en aangezien de Kerk niet bereid was zijn oppositie te verzwakken, vervreemdde deze zich steeds meer van de menselijke vooruitgang.

De beschaving van het westen bleek tengevolge van de invloed van de Islam op het Christendom in materieel opzicht in steeds groter aanzien te komen. Haar heerschappij verspreidde zich in ongekende mate over de rest van de wereld in economische, politieke en militaire aangelegenheden. Maar zij bleek niet in staat haar geestelijke invloed in gelijke mate te verspreiden. Zelfs toen zij, tijdens de achttiende en negentiende eeuw, grote sommen geld uitgaf en honderden en zelfs duizenden missionarissen uitzond, was het falen om de wereld te kerstenen even opvallend als het succes met het vestigen van haar economische autoriteit. Als men de hele periode van de twaalfde tot de twintigste eeuw beschouwt, ziet men de reden voor dit contrast. Het initiatief om deze prachtige cultuur voort te brengen was niet door de Kerk genomen, noch door het religieuze enthousiasme zoals dit het geval was bij de werkelijke en ware Christelijke beschaving ten tijde van Constantijn. Het was een wereldlijke beweging die ontstond uit de plotselinge en doortastende emancipatie van de menselijke geest, die zijn oorsprong vond bij de leken. Aan het begin van deze periode was de Kerk nog steeds de Kerk van de Middeleeuwen. Deze was in handen van op de wereld gerichte mensen, die vastbesloten waren haar in handen te houden. Onbeïnvloed door de veranderende geest van de tijd kwamen zij in verzet tegen de gehele progressieve beweging die langzamerhand een nieuw, vurig en actief Europa schiep. Zij duldden noch de geest van onderzoek, noch het vrije gebruik van de rede. Hoewel Petrus schreef (1 Petrus 3 : 15) … „wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is”; hoewel Paulus evenzo schreef „toetst alles en behoudt het goede” (1 Thess. 5 : 21) en zelf dienovereenkomstig handelde toen „hij iedere sabbat besprekingen hield in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen” (Hand. 18 : 4); en ook toen hij drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften behandelde (Hand. 17 : 2); en hoewel Jezus Christus duidelijk de mensen leerde hun verstand te gebruiken ter ondersteuning van hun geloof, „Indien nu God het gras des velds dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?” (Matth. 6 : 30), toch beschouwden de godsdienstleiders uit die tijd (en ook nog velen in deze tijd) logica en onderzoek als verkeerd. Zij schreven voor, dat het geloof stabiel was en zou blijven. Het was eens en voor altijd aan de heiligen gegeven en kon niet veranderd, noch betwist worden.

Als zulke meningen heersen, is de ontwikkeling van een geestelijke wetenschap die de fysieke wetenschappen in evenwicht had kunnen houden en haar had kunnen aanvullen, niet mogelijk. Verbalisme, steriele dogma’s en raadsels die geschillen konden veroorzaken maar niet het gemoed konden verlichten, kwamen in plaats van een werkelijk zoeken naar geestelijke waarheid en een wezenlijk kritisch onderzoek naar de diepe mysteries van de menselijke en goddelijke natuur. De vijandigheid van de godsdienstleiders van het Christendom tegenover de geest van waarheid en het streven naar kennis was zó ingeworteld, dat een voorzichtige geschiedschrijver hierover schreef:


„Tot de zeventiende eeuw werd elke verstandelijke kwaliteit, die door de filosofie als essentieel wordt beschouwd voor algemeen onderzoek, bijna algemeen als een zonde gebrandmerkt, en een groot deel van de meest funeste intellectuele afwijkingen werd opzettelijk ingeprent als deugden… In één woord … er is nauwelijks een regel, die de rede als essentieel voor zelfverwerkelijking aanwijst, die niet eeuwenlang door theologen als beledigend tegenover de Almachtige werd aangemerkt.”26



De autoriteiten ondersteunden hun standpunt door gebruik te maken van vervolgingen, waarvoor de rechtvaardiging was gebaseerd op de theorie van de morele schuld van dwaling.

’Abdu’l-Bahá heeft eens gezegd dat de Rede een voorname plaats innam in geloof; ergens anders vergelijkt hij de Rede met een grote spiegel die gericht is op de hemel, zonder echter een beeld weer te geven omdat deze in duisternis was gehuld. Geloof, zei hij, was als het zonlicht dat de spiegel in staat stelt alle hemelse waarheden die voor haar openliggen te zien en weer te geven. Deze symbolen drukken precies de Christelijke en de Bahá’í opvatting uit over Rede en Geloof, maar niet het standpunt van de traditionele orthodoxie, die een zuiver menselijke voorstelling huldigt.

De hele houding ten aanzien van ketterij, dogma, onderzoek, rede en dergelijke, werd ondersteund door de autoriteit van een grote instelling. Jezus had echter geen speciale instelling geopenbaard, en alle instellingen, groot of klein, oud of nieuw, zijn door het menselijke verstand afgeleid uit deze of gene uitlating of tekst van het Evangelie. Noch heden ten dage, noch op enig ander tijdstip kan een kerk een passage in het Evangelie aanwijzen, die het grondpatroon en de regels van opvolging aanduidt, waarmee het de critici de mond kan snoeren. Het gehele systeem berust zuiver en alleen op speculatie. Niet één van de instellingen van het Christendom kan zeggen dat ze ontworpen en opgebouwd is in regelrechte overeenstemming met een uitdrukkelijk gebod van Christus in het Evangelie. Zij zijn alle door mensen bedacht en uitgewerkt.

Orthodoxie meer nog dan onthechting of morele rechtschapenheid, is het wachtwoord van de godsdienstleiders geweest. Hun enthousiasme is grotendeels beperkt gebleven tot het opdringen van leringen, doctrines en speculaties die, evenals hun eigen opbouw, door hen zelf waren bedacht, en waarover geschillen ontstonden die uiteindelijk niemand kon ophelderen. De belangrijkste ethische geboden van Christus en echte gehoorzaamheid daaraan, worden niet op die manier afgedwongen. Geen kerk bijvoorbeeld heeft ooit de uitdagende proeve voor lidmaatschap overgenomen, die door Jezus voor Zijn discipelen werd gebruikt: „Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt indien gij liefde hebt onder elkander.” (Joh. 13 : 35).

Dientengevolge is Europa nooit rustig, vol goede moed of verenigd geweest, maar steeds weer het toneel van onderdrukking, ellende, strijd en onrust. De godsdienst is ondersteund door de schandelijkste schendingen van de zedenleer van het Evangelie.

De traditionele vorm van godsdienst in Europa verschilde wat karakter en uitwerking betreft zozeer van die van het Evangelie, dat het de hoofdoorzaak van onchristelijke gevoelens en gedragingen werd.

Het bevorderde haat en scheuring, ontevredenheid, wedijver, wreedheid en onrechtvaardigheid, onderdrukking van de waarheid en rede. Het heeft geleid tot vervolgingen, veroordelingen tot de brandstapel, het uitroeien van ketters, het onderdrukken van de waarheid door geweld. ’Abdu’l-Bahá geeft over dit onderwerp commentaar in een toespraak die hij op 17 augustus 1912 in Green Acre (Maine) hield: „Negenhonderdduizend martelaren voor de protestantse zaak waren het resultaat van conflicten en geschillen tussen die Christelijke sekte en de katholieken. Raadpleeg de geschiedenis en bevestig dit,”27

Toen ging een andere kloof tussen de houding van de Kerk en die van alle progressieven vorm aannemen, een kloof die steeds wijder en wijder werd. De Kerk was tegen de oprichting van naties, (wat juist de voornaamste bijdrage van Mohammed in de menselijke geschiedenis was), en net zo belangrijk zou blijken te zijn voor de opbouw van de westerse beschaving als destijds voor de Islam.

In de Christelijke geschiedenis waren de belangen van Kerk en Staat nooit in die mate harmonieus verenigd als dit onder Mohammed het geval was. Er zijn vier maatschappijtypen beproefd. Ten eerste die van Rome, waarin de Kerk boven de Staat staat; ten tweede die van Pruisen, waar de Staat boven de Kerk staat; ten derde die van Engeland, waar Kerk en Staat naast elkaar bestaan als verschillende aspecten van één gemeenschap; en tenslotte de vorm die de Verenigde Staten van Amerika aannamen, waar de Kerk eenvoudigweg wordt beschouwd als een vrijwillige vereniging van individuen zonder enige binding met de staat.

Geen van deze is bevredigend. Alleen het Bahá’í Geloof heeft een nationale structuur ontwikkeld waarin Kerk en Staat volledig verenigd en in harmonie kunnen zijn.

De ontwikkeling van de staat als natie is in Europa een grote moderne prestatie geweest, en de verwerkelijking ervan heeft geweldige voordelen gebracht voor de vooruitgang van de wetenschap, de bevordering van de industrie, de opvattingen van de gewone mens, en heeft het nationale leven een vrijheid en macht gegeven die door geen enkele eerdere vorm van sociale structuur wordt geëvenaard. Deze winsten zijn echter geboekt ondanks de Kerk, en in onze tijd is het uiteindelijke resultaat van de strijd de vernedering van de Kerk en heel vaak de verwereldlijking van het nationale leven.

Niet alleen de Kerk, maar mèt haar de godsdienst in haar geheel, heeft daardoor aan aanzien en invloed ingeboet; en tegelijkertijd is het materialisme sterk toegenomen. De gehele vooruitgang van onze westerse beschaving heeft zodoende niet het versterken van het Christendom ten gevolge gehad, maar het tegenovergestelde.


HOOFDSTUK 10

HET DAGERAADSLIED VAN HET KONINKRIJK

Omstreeks het begin van de achttiende eeuw woei over Europa een nieuwe wind die alle mensen beinvloedde. Dit kwam tot uiting in een geest van zelfvertrouwen en ondernemingslust en met het besef van een nieuwe kracht. Tot die tijd waren de mensen geneigd geweest voor hun idealen en voorbeelden de blik naar het verleden, en naar oude beschavingen te richten. Geleerden, geschiedkundigen en godgeleerden hadden altijd teruggekeken naar Griekenland, Rome en Palestina. Nu echter keken zij liever naar het heden en de toekomst, terwijl zij probeerden de wereld te verbeteren, deze rijker en voller te maken en dit op eigen initiatief te doen.

Dit was het tijdperk waarin de industriële revolutie opkwam, die het aangezicht der wereld en het leven van de mensen veranderde. Idealisten droomden van hervormingen die zij niet alleen op nationaal gebied, maar ook op universeel niveau zochten. In alle levensfasen werd nieuwe hoop geboren, die naar vervulling zocht. Met het vorderen van de eeuw begonnen de tekenen van de oorsprong van deze algemene impuls en de betekenis ervan zichtbaar te worden.

Sinds de eerste en tweede eeuw hadden de Joden zowel in territoriale als in politieke zin opgehouden een natie te zijn en toch was er geen volk dat zich meer vasthield aan zijn nationaliteitsbesef dan juist zij. Nadat zij eerst in 70 na Chr. onder keizer Titus, na de verovering van Jeruzalem, uit het Heilige Land waren verdreven, en dit ongeveer zestig jaar later onder keizer Hadrianus andermaal op nog ingrijpender wijze gebeurde, werden zij onder bijna alle volkeren der aarde verstrooid en ondergingen zij gedurende zestien eeuwen iedere denkbare vernedering en ellende. Maar nu, in de achttiende eeuw, begon zich voor de eerste maal een vorm van nationaal leven te ontplooien. Het was de tijd van de Joodse Renaissance. In Europa en Amerika gaf het ene land na het andere langzamerhand de rechten terug die hun eeuwenlang waren onthouden. In 1723 gaf Lodewijk XV de Joden in Frankrijk toestemming om onroerend goed te bezitten. In hetzelfde jaar erkende Engeland hen als Engelse onderdanen. In 1738 stelde Karel VI van Denemarken alle ambachten voor Joden open. In 1750 liet Frederik II de Joden in zijn rijk toe. Josef II van Oostenrijk stelde in 1870 de scholen en universiteiten van het keizerrijk voor de Joden open, terwijl hij hun toestond iedere vorm van handel te bedrijven en fabrieken te vestigen. In 1788 wees Lodewijk XVI van Frankrijk een koninklijk comité aan „om alle wetten betreffende de Joden te herzien op rechtsgronden”. En zo gaat het verhaal verder.

De Verenigde Staten van Amerika waren het eerste land dat in zijn wetten het grondbeginsel opnam dat Joden en niet-Joden wettelijk gelijke rechten en voorrechten hadden. (in 1776).

Hetzelfde proces van geleidelijke concessies werd in de negentiende eeuw voortgezet, en 1844 was een jaar van speciaal belang, omdat toen de Turkse regering de Joden bescherming tegen vervolging beloofde in het Ottomaanse rijk, natuurlijk met inbegrip van het Heilige Land, hoewel het tot 1876 duurde voordat „de Verhevene Porte” (= de Turkse regering) hun het recht gaf in het land hunner vaderen onroerend goed te bezitten.

Wat kan dit alles anders betekenen dan de nadering van de tweede komst van Christus?

Tegelijk met deze emancipatie van de Joden in de achttiende eeuw werd de Europese mens zich ongemerkt bewust van de stuwkracht van een nieuwe geestelijke macht, een stuwkracht waarvan het begin nauwelijks kan worden opgespoord, maar die langzamerhand in de mensen een nieuwe geest van hoop, ondernemingsdrang, geluk en scheppende kracht bracht. Bij de eeuwwisseling en in de eerste jaren van de negentiende eeuw nam dit gestadig de duidelijke vorm aan van het aanbreken van een nieuw Tijdperk, van het verschijnen van een nieuwe en betere wereld met goddelijke hulp, en in Christelijke kringen van de terugkeer van Christus en het neerdalen van het Koninkrijk Gods uit de hemel.

De dichter Wordsworth geeft een uitstekend eigentijds verslag van de nieuwe scheppende vreugde die op mysterieuze wijze door de wereld voer, en van het vertrouwen dat van het hart der mensen in die tijd bezit had genomen.


„Gezegend was het in dit nieuwe licht te leven,

Maar waarlijk hemels jong te zijn! Oh, jaren…

Dat Rede hoogstens scheen haar rechten te bewaren

Om bovenal zichzelf te maken tot

Vruchtbaar toov’nares – en aan het werk te bouwen,

Dat in haar naam toen voortgang vond!

De hele aarde, niet alleen plaatsen van genade,

Droeg de schoonheid in zich van belofte, die

(Zoals op sommige momenten in de priëlen

van het Paradijs zélf wordt gevoeld)

De roos in knop stelt bóven de ontloken bloem.

Wie, die in het juist verschiet zag, ontwaakte niet

In ongedacht geluk? Trage naturen

Werden opgewekt, en de levendige bezield! …

Zij vonden nu helpers naar hun hart,

En naar hun wensen vormbaar materiaal,

Opgeroepen hun taak te vervullen,

Niet in Utopia, – onaards verblijf –,

Of een verscholen eiland, de Hemel weet waar!

Neen, in déze wereld, die de wereld is

Van ons allen, de plaats waar, aan het eind,

We ons geluk zullen vinden, of helemaal niet.”

„Prelude”, 11e boek.



Tegen het einde van de achttiende eeuw echter, en tijdens de eerste tientallen jaren van de negentiende eeuw, sprak de intuïtie van geestelijk ingestelde mensen duidelijker taal. Een vloed van lyrische begroetingen verwelkomde de naderende komst van het Koninkrijk.


„De nacht is voorbij en de ochtend daar:

Ontwaak, en ziet! Ik hoor het groeiende geluid

Van komende cycladen, alsof de zee zich uit;

Ik zie de glorie van wel duizend jaar

Van kust tot kust, lichtende vèr vooruit.”

Frederick Tennyson (1807-1898)




„Zo zal het zijn: een hoger ras

Dan ooit de wereld heeft gekend, verrijst,

Met de Vrijheid vlammend in hun ziel,

In hun ogen het licht dat op kennis wijst.




Nieuwe kunsten bloeien van voornamer aard,

En machtiger muziek vervult de sferen,

En elk leven is gelijk een lied

Als d’aard in Paradijs komt te verkeren.”

J. A. Symonds (1840-1893)




„De Dag des Heren komt nabij, nabij:

Beroering vervult de luchten:

De volken slapen hongerend op goud;

De dromers woelen en zuchten;

De nacht is het zwartst voor het ochtendgloren;

De pijn is het felst als het kind wordt geboren,

De Dag des Heren komt nabij…




Wie treurt om het verlies van een gouden eeuw,

Als hier is de Heer aller tijden?

Een echt hart springt óp bij ’t geluid van Gods hoorn,




Zij durven, die weten te lijden.

Een gouden eeuw had ook ijzeren machten,

Een zware taak wacht de zachte krachten,

Op de dag des Heren die nabij is”.

Charles Kingsley

The Day of the Lord (1849)



Het enthousiasme van de dichters sloeg over naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Het trof Whittier. Het bewoog Julia Ward Howe om in 1861 de „Battle Hymn of the Republic” te schrijven:


„Ikzelf zag de glorieuze intocht van de Heer;

Hij vertrapt de slechtheid en Zijn toorn ziet op ons neer;

Zijn lichtend zwaard blinkt helder, Hij verbergt het nimmer meer,

Zijn waarheid overwint!”



Naast dit soort verzen staan apocalyptische werken van Shelley, lyrische werken zoals „Ode to the West Wind”, verhalen zoals de „Revolt of Islam” en in het bijzonder zijn groot poëtisch drama „Prometheus Unbound”, dat door vele critici als het schoonste gedicht in de Engelse taal wordt beschouwd. In dit gedicht is geen enkele vorm van apocalypse, ook wordt er geen enkele Christelijke beeldspraak gebruikt. Het thema van dit drama is wezenlijk de feitelijke komst van het Koninkrijk. De held is een godmens die, bewogen door liefde en mededogen voor de mensheid met haar onwetendheid, dwalingen en ellende, doormiddel van weloverwogen zelfopoffering en intens lijden om hunnentwil, het beginsel van het kwaad uitdaagt en uiteindelijk vernietigt, terwijl hij de tyran van zijn troon in de afgrond werpt en zo het menselijke ras voor altijd verlost. Het heelal viert feest om te delen in de alomvattende wedergeboorte van alle levende wezens.

Niet alleen dichters, maar de meeste mensen in stad en land, hoog en laag, geleerd en ongeleerd, voelden deze nieuwe bovenzinnelijke kracht die de schepping beroerde. Het was een tijd van religieuze opleving, van het bouwen van kerken, van grotere missionaire activiteit, terwijl het centrale motief steeds het geloof was van de op handen zijnde komst van Christus.28

Meer dan een generatie lang droomden, dachten en discussieerden mannen en vrouwen overal ter wereld over deze Advent. Zij kwamen bijeen in kerken en kapellen, op straat en langs de weg, hielden vergaderingen en openlucht-bijeenkomsten die tot diep in de nacht voortduurden. Het vuur van verwachting verspreidde zich in vele delen van Engeland, in Zuid-Wales en in vele delen van de Verenigde Staten van het oosten tot het midden-westen. Er werden Adventisten-genootschappen opgericht, waarvan er tot op heden nog enkele over zijn, zoals de Heiligen der Laatste Dagen en de Zevendedags Adventisten. Het gevoel over de Messias-verwachting was in de ene of de andere vorm zo sterk dat het de gehele negentiende eeuw voortduurde en – door weer te verschijnen in de apocalyptische betekenis van de roeping die typerend was voor het communisme en het fascisme – heeft het meer dan één dictator ertoe verleid zichzelf als een messiaans wezen te beschouwen.

Men kan misschien zeggen dat deze nieuwe golf van kracht twee eeuwen lang de hele westerse wereld heeft beïnvloed op slechts één gedeelte na, en wel de instellingen die er aanspraak op maakten de beheerders van de religieuze waarheid te zijn en het alleenrecht opeisten naar Christus uit te kijken volgens Zijn gebod. De oude, gevestigde historische kerken van het Christendom reageerden niet en toonden geen interesse. De valse profeten hadden hun dodelijke werk uitgevoerd. Hun interpretaties van de godsdienstgeschiedenis waren zo misleidend geweest dat, terwijl Christus inderdaad was teruggekomen, geen mens zo volkomen onkundig was geweest van Zijn aanwezigheid als juist diegenen die zichzelf hadden aangesteld als Zijn speciale behoeders.


HOOFDSTUK 11

DE BÁB29

Van het begin tot het einde heeft de Bijbel voortdurend als thema gehad de moeizame reis van de mensheid naar het Koninkrijk Gods, en schildert hij de beloofde vervulling ervan met vurige bezieling en grenzeloze vreugde. Deze voortreffelijke beelden zijn meer dan honderd generaties lang een bron van onvergankelijke troost en geluk voor een worstelende mensheid geweest. Maar de Bijbel beschrijft nergens de innerlijke beleving van dat Koninkrijk, of verdiept zich in de psychologie ervan. Evenmin legt hij uit waarom het Koninkrijk in dié bepaalde fase van ’s mensen reis zou moeten komen. Jezus geeft met nadruk toe dat Hij nog meer te zeggen heeft en geeft als reden voor het achterhouden van deze kennis, dat de mensheid in Zijn dagen nog niet rijp genoeg was om haar toekomstige ervaringen te begrijpen.

Maar nu was de Heraut van het Koninkrijk gekomen en gegaan. En zo was ook het Zegel der Profeten gekomen en gegaan. De volgende grote gebeurtenis op geestelijk gebied was de feitelijke komst van het Koninkrijk die beide Boodschappers van God hadden aangekondigd.

Met de Báb begint in feite het Koninkrijk. Hij is zowel een Godsboodsohapper met een eigen Beschikking en wetten, als een Voorloper van Bahá’u’lláh Die een Openbaring brengt, onmetelijk groter dan de Zijne.

Aangezien Hij aan het einde van de Profetische Cyclus30 staat, wordt Zijn Openbaring beschreven als bevattende vijfentwintig van de zevenentwintig letters van alle kennis; en met Hem heeft elke voorgaande Profeet een apart Verbond betreffende Degene Wiens Heraut Hij was en wel de hoogste Wereldverlosser. Zo staat Hij aan de samenvloeiïng van de Profetische Cyclus die is afgesloten en het Tijdperk van Vervulling dat nu aanbreekt. Het Bahá’í Tijdperk begint met Zijn Verkondiging op de avond van 22 mei 1844 en luidt het universele Tijdperk van Waarheid in. De scheppende energie die Hij overdraagt, begiftigt de mensheid met de mogelijkheid om haar volwassenheid te bereiken. Dit zal haar in staat stellen om na verloop van tijd en in samenwerking met de nog grotere kracht die door Bahá’u’lláh wordt opgewekt, de organische éénwording van de mensheid tot stand te brengen. Voor elke geestelijk ingestelde en hunkerende ziel moet de Verkondiging van de Báb betekend hebben dat het Koninkrijk Gods inderdaad was gekomen. Geen enkele vroegere Manifestatie, zelfs Jezus Christus niet, had een uitdaging gestuurd aan de leiders in de wereld, waarin Hij de onafhankelijkheid van Zijn Zaak verkondigde, de ijdelheid van hun kortstondige macht aan de kaak stelde en hun allen zonder uitzondering vroeg van hun heerschappij af te zien en Zijn Boodschap naar alle landen in oost en west uit te dragen. Maar voor mensen als de Perzische autoriteiten bewezen deze aanspraken alleen maar dat de Auteur ongetwijfeld een nar was die waarschijnlijk niet goed bij zijn verstand was en dat Zijn Zaak spoedig aan zijn eigen gewicht ten onder zou gaan.

De vooruitgang van de leer van de Báb heeft nooit gelijke tred gehouden met het vuur van Zijn eigen verlangens. Zijn bedevaart naar Mekka bracht geen zichtbare vruchten voort en bij Zijn terugkeer werd Hij gearresteerd en onder geleide naar Sjiraz gebracht, waar Hij een zware kastijding onderging op een open binnenplaats en slechts op erewoord werd vrijgelaten. Zijn discipelen die Zijn Boodschap door het land uitdroegen, werden overal tegengewerkt en vaak ruw behandeld en achtervolgd. Sommigen werden gemarteld en weer anderen werden gedood. Maar tezelfder tijd deed de vurigheid van de Bábí’s belangstelling en enthousiasme ontbranden op het platteland en in de bazaars. De welsprekendheid van de Báb en Zijn stralende charme verwarmden het hart van velen. En toen de hoogste ambtenaren en leiders van geestelijkheid en staat twee jaar later de stand van zaken opnamen, merkten zij dat de Báb de harten van hoog tot laag had veroverd in de belangrijke stad van de Sji’ieten, Isfahan, en dat Zijn Zaak zich nu verspreidde onder de koopmansklasse, in het leger en bij de landbezittende adel. Ten zeerste verontrust door de uitwerking van hun laksheid, zetten zij een nauwkeurig ontworpen plan op, dat zij meedogenloos zouden uitvoeren totdat deze monsterachtige ketterij – naar zij meenden – zou zijn uitgeroeid.

In 1847 werd de Báb naar de eenzame vesting in de bergen van Azerbaidzjan gebracht en daar eerst in het fort Mah-Ku gevangen gezet en daarna in dat van Chihriq, waar Hij de korte, resterende tijd van Zijn leven doorbracht. Sji’ietische moella’s veroordeelden Zijn leringen openlijk en stookten vanaf de kansel hun aanhangers tegen de Bábí’s op, door een beroep te doen op hun fanatisme. Er werden aanslagen op de Bábí’s gepleegd, men drong hun huizen binnen en verwoestte die en men mishandelde hun vrouwen en kinderen. De rechtbanken gaven bescherming noch vergoeding. Men verklaarde de Bábí’s nagenoeg vogelvrij.

In drie gebieden, Tabarsi, Nayriz en Zanjan, stonden de Bábí’s in het defensief en werden tenslotte door de keizerlijke troepen verslagen, die meineed en verraad toepasten en numeriek veel sterker waren.

De Bábí’s die hevig vertoornd waren geraakt door de wrede gevangenneming van hun geliefde Heer, vochten in Zijn naam met zulk een succes terug, dat de nieuwe eerste minister besloot deze strijd direct te beëindigen door de Báb, met of zonder officiële volmacht, ter dood te brengen. De Báb werd van Chihriq naar Tebriz gebracht waar Hij werd doodgeschoten.

Zijn marteldood voorziet de geestelijke geschiedenis van het martelaarschap van een onmiskenbaar wonder, dat door getuigen van beide kanten is bevestigd.31 De Báb werd met een touw opgehangen aan een balk die aan de gevangenismuur was bevestigd, terwijl één van Zijn bevoorrechte discipelen voor Hem langs werd gebonden. Er werd een regiment, bestaande uit Christenen, uitgekozen als vuurpeloton en de kolonel daarvan, die de gedachte verafschuwde zijn hand op te heffen tegen zo’n heilig mens, smeekte Hem om vrijgesteld te worden van het begaan van zulk een grote heiligschennis. „Volg uw instructies op”, zei de Báb, „en als uw bedoelingen oprecht zijn, kan voorzeker de Almachtige uw dilemma oplossen.”

Vlak voor de executie nam de Báb Zijn amanuensis, Siyyid Husayn, terzijde voor een vertrouwelijk gesprek in een van de gevangeniscellen. De cipier onderbrak hen en beval de Báb meteen weg te gaan. „Niet voordat Ik al die dingen tegen hem heb gezegd die Ik wens te zeggen,” zo waarschuwde de Báb de cipier, „kan enige aardse macht Mij doen zwijgen. Al zou de gehele wereld de wapenen tegen Mij opnemen, zal zij toch niet bij machte zijn Mij ervan te weerhouden tot aan het laatste woord Mijn plan te voltooien.”

Het regiment opende het vuur op de Báb en Zijn discipel die aan de balk waren vastgebonden; toen de rook uit de lopen van zevenhonderdvijftig geweren was opgetrokken, zagen tienduizend toeschouwers dat de Báb was verdwenen en de discipel ongedeerd op de grond stond. Er volgde een intensieve speurtocht en de Báb werd ontdekt terwijl Hij het gesprek met Zijn amanuensis aan het voltooien was. Hij zei: „Ik heb Mijn gesprek met Siyyid Husayn beëindigd, nu kunt gij uw plan verder uitvoeren.” Het regiment weigerde met de executie verder te gaan. Hun plaats werd door Mohammedanen ingenomen en de Báb en Zijn discipel werden met één salvo ter dood gebracht.

Hun lijken werden in een stadsgracht geworpen, maar werden door de discipelen in veiligheid gebracht; nu rusten zij in het Heilige Land in een prachtig mausoleum, dat met de bijdragen van duizenden gelovigen uit alle delen van de wereld is gebouwd.

De Bábí’s weigerden zich te laten ontmoedigen, zelfs niet door de terechtstelling van hun Heer en zij gingen voort met het winnen van volgelingen voor Zijn Zaak.

Twee jaar later deden twee obscure en onverantwoordelijke jongemannen een poging om de sjah te vermoorden en dit verschafte de Islamitische geestelijken het excuus waarnaar zij zochten. De Bábí’s werden opgejaagd en vervolgd door heel Perzië. De beproevingen van martelingen en bloedbaden hielden niet op, totdat de bodem van Perzië was doordrenkt met het bloed van martelaren en totdat de autoriteiten er volkomen zeker van waren dat het Geloof van de Báb dood was en nimmer meer kon herrijzen.


HOOFDSTUK 12

BAHÁ’U’LLÁH

Bahá’u’lláh stamt af van Abraham en Zijn vrouw Ketura, op die manier de profetie aan Abraham vervullende dat door Hem alle geslachten der aarde gezegend zouden worden.

Het is moeilijk voor een oningewijde veel over het begin van Bahá’u’lláh’s leven te weten te komen. Wij weten echter dat Hij op 12 november 1817 werd geboren, twee jaar voor de Báb. Vanaf Zijn eerste levensjaren vertoonde Hij tekenen van wonderlijke vermogens. Toen Hij nog een kind was had Zijn vader een droom over Hem, die als volgt door Nabíl is naverteld.


„Bahá’u’lláh verscheen voor hem, zwemmende in een onmetelijk grote zee. Zijn lichaam straalde licht uit op de wateren met een schittering die de zee verlichtte. Rondom Zijn hoofd dat duidelijk boven het water te onderscheiden viel, lagen in alle richtingen Zijn lange gitzwarte haren uitgespreid, die in grote overdaad op de golven dreven. In die droom verzamelde zich een menigte vissen rondom Hem en ieder van hen hield de punt van een haar vast. Gefascineerd door Zijn stralend gelaat volgden zij Hem overal, waarheen Hij ook zwom. Hoe groot hun aantal ook was en hoe stevig zij zich ook aan Zijn lokken vasthielden, geen enkel haartje leek te zijn losgeraakt en evenmin werd Hem ook maar enig letsel toegebracht. Vrij en ongehinderd bewoog Hij zich over het water en allen volgden Hem.

De Vizier (Bahá’u’lláh’s vader), die zeer onder de indruk was van deze droom, liet een waarzegger komen die in die streek beroemdheid had verworven, en verzocht hem de droom uit te leggen. Alsof hij geïnspireerd was door een voorgevoel van de toekomstige glorie van Bahá’u’lláh, verklaarde deze man: ’De eindeloze oceaan die u in uw droom hebt gezien, o Vizier, is niets anders dan de bestaanswereld. Zonder hulp van anderen en op eigen kracht zal uw Zoon er volledig overwicht over krijgen. Hij zal ongehinderd kunnen gaan waar Hij wil. Niemand zal Hem een strobreed in de weg leggen, niemand zal Zijn voortgang in de weg staan. De school vissen stelt de beroering voor die Hij zal veroorzaken temidden van de volkeren en geslachten der aarde. Om Hem heen zullen zij zich verzamelen, en Hem zullen zij aanhangen. Overtuigd van de onfeilbare bescherming van de Almachtige zal deze beroering nooit Hemzelf aantasten, en evenmin zal Zijn eenzaamheid op de levenszee Zijn veiligheid in gevaar brengen.”32



Bahá’u’lláh hield van de mensen, speciaal van kinderen. Hij hield ervan hen om Zich heen te hebben en zij hielden van Hem. Van Zijn jeugd af schepte Hij vreugde in het buitenleven, in bomen, bloemen en in paardrijden.

Hij stamde uit een edel en rijk geslacht dat al lange tijd een vooraanstaande positie op politiek gebied had bekleed, en Hijzelf bezat de gave van welsprekendheid die geleek op een voortsnellende stroom. Naarmate Hij ouder werd vertoonde Hij geen ambitie voor politieke zaken, maar bracht Zijn tijd door met het verzorgen van de behoeftigen, armen en zieken. Toen Zijn vader stierf, volgde Hij hem op als beheerder van een groot landgoed en trouwde met de dochter van een bekend vizier. Haar ideeën vertoonden gelijkenis met de Zijne en zij kregen de naam van de Vader der Armen en de Moeder van Troost.

Op een dag, toen Hij zevenentwintig jaar oud was, bracht een koerier Hem een pakje, waarin zich een manuscript bevond dat door de Báb was geschreven en dat Hij ontving uit handen van diens eerste discipel, Mullá Husayn. Uit dit document vernam Hij dat het Koninkrijk Gods dat al zo lang door de oprechte gelovigen werd verwacht, inderdaad uiteindelijk was gekomen, dat de Báb zich als de Profeet ervan had verkondigd en nu Zijn discipelen over geheel Perzië uitzond om het aanbreken van de nieuwe Dag aan te kondigen. Het document was niets minder dan enkele pagina’s uit de Qayyúmu’l-Asmá, het „eerste, grootste en machtigste” werk van de Báb, waarvan Hij het eerste hoofdstuk in de nacht van Zijn Verkondiging had geopenbaard. Hierin deed Hij een beroep op de sjah en de koningen en vorsten der aarde om Zijn rang te erkennen en Hij riep er zelfs de mensen van het westen in op naar voren te treden en Hem te verwelkomen.

Bij het lezen van een gedeelte van dit manuscript bemerkte Bahá’u’lláh direct dat de geestelijke toon van het beschrevene dezelfde was als die van de Koran, en Hij aanvaardde de boodschap. Onmiddellijk legde Hij elke gedachte aan eigen belang terzijde en, zonder aandacht te schenken aan Zijn rijkdommen of aan Zijn hoge sociale positie, Zijn jeugd en Zijn talenten of aan de schitterende toekomst die voor Hem openlag, omhelsde Hij de Zaak van een onbekende koopman33 en begon die vol vuur te dienen. Ofschoon Hij al veel eerder de goddelijke rang die in feite Hemzelf toebehoorde, moet hebben onderkend, sloot Bahá’u’lláh Zich meteen aan bij de volgelingen van de Báb en onthulde aan niemand Zijn eigen ware rang.

Tijdens de jaren van de Beschikking van de Báb toonde Hij Zich een trouw en toegewijd medewerker, niet alleen door zijn voortreffelijke karakter en Zijn buitengewone bekwaamheid, maar ook door Zijn onversaagde enthousiasme en Zijn toewijding aan de Báb.

De twee goddelijke Boodschappers hebben elkaar op aarde nooit ontmoet, maar zij hielden nauw contact per brief en op andere manieren. Beiden zouden omwille van de Zaak lijden en zij aanvaardden met liefde hun deel. Driemaal werd Bahá’u’lláh als Bábí gekastijd en driemaal gevangen gezet; de Báb onderging op Zijn beurt driemaal dezelfde straffen. Na de conferentie in Badasjt besloot Muhammad Sháh om Bahá’u’lláh om het leven te brengen, maar hij stierf voordat hij zijn dreigement ten uitvoer kon brengen. Aan Bahá’u’lláh stuurde de Báb Zijn kostbaarste persoonlijke bezittingen (Zijn pen en Zijn ring), toen Hij voelde dat Zijn marteldood naderde. Bahá’u’lláh was Degene die er in de nacht van de terechtstelling van de Báb voor zorgde dat enkele discipelen Zijn lichaam weghaalden uit de gracht waarin men het had geworpen, om het op een veilige plaats te verbergen.

Ten tijde van de aanslag op het leven van de sjah verbleef Bahá’u’lláh in Lavasan als gast van de grootvizier. Hij sloeg de bescherming en de goede diensten die Hem werden aangeboden af, en ging naar het hoofdkwartier van het keizerlijke leger in Niyavaran, vanwaar Hij onder begeleiding en in boeien, blootshoofds en barrevoets, naar Teheran werd gebracht. Daar werd Hij onmiddellijk naar de Síyáh-Chál gebracht – de afschuwelijkste kerker in de hoofdstad.

Bahá’u’lláh geeft hiervan in Zijn „Epistle to the Son of the Wolf” de volgende beschrijving: „De kerker was in diepe duisternis gehuld en Onze honderdvijftig medegevangenen waren dieven, moordenaars en struikrovers. Hoewel overvol, was er geen andere opening dan de gang waardoor Wij waren binnengekomen. Geen pen kan deze plaats beschrijven, geen tong haar gruwelijke stank weergeven. De meesten van hen hadden geen kleren aan noch iets om op te liggen. God alleen weet wat Ons in die afgrijselijk stinkende en sombere plaats overkwam.” Zo waren de plaats en de omstandigheden die God uitkoos voor de Oproep aan Bahá’u’lláh tot de taak van het profeetschap en tot het aanvaarden van Zijn zending.

Een onafhankelijke Profeet heeft tweeërlei rang: de ene is een goddelijke, en de andere een menselijke. Zijn eigenlijke wezen is goddelijk. Als zodanig is Hij het woord Gods. De Kitáb-i-Iqán verklaart over deze Wezens: „Deze geheiligde spiegels, deze Dageraden van aloude glorie, zijn allen zonder uitzondering de belichamingen op aarde van Hem die de centrale Hemelbol is van het heelal, het Wezen en het uiteindelijke Doel ervan. Uit Hem komt hun kennis en kracht; van Hem stamt hun souvereiniteit. De schoonheid van hun wezen is slechts een weerspiegeling van Zijn beeld en hun openbaring een teken van Zijn onsterfelijke heerlijkheid. Zij zijn de Schatkamers van goddelijke kennis en de Bewaarplaatsen van hemelse wijsheid. Door hen wordt een genade overgedragen die oneindig is en door hen wordt het Licht geopenbaard dat nimmer kan verflauwen.” En in hetzelfde boek staat geschreven: „Deze aloude Wezens zijn, ofschoon voortgekomen uit de moederschoot, in werkelijkheid neergedaald uit de hemel van Gods wil. Ofschoon zij op deze aarde wonen, zijn toch hun ware woningen de verblijven van heerlijkheid in de rijken hierboven. Terwijl zij zich onder de stervelingen bewegen, zweven zij in de hemel der goddelijke tegenwoordigheid. Zonder voeten betreden zij het pad van de geest en zonder vleugelen stijgen zij op naar de verheven hoogten van goddelijke eenheid. Met iedere ademtocht bestrijken zij de onmetelijkheid van de ruimte, en op ieder ogenblik doorkruisen zij de rijken van het zichtbare en het onzichtbare … Zij zijn uitgezonden door de bovenzinnelijke macht van de Aloude der Dagen en zijn opgestaan door de verheven wil van God, de almachtige Koning. Dit wordt bedoeld met de woorden: ’Komend met de wolken des hemels’.”

Zij ondergaan echter een zeer bepaalde, ontroerende en overweldigende ervaring wanneer het Gods wil is dat hun Zending zal beginnen, en de volle macht van de souvereiniteit die hun toebehoort, zal worden onthuld. Iedere Profeet maakt deze ervaring door en Hij vindt het dikwijls in alle opzichten overstelpend. Wij lezen van Mozes dat hij in zwijm viel, en van Mohammed dat hij naar huis rende en zijn vrouw Khadidja smeekte hem in zijn mantel te wikkelen. De ervaring verandert de relatie tussen de almachtige God en de Profeet geheel en al, maar behoeft geen enkel verschil te maken tussen de Profeet en de mensen – totdat de Profeet dit zelf verkiest. Er wordt bijvoorbeeld van Jezus gezegd dat Hij tot Zijn hoge zending werd geroepen toen Hij door Johannes in de Jordaan werd gedoopt, maar Hij verkondigde niet openlijk wie Hij was tot Hij dit, op de laatste avond van Zijn leven, aan het Joodse Sanhedrin bekend maakte.

Bahá’u’lláh beschrijft deze Oproep in Zijn brief aan de sjah met de volgende woorden: „O koning, Ik was slechts een mens als alle anderen, slapende op Mijn legerstede en ziet! de ademtocht van de Alglorierijke streek over Mijn hoofd en leerde Mij de kennis van al wat geweest is. Deze kennis is niet van Mij, doch van Eén die Almachtig en Alwetend is. En Hij gebood Mij Mijn stem tussen hemel en aarde te verheffen, en hierdoor geschiedde Mij hetgeen de tranen van ieder begrijpend mens deed vloeien … Dit is slechts een blad, bewogen door de wind van de wil van Uw Heer, de Almachtige, de Algeprezene.”

Vele jaren later vertelt Hij in Zijn „Epistle to the Son of the Wolf”: „Op een nacht weerklonken in een droom deze verheven woorden van alle zijden: ’Voorwaar, Wij zullen U doen zegevieren door Uzelf en door Uw Pen. Treur niet om hetgeen U is geschied, noch wees bevreesd, want Gij zijt in veiligheid. Eerlang zal God de schatten der aarde tevoorschijn roepen – mensen die U zullen helpen door Uzelf en door Uw naam, waarmede God de harten van hen die Hem hebben erkend, heeft opgewekt.”

’Abdu’l-Bahá legt uit dat wanneer deze oproep tot de Profeet komt, Zijn ervaring zuiver lichamelijk is. Er komt geen verandering in de persoonlijkheid van de Profeet; Hij blijft precies dezelfde.34

Bahá’u’lláh’s Zending begon in het jaar 9 (1853 na Chr.; 1269 n.H.), zoals de Báb reeds had aangeduid – een tijd die de gehele wereld bezielde met onvoorstelbare mogelijkheden. De aanslag op het leven van de sjah vond plaats op 15 augustus 1852; Bahá’u’lláh werd bijna onmiddellijk daarop in de Síyáh-Chál geworpen en ongeveer midden oktober kwam deze goddelijke Oproep die Hem begiftigde met de volledige macht van de souvereiniteit die samenging met Zijn goddelijke Zending. Twee maanden later werd Hij onschuldig bevonden aan enig aandeel in het misdrijf dankzij de krachtige verdediging van Zijn vrienden en de Russische ambassadeur.

Toen Hij uit de Síyáh-Chál was bevrijd, merkte Bahá’u’lláh dat Hij nog steeds de gevangene van de sjah was, dat Hij bijna tot de bedelstaf was gebracht doordat al Zijn bezittingen verbeurd waren verklaard, en dat Hij veroordeeld was tot verbanning uit Zijn moederland naar Bagdad in Irak, waarheen Hij binnen een maand moest vertrekken.

Tijdens de tien jaren die Hij in Bagdad doorbracht, bereikten Zijn faam en Zijn persoonlijke invloed hun hoogtepunt. Zijn invloed was zo groot dat Hij langzamerhand vreugde, hoop en vertrouwen in hun Geloof onder de Bábí’s verspreidde – en niet alleen in eigen omgeving, maar zelfs in de afgelegen gehuchten van Perzië. Hij trad nog steeds op als Bábí en hield zich aan de leringen van de Báb, maar Hij maakte het Geloof universeler dan het vroeger was geweest; en door de meer verheven leringen van de Báb – die lange tijd niet waren gebruikt – naar de voorgrond te halen, bracht Hij de godsdienst op een hoger peil. Zijn intuïtief begrip van de geschriften wekte verbazing en trok vele Bábí pelgrims uit alle windstreken aan, evenals enthousiaste Mohammedaanse studenten uit Kerbila en Najaf. Zijn bescheiden woning werd het vaste verzamelpunt voor mensen die om inlichtingen kwamen over zaken op geestelijk terrein. De ongeëvenaarde geest van goddelijke liefde, waar Zijn geschriften zo vol van waren, werd door Zijn metgezellen aangevoeld in zijn oorspronkelijke alomvattendheid en bezorgde Hem hun liefde en toewijding in zo’n mate, dat geschiedschrijvers uit die tijd er melding van maakten. Er werden, ondanks armoede, vreugdevolle feesten gehouden om hun liefde voor Hem tot uiting te brengen, en vele geschriften getuigen er nog van dat Zijn kleine ontvangkamer werd beschouwd als een weg naar het paradijs, zoals de mensen nog niet eerder hadden gekend. Het ethische peil van de Bábí gemeenschap werd tot ongekende hoogten gebracht en de goede naam van het Geloof begon zich in alle richtingen te verspreiden. Zijn machtige geschrift, „het Boek van Zekerheid”, de Kitáb-i-Iqán, dat in Bagdad is geschreven, vat in tweehonderd bladzijden het grote universele Verlossingsplan samen, en zet niet alleen de grote centraal staande waarheden van Gods wijze van openbaring uiteen, maar ook die moeilijkheden op het gebied van de interpretatie die altijd tweedracht hebben veroorzaakt in de grote godsdienstige stelsels.

Bahá’u’lláh’s opgang naar luister en geestelijke macht was zo snel, dat zich van de geestelijke autoriteiten van naburige steden, zoals Kerbila, een bittere jaloezie meester maakte en zij samen gingen beraadslagen hoe zij van Hem af konden komen. Zij wezen erop dat Hij te dicht bij Perzië vertoefde om onschadelijk te zijn en zij haalden de sjah over om Hem verder uit de buurt te krijgen, terwijl zij er langzamerhand bij de Turkse amtenaren op aandrongen Hem onder strenger toezicht te krijgen. De onbetwiste invloed van Bahá’u’lláh bij de mensen, en bij vele aanzienlijke leiders in Bagdad, wekte het vermoeden dat Hij zelf plannen smeedde. Tegen 1863 hadden Zijn vijanden zich verzekerd van Zijn veroordeling tot verbanning naar Constantinopel. Er waren nu tien jaar verstreken sinds het moment van Zijn Oproep en de tijd was rijp voor een openlijke verkondiging van de macht en souvereiniteit waarvan Zijn ziel al zo lang vervuld was geweest. Op 21 april stelde Bahá’u’lláh in de prachtige tuin van Najíbíyyih, aan de oever van de Tigris even buiten Bagdad, gedurende twaalf dagen het grote Feest van Ridván in, dat beschouwd wordt als het heerlijkste en glansrijkste van alle Bahá’í Feesten. Ten aanzien van Zijn volgelingen en de gehele wereld nam Hij het hoogste gezag op zich dat Hij van de Allerhoogste ten tijde van Zijn Oproep had ontvangen. Nu besteeg Jezus Christus Zijn troon in de heerlijkheid van God de Vader. Nu nam Hij zelf de scepter van de volheid van Gods macht op en maakte zich zodoende de allerhoogste Opperheer van alles dat in de hemel en op aarde is.

De betekenis van dat Feest voor Hemzelf en voor de wereld komt tot uiting als Hij het noemt „de Koning der Feesten”, „de Dag van God”. In Zijn grootste werk, de Kitáb-i-Aqdas, kenmerkt Hij het als de Dag waarop „al het geschapene in de zee van loutering werd gedompeld”. In een ander geschrift verwijst Hij ernaar als de dag waarop „de bries van vergeving over de gehele schepping heeft gewaaid”. Verder schrijft Hij „O volk van Bahá, verheugt u met grote vreugde wanneer ge u de Dag van uiterst geluk voor de geest haalt – de Dag waarop de Tong van de Aloude der Dagen heeft gesproken toen Hij Zijn huis verliet en naar de Plek ging van waaruit Hij de luister van Zijn Naam, de Algenadige, over de gehele schepping uitstortte.”

Deze Dag moet voorzeker de grootste zijn in de geschiedenis van de mensheid.


HOOFDSTUK 13

DE VERKONDIGING AAN DE KONINGEN

Onmiddellijk na Zijn Verkondiging op Ridván vertrokken Bahá’u’lláh en Zijn gezelschap op hun lange reis naar Constantinopel. Hier bleven zij slechts vier maanden, tot de sultan hen in het hartje van de winter en onder de moeilijkste omstandigheden ten derden male op reis stuurde om in ballingschap te gaan. In Adrianopel bleef Bahá’u’lláh ongeveer vier jaar en in 1868 werd Hij naar Zijn vierde en laatste verbanningsoord gestuurd. Deze keer naar Akko, de gevangenisstad waarvan werd gezegd dat zelfs de vogels dood neervielen als zij er overheen vlogen.

In deze periode, en voornamelijk tijdens Zijn verblijf in Adrianopel, verkondigde Bahá’u’lláh in belangrijke Tafelen Zijn rang en Zijn zending aan de heersers van de wereld. Sommige hiervan zijn van speciaal belang voor de westerse en christelijke lezer. Ten eerste was daar Zijn Tafel aan de koningen der aarde die in 1864 wereldkundig werd gemaakt, en ten tweede Zijn persoonlijk gerichte Tafelen aan de vier voornaamste monarchen van Europa. De eerste hiervan wordt door de Behoeder35 beschreven als Zijn allerbelangrijkste Tafel – de Súriy-i-Muluk – waarin Hij alle koningen en godsdienstige leiders van de gehele wereld oproept zich tot Hem te wenden en Zijn voorschriften op te volgen. Is er een prachtiger aanhef voor zo een document denkbaar dan de volgende:

„O koningen der aarde! Leent uw oor aan de Stem van God… onder het aanheffen van deze woorden: ’Er is geen ander God dan Hij, de Machtige, de Almogende, de Alwijze.’… Vreest God, o schare van koningen, en staat uzelf niet toe van deze allerhoogste gunst verstoken te blijven. Werpt de dingen van u af die gij bezit en houdt stevig vast aan het Geloof van God, de Verhevene, de Grote. Keert uw hart naar het Aangezicht van God, en geeft prijs hetgeen uw begeerten u gelasten te volgen, en behoor niet tot hen die te gronde gaan.”

Bahá’u’lláh vertelt hun dan van het martelaarschap van de Báb tengevolge van de onrechtvaardigheid van de wrede godgeleerden in Perzië. Hij stelt hen één voor één verantwoordelijk voor deze misdaad en verlangt dat zij dit weer goed maken. Hij eist dat zij hetgeen Hij tot hen zegt van harte opvolgen en doet een beroep op hen om op te staan en zich te richten naar het heilige Hof van God.

Bahá’u’lláh maakte duidelijk dat Hij het Koninkrijk Gods in de hele wereld zou vestigen; maar Hij vroeg de koningen niet Hem te helpen bij deze taak. Wat Hij wel vroeg was dat zij in overweging moesten nemen dat hun glorie zou bestaan uit gehoorzaamheid aan God en niet uit de omvang en rijkdom van hun machtsgebied; dat zij over hun onderdanen met nauwgezette rechtvaardigheid moesten heersen en de armen als speciaal door God aan hen toevertrouwd moesten beschouwen; dat zij de belastingen moesten verlagen en hun onenigheden moesten bijleggen totdat zij in staat waren het zonder legers met hun kostbare onderhoud te stellen, behalve als het politiële doeleinden betrof.

Tenzij zij de aanwijzingen die Hij gaf zouden opvolgen, waarschuwde Hij hen dat ongetwijfeld zware en veelvuldige rampen hen van alle kanten zouden belagen; zij zouden niet in staat zijn te ontsnappen, maar gegrepen en verpletterd worden.

Voor Zichzelf eiste Hij dat de koningen een onderzoek zouden instellen naar het onrecht dat Hij en de Zijnen twintig jaar lang te verduren hadden gehad, en rechtvaardig zouden oordelen over Hem en Zijn vijanden.

Hij verzekerde de koningen dat God had beloofd Zijn Zaak tot aanzien te brengen, ook al zou er geen koning ter aarde zijn die Hem hielp.

Deze oproep (die, zoals Hij uitdrukkelijk vaststelde, de Allergrootste Vrede zou brengen) werd echter onmiddellijk en met verachting door alle koningen afgewezen.

Bahá’u’lláh toonde Zijn vergevensgezindheid door nog een poging te doen ten aanzien van de Christelijke koningen van Europa. Hij zond persoonlijke brieven aan keizer Napoleon III van Frankrijk, paus Pius IX, koningin Victoria en tsaar Alexander, waarin Hij hun hulp inriep om het Koninkrijk Gods onder de volkeren te vestigen. Napoleon was op dat moment de machtigste en briljantste vorst in Europa en Bahá’u’lláh bood hem het leiderschap aan in deze grote onderneming, Hij deed een beroep op Napoleon de nieuwe Openbaring te introduceren en deelde hem mee dat de geestelijkheid die zich aan de oude eredienst hield en de nieuwe weigerde, zou zijn als een gevallen ster en dat zij haar status en gezag zou verliezen. Hij openbaarde aan Napoleon verschillende belangrijke nieuwe beginselen van het nieuwe Geloof; legde het opeenvolgen van de godsdiensten uit, zoals de Islam die het Christendom opvolgde, het Christendom dat een voortzetting is van de Mozaïsche godsdienst, Mozes die Abraham opvolgde, enzovoorts. Hij verklaarde dat Zijn eigen Zending was bedoeld om de gehele mensheid nieuw leven in te blazen en te verenigen, dat zij als één grote familie beschouwd moest worden en eigenlijk als één individu, als één ziel in vele lichamen. Hij wees erop dat men moest gaan afzien van de dwangmethodes die zo lang bij het godsdienstonderricht in zwang waren geweest, en dat men alleen methodes van diepe overtuiging en wijsheid moest gebruiken; doeltreffend onderricht kan alleen gegeven worden door een welmenende, oprechte leraar. Hij zei dat de monniken hun kloosters moesten verlaten en moesten trouwen en deelhebben aan het gewone leven; het celibaat was nu niet, en ook vroeger niet, door de Almachtige aanbevolen als een betere levenswijze dan het huwelijk.

Hij deed een beroep op Napoleon om afstand te doen van zijn troon, of zo hij hem wenste te behouden, deze ten dienste te stellen van God. En Hij beloofde hem succes indien hij Zijn programma zou uitvoeren, daar hij dan zou worden beschouwd als koning van de wereld.

Tegelijkertijd vertelde Hij Napoleon dat hij onoprecht en onbeschaamd was geweest. Aan vergelding zou hij niet ontkomen, en als hij talmde Bahá’u’lláh te gehoorzamen, zou hij volkomen vernederd en ten val gebracht worden, en alles verliezen.

Napoleons antwoord was een smalende afwijzing. Binnen een jaar leed hij een grote nederlaag bij Sedan, en verloor hij zijn rijk en zijn troon.

Bahá’u’lláh verkondigde aan paus Pius IX: „De Heer der Heren is gekomen” en hij die de Rots is (waarmee Hij Petrus bedoelde), roept uit „Zie, de Vader is gekomen, en hetgeen u beloofd was in het Koninkrijk is vervuld.” Hij verzocht hem: „Sta op in de naam van uw Heer, de God van Genade, sta op temidden van de volkeren der aarde; grijp de Kelk des Levens met vertrouwensvolle hand en drink als eerste hieruit en reik deze dan aan diegenen onder de mensen van alle geloven, die zich daartoe wenden… verkoop alle fraaie sieraden die gij bezit en besteed deze op het pad van God … Sta uw koninkrijk af aan de koningen en kom te voorschijn uit uw verblijf… spreek de lof van uw Heer tussen hemel en aarde”.

Bahá’u’lláh voegde een bede hieraan toe die gesteld was in een taal van vurige liefde voor de volgelingen van Christus, waarin Hij hen aanspoort het Koninkrijk Gods te erkennen en er binnen te gaan waar anderen al binnen waren, hoewel zij er het recht niet toe hadden.

De paus negeerde de brief volkomen en het jaar daarop werd hij door een slag – die weliswaar minder spectaculair was dan die welke Napoleon te incasseren had gekregen, maar evenveel betekende – met geweld beroofd van de wereldlijke heerschappij die hij geweigerd had vrijwillig uit handen te geven, en werd hij de gevangene van het Vaticaan.

Zo kan het jaar 1870 worden beschouwd als het jaar dat de scheuring en het verval van de westerse beschaving aangeeft.

Aan koningin Victoria openbaarde Bahá’u’lláh dat de profetieën van het Evangelie waren vervuld met Zijn komst, en Hij bood haar een gebed aan dat bijzonder fijngevoelig was en dat zij zou kunnen gebruiken als ze Hem zou willen aanspreken, zoals Hij haar ook aanraadde te doen. Hij prees de twee maatregelen die zij kort tevoren in de geest van de nieuwe tijd had getroffen; één daarvan was de afschaffing van de slavenhandel, de andere de uitbreiding van de burgerrechten. Hij schreef haar nogal uitvoerig over de goddelijke kunst van het regeren, en via de geschiedenis ging Hij de oorzaken voor het falen ervan na en toonde aan dat daardoor nu een gevaarlijke situatie was ontstaan.

Door middel van haar stuurde Hij een berisping aan de koningen voor het afwijzen van de Allergrootste Vrede en raadde hen met nadruk aan op de Kleinere Vrede aan te sturen die tot op zekere hoogte hun toestand zou verbeteren.

Zijn vierde brief die gericht was aan tsaar Alexander II was gesteld in warme bewoordingen en Hij raadde de tsaar aan op te staan en deze Zaak bekend te maken aan alle volkeren.

Naar verluidt merkte koningin Victoria na het lezen van Zijn brief op: „Als dit van God is, zal het stand houden. Zo niet, dan is er niets verloren.” Maar noch zij, noch één van de andere heersers uit de Christelijke wereld, wendde zich tot Hem of schonk enige aandacht aan Zijn raadgevingen.

Hij merkte op dat zij bedwelmd waren door hoogmoed en niet in staat om te zien wat het beste was voor hun eigen stoffelijk welzijn, laat staan om zulk een geweldige Openbaring te bevatten.

Bahá’u’lláh was nu door alle heersers in de wereld afgewezen en Zijn uitwijzing naar Akko sneed Hem volkomen af van een direct contact met wereldse zaken. Er moet echter op worden gewezen dat de sultan, door Hem naar Akko te verbannen, dus naar het Heilige Land, de aloude profetie had vervuld die inhield dat de Heer der heerscharen Zijn Openbaring daar zou geven en het zodoende een ieder onmogelijk maakte te beweren dat Bahá’u’lláh de profetie uit eigen vrije wil had vervuld.

Het vertrouwen dat Bahá’u’lláh in de Christenen en in hun ondersteuning van Zijn leer had, verzwakte nooit. Tegen het einde van Zijn leven schreef Hij de Heilige Tafel (Lawh-i-Aqdas), een belangrijk werk dat tot hen is gericht en waarin Hij hen bestraft voor hun traagheid Hem te erkennen, hun belooft dat Hij trouw zal zijn en een reeks hemelse zaligheden zal uitstorten over die Christenen die zich met een liefhebbend hart tot Hem zullen keren en Zijn Geloof zullen dienen.

Ongeveer tezelfder tijd kwam professor Edward Granville Browne in aanraking met het licht van de Báb. Hij werd voor de rest van zijn leven een bewonderaar van Hem en verrichtte een grondig onderzoek naar de geschiedenis van de Báb, hetgeen hem uiteindelijk naar Akko voerde, waar hij door Bahá’u’lláh werd ontvangen. Zodoende was hij in staat in de beroemde inleiding van „A Traveller’s Narrative” het volgende te schrijven:

„Het gelaat van Hem op Wie mijn blik viel, zal ik nooit vergeten, ofschoon ik het niet kan beschrijven. Die doordringende ogen leken diep in iemands ziel te lezen; macht en autoriteit spraken uit dat hoge voorhoofd; diepe groeven in voorhoofd en gelaat deden aan een leeftijd denken die in tegenspraak leek te zijn met het gitzwarte haar en de tot het middel reikende weelderige baard. Onnodig te vragen in wiens tegenwoordigheid ik mij bevond, terwijl ik diep boog voor Eén Die het voorwerp is van een toewijding en liefde die koningen Hem zouden benijden en keizers tevergeefs zouden zoeken.”

Nog een citaat uit de mond van Bahá’u’lláh Zelf dat, toen het tijdens het wereldcongres van godsdiensten in Chicago, in 1893, werd aangehaald, het instrument bewees te zijn waarmee de Openbaring van Bahá’u’lláh aan de westerse wereld ter kennis zou worden gebracht. Deze woorden werden gesproken tot professor Browne, tijdens zijn onderhoud met Bahá’u’lláh in Akko:


„Gij zijt gekomen om een gevangene en een banneling te bezoeken… Wij wensen slechts het welzijn der wereld en het geluk der volkeren; toch houdt men Ons voor een aanstoker van onlusten en oproer, die verdiende gekneveld en verbannen te worden… Dat alle volkeren één worden in geloof en alle mensen als broeders, dat de banden van liefde en eenheid onder de mensen verstevigd worden, dat verscheidenheid van godsdienst ophoudt te bestaan en alle onenigheid tussen de rassen teniet wordt gedaan – welk kwaad schuilt daarin? … Toch zal dit eenmaal geschieden, deze vernietigende oorlogen zullen voorbijgaan en de ’Allergrootste Vrede” zal komen … Hebt u dit ook in Europa niet nodig? Is dit niet hetgeen Christus heeft voorzegd? … Toch zien Wij hoe uw koningen en heersers liever hun schatten verspillen aan de vernietiging van het mensenras dan ze aan te wenden om het geluk der mensheid te bevorderen… Deze strijd, dit bloedvergieten en deze onenigheid moeten ophouden, en alle mensen moeten gelijk één familie, één gezin worden … Laat geen mens zich erop beroemen dat hij zijn land liefheeft, maar liever dat hij zijn medemens liefheeft…”



Bahá’u’lláh overleed in 1892. De communicatie tussen Amerika en Akko nam kort na 1893 een aanvang en voor het einde van de eeuw begonnen er Amerikaanse pelgrims, na een moeilijke en onzekere reis over zee, bij de gevangenisstad aan te komen waar ’Abdu’l-Bahá, de Zoon van Bahá’u’lláh, nog steeds binnen de muren was opgesloten.
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’ABDU’L-BAHÁ

In Zijn in details beschreven Testament benoemde Bahá’u’lláh Zijn zoon ’Abdu’l-Bahá tot Zijn opvolger, en met dit opvolgerschap balde Hij krachten samen waar geen enkele opvolger van een voorgaande Profeet aan toe was gekomen, en die ’Abdu’l-Bahá een volkomen unieke positie in de geschiedenis der godsdiensten geven. Bahá’u’lláh bestemde Hem tot het Middelpunt en de Spil van Zijn ongeevenaard Verbond, tot de volmaakte spiegel van Zijn leven die als voorbeeld moest dienen van Zijn leringen, tot de onfeilbare uitlegger van Zijn woorden en tot de belichaming van iedere ideale Bahá’í deugd.

Bahá’u’lláh noemde Hem „het Mysterie Gods” en schreef verder over Hem „als een blijk van Onze gunst is een Woord van de grootste Tafel uitgegaan – een Woord dat God heeft getooid met het ornament van Zijn eigen wezen en tot souverein heeft gemaakt over de aarde en alles wat daarin is, als een teken van Zijn grootheid en macht onder de mensen. … Betuigt dank aan God, o mensen, voor Zijn verschijning; want, waarlijk, Hij is de grootste gunst en het volmaaktste geschenk aan u. Door Hem wordt ieder tot stof vergaand gebeente tot nieuw leven gewekt.”

Deze mens was nu Degene die een groot deel van Zijn tijd en inspanning ten dienste van het Christelijke westen zou gaan stellen.

’Abdu’l-Bahá werd geboren ten tijde van het ontstaan van het Bahá’í Geloof, en wel op de avond dat de Báb Zijn Zending verkondigde; en Hij was de eerste die op negenjarige leeftijd de grootse geestelijke ommekeer van Bahá’u’lláh na Diens Oproep had beseft en tegelijkertijd met Zijn Vader in ballingschap was gegaan. In 1868 ging Hij samen met Zijn Vader de „Grootste Gevangenis” binnen en bleef veertig jaar lang een gevangene, totdat in 1908 de Revolutie van de Jong Turken Hem Zijn vrijheid hergaf. Hoewel Hij tengevolge van Zijn lijden in de gevangenis in slechte gezondheid verkeerde, ging Hij in 1910 op weg om het westen te bezoeken en maakte twee reizen die drie jaar in beslag namen. De belangrijkste toespraken die Hij gedurende die tijd heeft gehouden, staan opgetekend in „The Promulgation of Universal Peace” en „’Abdu’l-Bahá in London”.

Zoals Hij heel goed wist, was de toestand in het westen in die tijd al zeer gevaarlijk, hoewel de Christenen er daar geen flauw idee van hadden dat hun vergelding te wachten stond. ’Abdu’l-Bahá heeft in één van Zijn Tafels in het kort uitgelegd wat er was gebeurd; deze begint met de volgende regels:


„O Leger van Leven! Oost en west hebben gezamenlijk de sterren van verbleekte luister aanbeden en hebben zich in gebed gericht tot verduisterde horizonten. Beiden hebben het brede fundament van Gods heilige wetten totaal veronachtzaamd en hebben zich niet bekommerd om de verdiensten en deugden van Zijn religie. Zij hebben bepaalde gewoonten en gebruiken als de grondslag voor het goddelijke geloof beschouwd, en hebben zich daar stevig in vastgebeten. Zij hebben zich verbeeld dat zij een glorierijk hoogtepunt van succes en voorspoed hebben bereikt, terwijl zij in werkelijkheid tot de diepste diepten van achteloosheid zijn geraakt en zich volkomen van de overvloedige gaven Gods afzijdig hebben gehouden.”



De Europeanen en Amerikanen tot wie Hij zich richtte, waren niet alleen volkomen blind voor de werkelijke situatie zoals Hij die zag, maar zij waren zelfs precies de tegenovergestelde mening toegedaan. Zij waren ervan overtuigd dat de grootse en machtige beschaving van het Christelijke westen het gevolg was van alle vroegere beschavingen, de Griekse en Romeinse, en die van Perzië, India, China en Egypte, die slechts als voorbereiding hadden gediend. Zij twijfelden er niet aan dat zij in deze tijd de meest ruimdenkende generatie waren van het meest verlichte tijdperk dat de wereld ooit had gekend. De natuurwetenschap had volgens hen de grens van het kenbare bereikt, alle problemen doorgrond en had in feite kennis genomen van alles wat er te weten viel. Het blanke ras was nu, met zijn overdaad aan macht, aangesteld ter contrôle van de materiële behoeften van de zwakke volken in de wereld en zou de economische, militaire en politieke beheersing van de wereld onbeperkt in handen houden.

Ieder ontwikkeld mens onder het publiek tot wie ’Abdu’l-Bahá in het westen sprak, was waarschijnlijk een dergelijke mening toegedaan, in het bijzonder de toehoorders in Engeland; en dat zulke opvattingen aangaande de prestaties van het westerse brein twintig jaar of langer na het bezoek van ’Abdu’l-Bahá stand hielden, zal verduidelijkt worden door de volgende aanhaling uit een beroemd historisch werk van een briljant en beroemd geleerde uit Oxford:


„Onze beschaving verschilt van andere; zij dringt ook overal door en is van overwegend gewicht. Qua oppervlakte wordt Europa voorbijgestreefd door Azië, Afrika en Amerika, qua bevolking door de enorme, hardwerkende boerenstand van Azië, die niet alleen Europa in aantal overtreft, maar de gehele rest van de wereld bij elkaar. En toch, zou men een uitgebreid overzicht van de aardbol maken, dan zou men opmerken dat er bijna in ieder werelddeel nederzettingen van Europeanen zijn, of dat er de sporen van de uitwerking van het Europese brein zijn. De overlevende, oorspronkelijke bewoners van het westelijk halfrond vormen een klein, onbelangrijk en uitstervend bestanddeel van de bevolking. De Afrikaanse negers zijn door de blanken als goedkope werkkrachten ingevoerd. Noord- en Zuid-Amerika worden voornamelijk door kolonisten uit Europa bevolkt.



Australië en Nieuw-Zeeland zijn Brits. De politieke leiding van Afrika is, met de twijfelachtige uitzondering van het gebied van de Beneden-Nijl, in Europese handen gevallen. Azië verkeert in soortgelijke omstandigheden. De politieke invloeden van Europa zijn duidelijk, zelfs daar waar zij niet, zoals in India of Palestina, onder direct Europees toezicht staan. Denkbeelden als nationaliteit en verantwoordelijk bestuur, vrijheid en vooruitgang, democratie en democratische opvoeding, zijn van het westen naar het oosten overgebracht, met alle revolutionaire en vèrreikende gevolgen van dien.

„Bovendien dankt de wereld aan de Europese mens de weergaloze gaven van de moderne wetenschappen. Wat betreft de verovering van de natuur door middel van kennis, is de bijdrage van de Aziaten bijna te verwaarlozen en die van de Afrikanen (met uitzondering van de Egyptenaren) nihil. De drukpers en de telescoop, de stoommachine, de verbrandingsmotor en het vliegtuig, de telegraaf en de telefoon, radio-omroep en de filmprojector, de grammofoon en de televisie, samen met alle voornaamste ontdekkingen in de physiologie, de bloedcirculatie, de ademhalingswetten en dergelijke, zijn het resultaat van onderzoekingen die door blanken van Europese afkomst zijn uitgevoerd. Het is eigenlijk overbodig om het feit te noemen dat de materiële kant van de moderne beschaving het resultaat is van de intellectuele moed en vastberadenheid van de Europese volkeren.”36

’Abdu’l-Bahá wist natuurlijk dat dergelijke opvattingen aangaande het belang van de westerse beschaving uitermate bedrieglijk waren. Hij wist dat de Báb de mensen van het westen had opgeroepen uit hun steden te komen en de Zaak van God te steunen, terwijl Hij de gehele mensheid waarschuwde voor de „verschrikkelijkste en smartelijkste wraak van God”; dat Bahá’u’lláh had gezegd dat de tijd was aangebroken voor de vernietiging van de wereld en de mensen. „De dagen naderen hun einde, en ondanks dat ziet men hoe de volkeren der aarde in pijnlijke onachtzaamheid zijn verzonken en verloren zijn geraakt in duidelijke dwaling.” „Groots, groots is de Zaak! Het uur nadert waarin de grootste beroering zal zijn ontstaan. Dit zweer ik bij Hem die de Waarheid is! Het zal een scheiding veroorzaken die iedereen zal treffen, zelfs hen die om Me heen cirkelen.” „Zeg, O schare van achtelozen! Ik zweer bij God! De beloofde dag is gekomen, de dag waarop kwellende beproevingen zich boven uw hoofden en onder uw voeten hebben samengepakt, die zeggen: ’Onderga hetgeen uw handen hebben teweeggebracht!’” „De dag nadert waarop het vuur (van de beschaving) de steden zal verslinden, waarop de Tong van Pracht zal uitroepen: ’Het Koninkrijk is van God, de Almachtige, de Algeprezene!’”

Hij wist dat Bahá’u’lláh had verklaard dat goddelijke kastijding de koningen der aarde zou treffen. Hij wist, gezien de plotselinge ondergang van keizer Napoleon III en van de paus, een jaar nadat hun de waarschuwingen waren gegeven, hoe onverwacht en verschrikkelijk deze vergelding kan zijn. De Christelijke Bijbel was de aanvaarde autoriteit met betrekking tot de komst van het Koninkrijk Gods en van de grote gebeurtenissen die daarmee gepaard zouden gaan en Hij, ’Abdu’l-Bahá, zou niet licht de stellige uitspraken van afgrijzen en veroordeling en de vernedering van ’s mensen eigenwaarde vergeten, die volgens profeten als Jesaja, Joël, Zacharia en vele anderen, tot de tekenen van de Dag des Heren zouden behoren. Evenmin zou Hij vergeten hoe bijvoorbeeld de profeet Ezechiël vreselijk oorlogsgeweld en onmetelijke bloedbaden had voorspeld, voorafgaande aan de uiteindelijke overwinning van God op aarde. Hij zou niet de voorspelling van Jezus vergeten, dat rampspoeden zoals de wereld niet eerder had gekend aan die overwinning zouden voorafgaan en dat geen vlees behouden zou worden tenzij de tijd werd ingekort. In de Openbaring van Johannes worden de scharen van gerechtigheid voorgesteld alsof zij door Christus worden geleid tegen de scharen van ontucht; en de verschrikkingen van het bloedvergieten dat zou volgen, worden gedramatiseerd door schilderingen van de persbakken die bloedrood overvloeiden met het bloed van de druiven.

Al deze profetieën uit de Bijbel kwamen op grote en kleine schaal overeen met de gebeurtenissen die nu vorm gingen krijgen door het Woord van Bahá’u’lláh, en zij waren in volkomen tegenstelling met het karakter en de kijk op de geschiedenis zoals de mensen van het westen ze zagen. De wil van God was de heersende macht in de Bijbel, zoals de wil der mensen naar westerse opvattingen de loop der gebeurtenissen overheerste. Het zou onder deze omstandigheden voor ’Abdu’l-Bahá gemakkelijk en voor de hand liggend zijn geweest om de westerse drogredenen te betwisten, de dwaling ervan uiteen te zetten en een schitterend en overweldigend argument te ontwikkelen om de overeenkomst van Zijn leer met die van de Bijbel aan te tonen en de ijdelheid van de westerse verwachting van een door mensenhand geschapen koninkrijk en van overwicht op materieel gebied van één ras over anderen te beklemtonen. Maar ’Abdu’l-Bahá deed niets van dien aard. Het grote ideaal dat Hij Zijn gehoor voorhield was overal en altijd hetzelfde: Eenheid door Liefde. Zijn „Toespraken in Parijs” zijn geheel vervuld van een geestelijke wijsheid, een spontane, hartelijke warmte en een beminnelijkheid en innemende tederheid, die men in de geopenbaarde religieuze wereldliteratuur nauwelijks kan vinden. Zijn eerste toespraak in het openbaar werd in een Christelijke kerk in Londen37 gehouden. Hij zei:

„Dit is een nieuwe cyclus van menselijke macht. Alle horizonten van de wereld zijn verlicht en de wereld zal werkelijk gelijk een tuin en een paradijs worden… De gave van God voor deze verlichte eeuw is het besef van de eenheid der mensheid en de fundamentele eenheid der godsdiensten. Oorlogen tussen de volkeren zullen er niet meer zijn en door de wil van God zal de Grootste Vrede komen …”

Het feit dat er een nieuwe kracht op aarde ging dagen, werd het hoofdthema van al Zijn toespraken tijdens Zijn werkbezoek aan het westen. In Amerika sprak hij de Amerikanen echter speciaal als Christenen toe en deed op hen een beroep niet alleen toehoorders te zijn, maar ook oogsters te worden, waarvan Christus had voorzegd dat zij in Zijn oogsttijd zouden opstaan. Niet alleen trachtte Hij de geest van Zijn toehoorders te bewerken en te verlichten, maar ook een enthousiaste geestkracht in hen wakker te maken, die het materialisme, waarmee de mensheid was besmet, zou overwinnen en in hen een nieuwe geest van liefde zou ontwikkelen die Zijn boodschap in staat zou stellen de weg naar hun hart te vinden.

Hij zette hun een nieuw beeld van Christus voor, in tegenstelling tot de Christus van de orthodoxen met hun secten, schisma en dogma’s; een beeld dat aantoonde dat het ware doel van Christus was om de harten der mensen te verenigen met de kracht van goddelijke liefde; een Christus van wie niemand zich ooit een begrip had gevormd, die vurig was en vitaal, die mensen van allerlei slag, ras en afkomst samenbracht en die ver boven de vooroordelen en tradities stond die hen scheidden. De natuurlijke kracht van Zijn eigen warme, opgewekte, liefhebbende natuur gaf werkelijke macht aan Zijn voordrachten, zodat Hij in staat was een nieuwe Christus te openbaren, zoals de mensen zich Hem nooit hadden voorgesteld.

Zijn Amerikaanse toespraken beginnen met een toon van vreugde, van spontaan overvloedig geluk en dankbaarheid bij het zien van zoveel ontvankelijke zielen, bereid om te luisteren naar de Boodschap die Hij hun, ondanks Zijn hoge leeftijd en wankele gezondheid, van zo ver was komen brengen. Slechts de liefde van God en hun liefde kon Hem hier brengen. Met hart en ziel straalde ’Abdu’l-Bahá een duidelijk, sterk triomferend vertrouwen uit, terwijl Hij de glorie van Christus en Bahá’u’lláh prees en daarbij hun eendracht, de eenheid van hun streven en hun doel aantoonde.

Hij deed geen beroep op de autoriteiten, zoals Bahá’u’lláh had gedaan door zich tot de koningen te richten. Hij gaf geen bevelen. Zijn beroep was eerder op verstand, logica, geloof en feitelijkheden gericht. Hij belichtte de valse hoop van het arrogante blanke ras, niet met tegenbewijzen, maar door op een volkomen natuurlijke wijze een beeld te geven van de ware antecedenten van het Koninkrijk en de overeenkomst aantonend die dit had met de oorspronkelijke schepping van de mens.

Hij gaf in vele aspecten een beeld van het heelal zoals het geregeerd wordt door één onveranderlijke wet en geschapen, bestuurd en geleid door één universele, onafhankelijke, levende Wil. Deze grootse en bovenmachtige Geest veroorzaakte de handelingen en bewegingen van alle wezens op aarde; het was die ene Macht die alle bestaan bezielde en domineerde. ’Abdu’l-Bahá sprak over dit onderwerp vanuit een geesteshouding die even logisch als religieus was, en evenzeer in de geest lag van wetenschap als geloof. Hij behandelde het onderwerp niet alleen op een brede en algemene manier, maar ook in nauwkeurige details. Hij ging bijvoorbeeld de loop na van het atoom door de rijken van de natuur – mineraal, plant en dier – door de veranderingen aan te tonen die het ondergaat tijdens zijn ontwikkeling door middel van een activiteit die niet uit zichzelf ontstaat. Hij toonde aan dat de ene, levende, onafhankelijke Wil van God, die de omzettingen van het atoom leidde, eveneens de bewegingen leidde die de mensheid van het ene stadium naar het andere bracht op haar reis naar het Koninkrijk. Zodoende bracht Hij alle natuur op hetzelfde vlak als de mens en toonde niet alleen de eenheid der mensheid aan, maar van het gehele heelal, waarin alles, elk op zijn eigen wijze, bijdraagt – zelfs al is het slechts een voorbereidende weg – tot het ene grote, geestelijke doel dat in zijn hoogste vorm duidelijk wordt in het Koninkrijk Gods.

Hij leerde Zijn toehoorders om het huidige materialisme met verstand en harde feiten tegemoet te treden en Hij gaf hun voorbeelden hoe dit gedaan kon worden.

’Abdu’l-Bahá’s eerste doel in Zijn westerse onder-richtprogramma was, zoals Hij zelf zegt, in het denkleven van Zijn toehoorders het vermogen te scheppen deze grootse, nieuwe Openbaring te begrijpen en naar waarde te schatten. Hij wenste niet dat zij zich net als de koningen zouden gedragen, zó besmet met de menselijke hoogmoed en het hooghartig scepticisme van die tijd, dat zij de waarheid niet konden zien als die hun onverbloemd en duidelijk werd voorgezet. Hij herinnerde Zijn toehoorders eraan dat Christus dezelfde moeilijkheid had gehad, en de gelijkenis van de zaaier had gegeven om dit aan te tonen. ’Abdu’l-Bahá trachtte, evenals Christus destijds had gedaan, juist de harten en de opvattingen van degenen tot wie Hij sprak, te veranderen en te vergeestelijken. Tenzij Hij dit kon doen, zou het tevoorschijntreden van één denkfout bij een volgende gelegenheid alleen maar door nóg een denkfout worden gevolgd. Slechts één geneesmiddel was geschikt, namelijk dat wat een werkelijk vermogen in het mensenhart schept om de waarheid te zien en lief te hebben. Dit en niets anders was het eerste en laatste doel van ’Abdu’l-Bahá.

Zijn eigen persoonlijkheid was Zijn sterkste punt; Hij was zo uitermate oprecht, zo vol van waarheid en liefde dat Hij, zo scheen het, het vermogen had de meest ongelovige ziel te overtuigen.

Daarbij kwam nog dat de gelukkige, vreugdevolle wijze waarop Hij het onderwerp van discussie voorlegde, aantrekkelijk was voor degenen tot wie Hij sprak en dit een specifiek doordringende kracht had.

Degenen die ’Abdu’l-Bahá hebben gekend, zeggen dat zij Zijn overweldigende liefde voor de mensheid in grote golven uit Hem konden voelen stromen, en sommigen hebben verteld dat, als men naast Hem in een auto zat, het net was alsof men opgeladen werd met geestelijke energie. Wat zovelen opvalt bij het lezen van Zijn geschriften is dat deze een hoedanigheid bezitten die verschilt van alles wat een gewoon menselijk wezen bezit. Er is een ritme, een kracht in opgesloten, die beslist vanuit een hogere wereld komt dan die waarin wij leven. Het is daarom vanzelfsprekend dat er van Zijn geschriften gesproken moet worden als van een soort openbaring. Toch was Hij louter mens, niet een Manifestatie, en Zijn geschriften, hoe waardevol ook, nemen niet de plaats in van de Openbaring van een volwaardig Profeet. Welke andere verklaring kan hiervoor zijn dan dat de Heilige Geest nu, in dit Tijdperk van Waarheid, de mensenzielen met een hogere graad van macht beroert dan ooit in het verleden het geval is geweest. Onze eeuw is van het peil van het Koninkrijk van de Mens opgestegen naar de, voordien ontoegankelijke, hoogte van het Koninkrijk Gods. ’Abdu’l-Bahá, de belichaming van elk Bahá’í ideaal en de incarnatie van elke Bahá’í deugd, toont de mens (geopenbaard als gemaakt naar het evenbeeld van God) op een hoger peil dan wij ooit vroeger met de mens verbonden.

Toen ’Abdu’l-Bahá Zijn westerse reis beëindigde, na negen maanden onafgebroken lezingen te hebben gehouden in de Verenigde Staten van Amerika en Canada, kondigde Hij met tegenzin het op handen zijnde uitbreken van de Eerste Wereldoorlog aan en ging daarop terug naar Zijn woonplaats Haifa. Hij had echter vertalingen van een aantal Bahá’í geschriften in Amerika gepubliceerd, op een hecht fundament Bahá’í gemeenschappen in dat land georganiseerd en de eerste steen gelegd van de Bahá’í Tempel in Wilmette op een stuk grond dat op Zijn aanwijzingen was gekocht. Zijn poging echter om de Blijde Tijding van de nieuwe Dag her en der te verspreiden vond te weinig weerklank. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog trachtte Hij het meeste voordeel te halen uit de oorlogsverschrikking door in en na 1916 een bewogen oproep aan alle Bahá’ís te schrijven om op te staan en uit te zwermen naar alle hoeken van de aarde, om alle volkeren tot het Koninkrijk Gods op te roepen. Nogmaals haalde Hij het prachtige voorbeeld aan van de Apostelen van Christus, als een uitdaging tot zelfopoffering. Veertien van deze brieven vormen samen ’Abdu’l-Bahá’s „Goddelijk Plan”, waarin Hij een solide en openhartig programma tot in details heeft opgemaakt voor het brengen van de boodschap van de nieuwe Dag in alle werelddelen en eilanden van de zee – een volledig uitgewerkt plan dat waarschijnlijk door vele komende generaties zal worden gebruikt. De Bahá’ís gaven geen uitbundig gehoor aan dit dringende verzoek; dit deed ’Abdu’l-Bahá veel verdriet en Hij werd daardoor gedwongen te beseffen hoe tragisch het lijden van de wereld zou worden, nu al Zijn moeite vergeefs was geweest. Na Zijn overlijden werd Zijn meest doordachte en opbouwende werk gepubliceerd, dat bekend werd als „Het Testament van ’Abdu’l-Bahá”. Het werk completeerde het grote meesterwerk van Bahá’u’lláh – Zijn Wetboek38 – waardoor de twee werken samen een volkomen harmonieus geheel vormen.
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HET TESTAMENT VAN ’ABDU’L-BAHÁ

Jezus Christus zeide: „Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”, en Christenen zijn geneigd geweest te denken dat zuivere religie slechts subjectief en mystiek is en weinig of niets te maken heeft met het organiseren van instellingen of het vastleggen van wetten en verordeningen. Deze opvatting is volkomen vreemd aan het Oude en Nieuwe Testament. Het Koninkrijk Gods is inderdaad een koninkrijk, waarvan de bestuurder geen filosoof is, noch een leraar, maar een Koning met wetten en onderdanen. Het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel en het middelpunt van het Koninkrijk wordt, vertegenwoordigt de Wet van God, terwijl het duidelijk de taak van de Heer der heerscharen op aarde is dat „Hij de regering op Zijn schouders zal dragen”, en dat Hij voortaan „zal oordelen en rechtspreken, zelfs voor altijd.”

Het Testament van ’Abdu’l-Bahá zet het bestuursstelsel uiteen waarmee dit doel bereikt moet worden en, met Bahá’u’lláh als grondlegger, voorziet het het Bahá’í Geloof van een, historisch gezien, uniek kenmerk, namelijk een bestuursstelsel, gebaseerd op de onschendbaarheid van de Schrift, die de opvolging vastlegt, de instellingen bepaalt, autoriteit verleent, scheuring voorkomt, het geopenbaarde Woord voor vervalsing behoedt, een gezaghebbende uitlegging verschaft en de goddelijke leiding van de Heer der heerscharen zelf voor de eeuwigheid vastlegt.

„De scheppende krachten die zijn vrijgekomen door de Wet van Bahá’u’lláh, en die zich hebben ontplooid en zijn doorgedrongen in het brein van ’Abdu’l-Bahá, hebben door hun sterke wisselwerking een Document doen ontstaan dat beschouwd kan worden als het Handvest van een nieuwe Wereldorde die tegelijkertijd de glorie en de belofte is van deze grootse Beschikking.”39

De bestuursinstellingen van het Koninkrijk, geopenbaard door Bahá’u’lláh en omschreven en aangevuld door ’Abdu’l-Bahá, omvatten Huizen van Gerechtigheid op plaatselijk, nationaal en internationaal niveau. Deze lichamen maken de wetten en beginselen van Bahá’u’-lláh van toepassing op het dagelijkse leven, terwijl het Universele Huis van Gerechtigheid speciaal gemachtigd is om wetten te maken aangaande zaken waarin niet in het „Boek” is voorzien; en ’Abdu’l-Bahá heeft duidelijk vermeld dat het „onder de zorg en de bescherming van de Abhá Schoonheid staat, onder de beschutting en onfeilbare leiding van … de Verhevene”. Bahá’u’lláh zegt zelf van deze instelling, „God zal hen waarlijk inspireren met al hetgeen Hij wenst…” Dit is het wettelijke kanaal waardoor de heerschappij van God zal blijven vloeien.

In het Testament valt niets duidelijker op, en is niets belangrijker dan de geweldige macht die ’Abdu’l-Bahá aan de Behoeder heeft verleend, en de toon van persoonlijke bewondering en genegenheid waarmee de aanstelling van Shoghi Effendi als behoeder wordt gekenmerkt. Bahá’u’lláh had deze in principe reeds aangekondigd, maar het was aan ’Abdu’l-Bahá, het Middelpunt van het Verbond, overgelaten om deze nauwkeuriger te omschrijven en te bevestigen.

’Abdu’l-Bahá roept Shoghi Effendi, in wie het kostbare bloed van de twee Manifestaties, de Báb en Bahá’u’lláh, bewaard is gebleven, „heil en ere, zegen en glorie” toe, en beschrijft hem als „de wonderbaarste, unieke en kostbare parel die opblinkt uit de twee golvende zeeën”, want hij is „na Mijn heengaan” „de Dageraad van goddelijke leiding”. Allen moeten zich „tot Shoghi Effendi keren”, „want hij is na ’Abdu’l-Bahá de behoeder van de Zaak van God…” „Hij die hem niet gehoorzaamt, heeft God niet gehoorzaamd; hij die zich van hem afkeert, heeft zich van God afgekeerd en hij die hem verloochent, heeft de Ware verloochend.” „Allen moeten leiding zoeken en zich tot het Middelpunt van de Zaak en het Huis van Gerechtigheid keren.”

De uitlegging van het Woord, wat in het verleden altijd een vruchtbare bodem voor scheuringen is geweest, wordt zodoende voor eens en voor altijd door Bahá’u’lláh in eigen hand gehouden en niemand dan de door Hem aangestelde Behoeder die Hij leidt, kan deze functie vervullen. Dit is het geheim van de hechte eenheid in het Bahá’í Geloof waardoor de volkomen weldadige ontstentenis van secten ontstaat. „Dit machtige bolwerk zal onneembaar en veilig blijven door gehoorzaamheid aan hem die de behoeder is van de Zaak van God.”

Het resultaat van deze aanstelling is dat de Behoeder tot de bron is gemaakt van voortdurende goddelijke leiding. Op deze wijze is het duidelijk dat, al zou hij het doelwit worden van bespotting, vijandige gevoelens en tegenwerking, en zelfs al zou men hem willen afwijzen of negéren, men toch zijn hoge en onaantastbare autoriteit niet zal kunnen ondermijnen. De Behoeder staat, tezamen met het Universele Huis van Gerechtigheid, onder de uitdrukkelijke hoede en bescherming van Bahá’u’lláh en de onfeilbare leiding van de Báb. Hoewel beslist een menselijk wezen, moet hij worden gezien als diegene op aarde die de goddelijke verhevenheid het meest nabij komt. Wanneer er geschreven staat, dat de „heerschappij op zijn schouders zal rusten”, kan dit, lijkt mij, slechts slaan op de Behoeder, en het daarop volgende „voor altijd” van zijn heerschappij kan alleen slaan op de nakomelingen van volgende Behoeders. Want dit is het middel – het Verbond – waarvan de Heer der heerscharen zich heeft bediend om zich van Zijn verheven opdracht te kwijten, en de wijze waarop God zelf Zijn volk zal regeren.

In een commentaar op de positie van de Behoeder en van de goddelijke leiding die zo’n voornaam kenmerk is van het bestuursstelsel van Bahá’u’lláh, schrijft Shoghi Effendi:

„Hoe verheven en uiterst belangrijk de positie en de functie van de instelling van het Behoederschap van Bahá’u’lláh ook is, en hoe ontstellend groot de verantwoordelijkheid die zij draagt, toch moet, hoe dit ook in het Testament tot uitdrukking komt, er geenszins te veel nadruk op worden gelegd. De Behoeder van het Geloof mag onder geen voorwaarde, hoe groot ook zijn verdiensten of prestaties mogen zijn, verheven worden tot een rang die hem op dezelfde hoogte zou stellen als ’Abdu’l-Bahá die de unieke positie van Middelpunt van het Verbond inneemt – en veel minder nog tot de rang die uitsluitend is bestemd voor de Manifestatie van God. Zulk een sterke afwijking van de gevestigde leringen van ons Geloof is niets minder dan openlijke godslastering…”40

„Geen Behoeder van het Geloof – en ik acht het mijn dure plicht dit te boek te stellen – kan er ooit aanspraak op maken het volmaakte voorbeeld te zijn van de leringen van Bahá’u’lláh of de vlekkeloze spiegel die Zijn licht weerkaatst. Hoewel beschut door de nimmer falende bescherming van Bahá’u’lláh en van de Báb, en hoezeer hij ook met ’Abdu’l-Bahá het recht en de verplichting mag delen de Bahá’í leringen uit te leggen, hij blijft in wezen menselijk en kan niet, indien hij zijn vertrouwenspositie trouw wenst te blijven, onder welk voorwendsel dan ook, voor zichzelf de rechten, privileges en voorrechten opeisen, die Bahá’u’lláh verkozen had aan Zijn Zoon te verlenen. In het licht van deze waarheid tot de Behoeder te bidden, hem met heer of meester aan te spreken, hem als zijne heiligheid te betitelen, zijn zegen af te smeken, zijn verjaardag te vieren of een gebeurtenis te herdenken met betrekking tot zijn leven, zou gelijk staan met het afwijken van de vastgestelde waarheden die in ons geliefd Geloof besloten liggen. Het feit dat de Behoeder speciaal is begiftigd met zoveel kracht als hij nodig mocht hebben om de strekking en de gevolgtrekkingen van de uitspraken van Bahá’u’lláh en ’Abdu’l-Bahá te onthullen, verleent hem beslist niet een positie die gelijkwaardig is aan Hen Wier woorden hij geroepen is te vertolken.”41

„Ook kan het Bahá’í Bestuursstelsel niet worden afgescheept met de gedachte alsof het een louter autocratisch stelsel of een holle imitatie is van een of andere vorm van volkomen kerkelijke alleenheerschappij – of dit nu het pausdom, het imamaat, of een aanverwant instituut zou zijn – om de voor de hand liggende reden dat uitsluitend aan de internationaal gekozen vertegenwoordigers van de volgelingen van Bahá’u’lláh het recht is toegekend om wetten te maken aangaande zaken die niet uitdrukkelijk in de Bahá’í geschriften zijn geopenbaard. Noch de Behoeder van het Geloof, noch enige andere instelling kan, afgezien van het Universele Huis van Gerechtigheid, ooit deze essentiële levenskracht tot zich trekken of inbreuk maken op dit heilige recht. De afschaffing van het professionele priesterschap met de daarbij behorende sacramenten van doop, communie en biecht; de wetten die de verkiezing van alle plaatselijke, nationale en internationale Huizen van Gerechtigheid vereist door algemene stemming; de totale afwezigheid van episcopale autoriteit met de daarbij behorende voorrechten, corruptie en bureaucratische neigingen, zijn verdere bewijzen voor het niet-autocratische karakter van het Bahá’í-Bestuursstelsel en van de tendenz tot democratische methodes in het bestuur van zijn zaken”.42

Deze „twee pijlers” van het Koninkrijk, uniek in de godsdienstgeschiedenis, bieden de mensheid de volste gelegenheid om haar eigen zaken door middel van haar gekozen vertegenwoordigers te regelen, terwijl ze het voordeel bieden – door de goddelijke leiding van de Behoeder – van een onschendbare grondwet, een gebouw dat is opgetrokken op de rots van het onaantastbare, onvergankelijke Woord van God.

De nauwe verbondenheid tussen deze twee goddelijk geleide instellingen – het Behoederschap en het Universele Huis van Gerechtigheid – en de methode van beraadslaging binnen het Bahá’í bestuur, worden in het Testament van ’Abdu’l-Bahá en elders volledig behandeld, hoewel zij geen deel uitmaken van dit boek. Wij mogen volstaan met te zeggen dat de leiding waarmee het Huis van Gerechtigheid is begiftigd niet overgaat op de leden persoonlijk, terwijl de leiding waarmee de Behoeder is bekleed persoonlijk is voor degene die dit ambt vervult, het „Teken van God”, de „Dageraad van goddelijke leiding”, „de Uitlegger van het Woord Gods”.

Zo eindigt de Profetische cyclus met het verschijnen van het Koninkrijk, uitgewerkt, gevestigd en geregeerd door God. Het tijdperk van vervulling breekt aan nu ontelbare generaties – nooit verstoken van goddelijke leiding, verheven en geliefd door die Profeten die de Allerhoogste in Zijn genade eeuwig heeft neergezonden – een steeds voortschrijdende beschaving zullen voortzetten naar de volle ontwikkeling van de mens, ter meerdere glorie van God.
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HET KONINKRIJK OP AARDE

Wat ook de opvatting over het Koninkrijk Gods aan het einde van de negentiende eeuw mocht zijn, het betekende voor de Christenen zeker niet hetzelfde uiteindelijke doel van gebed en streven dat Christus bevolen had in het „Onze Vader”. Het was eerder het Koninkrijk van de Mens dan dat van God – niet van alle mensen, maar slechts van één ras en van bepaalde leden van dat ras die voor zichzelf het gezag over de anderen hadden verworven. Het moest een wereldomvattende Kerk worden, met de overheersing van de blanke mens, van de blanke beschaving, en het overwoog de bestendiging van een zich steeds in die richting voortzettende situatie. ’Abdu’l-Bahá’s beeld hiervan, dat Hij in Zijn westerse toespraken levensgroot en in sprekende kleuren afschilderde, was wel heel anders. Hij zag de komst van het Koninkrijk als het onthullen van hemelse schatten – als het wijd opengooien van Gods poorten naar de luister en heerlijkheden die tot nu toe buiten het bereik van het menselijke voorstellingsvermogen hadden gelegen. Zij stonden zo ver af van het idee een goddelijke weerspiegeling te zijn dat zij in feite het motief waren voor het ontstaan van de gehele schepping, die al was voorbereid vóór de wereld werd gevestigd. Alle ervaringen van de gehele mensheid, en alle leiding en opvoeding die de grote Profeten hadden gebracht, waren ontworpen voor, en hadden geleid tot de voorbereiding van de mens tot het Koninkrijk. Nu de Profeten hun inleidende lessen hadden voltooid en de mensheid rijp was om geestelijk volwassen te worden, verscheen Gods hand van macht, en zond Hij de Heer der heerscharen om verdere geestelijke krachten vrij te maken en uiteindelijk het Koninkrijk op aarde te vestigen. Het was onvermijdelijk dat het Koninkrijk Gods, zo toegerust en gevestigd, tot een uitgebreid stelsel zou worden opgebouwd, waarin het geestelijke en het materiële nauw verenigd zouden zijn. Zo’n stelsel is door de Manifestatie zelf gegeven en is in alle opzichten meer geperfectioneerd dan enige andere vorm van regering of bestuur. Bahá’u’lláh schreef hierover: „In het geregelde leven van de mensheid is een ommekeer teweeggebracht door de werking van dit unieke, dit wonderbaarlijke Stelsel, dat geen mens nog ooit heeft aanschouwd.”

Er is waarschijnlijk geen beschrijving die zo beknopt en helder de eenheid der mensheid en het plan van het Koninkrijk Gods weergeeft als de volgende alinea’s uit „The Unfoldment of World Civilization” van Shoghi Effendi:

„Eenwording van de gehele mensheid is het waarmerk van het stadium dat de menselijke samenleving nu nadert. Eenheid van gezin, van stam, van stadstaat en volk zijn achtereenvolgens beproefd en als zodanig erkend. Wereldeenheid is het doel waarnaar een geteisterde mensheid nu streeft…

„De eenheid van het mensenras, zoals Bahá’u’lláh dat zag, houdt de oprichting in van een wereld-gemenebest, waarin alle volken, rassen, geloven en klassen nauw en duurzaam worden verenigd en waarin de autonomie van haar lidstaten en de persoonlijke vrijheid en het initiatief van de onderdanen definitief en volledig worden gewaarborgd. Dit gemenebest moet, voorzover wij ons daarvan een beeld kunnen vormen, bestaan uit een wereld-wetgevende macht, waarvan de leden als gevolmachtigden van de gehele mensheid in laatste instantie het beheer zullen voeren over alle hulpbronnen van de samenstellende volken, en die wetten zullen uitvaardigen die noodzakelijk zijn om het leven te ordenen, in de behoeften te voorzien, en de verhouding tussen alle rassen en volkeren onderling in goede banen te leiden. Een wereld-uitvoerend lichaam, gesteund door een internationale politiemacht, zal de genomen besluiten uitvoeren en de wetten toepassen, die deze wetgevende macht heeft uitgevaardigd en de organische eenheid van het gehele gemenebest waarborgen. Een wereldgerechtshof zal beslissen en een laatste bindende uitspraak doen inzake elk meningsverschil dat zou kunnen ontstaan tussen de verschillende delen waaruit dit universele stelsel bestaat. Een mechanisme van wereldintercommunicatie zal worden uitgedacht, dat de gehele aarde omvat en, bevrijd van nationale hinderpalen en beperkingen, met wonderbaarlijke snelheid en volmaakte regelmaat zal functioneren. Een wereld-metropolis zal dienen als het wereldcentrum van een wereldbeschaving, het brandpunt waar de verenigde levenskrachten zullen samenkomen en van waaruit de bezielende invloeden zullen uitstralen. Een wereldtaal zal òf worden uitgevonden òf worden gekozen uit de bestaande talen en op alle scholen van de verenigde volkeren worden onderwezen als een hulptaal naast de moedertaal. Een wereldschrift, een wereldliteratuur, een uniform en universeel muntstelsel, uniforme maten en gewichten, zullen het verkeer en het begrip tussen de naties en mensenrassen vereenvoudigen en vergemakkelijken. In een dergelijke wereldgemeenschap zullen religie en wetenschap, de twee machtige krachten in het leven van de mens, zich op één lijn stellen, samenwerken en zich harmonieus ontwikkelen. De pers zal binnen zo’n stelsel de uitingen van de verschillende inzichten en overtuigingen van de mensen tot hun recht laten komen en niet langer op schadelijke wijze worden gehanteerd door gevestigde persoonlijke of algemene belangen, en zal verlost worden van de invloed van wedijverende regeringen en volkeren. De economische hulpbronnen van de wereld zullen worden georganiseerd, de bronnen van ruwe grondstoffen zullen worden aangeboord en ten volle worden gebruikt, de markten zullen worden gebundeld en ontwikkeld, en de verdeling van de producten zal rechtvaardig worden geregeld.

„Nationale wedijver, haat en intriges zullen niet meer bestaan, en rassenvriendschap, begrip en samenwerking zullen de plaats innemen van rassenhaat en vooroordeel. De aanleiding tot godsdiensttwisten zal voorgoed verdwijnen, economische barrières en restricties zullen volledig worden afgeschaft en met het buitensporige klassenonderscheid zal worden afgedaan. Uiterste armoede enerzijds en grove opeenhoping van privé bezit anderzijds zullen verdwijnen. De geweldige krachtsinspanning, verspild en verkwist aan oorlogvoering, zal in economische of staatkundige zin worden gewijd aan die doeleinden die de reeks van uitvindingen en technische ontwikkelingen zullen vergroten en de productiviteit van de mens zullen doen toenemen, aan het uitbannen van ziekten, de uitbreiding van het wetenschappelijk onderzoek, het verhogen van het gezondheidspeil, het verscherpen en verfijnen van de menselijke geest, het exploiteren van ongebruikte en niet vermoede hulpbronnen op aarde, het verlengen van de levensduur van de mens, en aan de bevordering van ieder ander hulpmiddel dat het intellectuele, morele en geestelijke leven van het gehele mensdom kan stimuleren.

„Een wereldomvattend federaal stelsel dat de gehele aarde bestuurt en een onbetwistbaar gezag uitoefent over de onvoorstelbaar grote hulpbronnen, de idealen van oost en west vermengt en in zich verenigt, en vrijgemaakt is van de vloek en de ellende van oorlog, en dat is gericht op de exploitatie van alle beschikbare energiebronnen op het oppervlak van de aarde, een stelsel waarin Macht tot dienstbaarheid aan Gerechtigheid is gesteld, en welks bestaan wordt geschraagd door de universele erkenning van één God en de trouw aan één gemeenschapelijke Openbaring… zo’n stelsel is het doel waarnaar de mensheid, gedreven door de verenigde levenskrachten, zich begeeft.”

De vestiging van dit goddelijke, en toch aardse Koninkrijk is altijd, zowel in de bijbelverhalen als in de profetieën, geassocieerd geweest met het Heilige Land dat het tehuis is geworden van het Bahá’í Geloof. Dit is niet door eigen toedoen gebeurd, zodat niemand kan zeggen dat het opzettelijk voor de vervulling van de profetieën heeft gezorgd, maar door een handeling van de vijanden van dat Geloof, namelijk de sjah en de sultan die in 1868 Bahá’u’lláh, een in Teheran geboren Pers, als gevangene en balling naar Akko zonden. Die stad en haar omgeving, en in het bijzonder de berg Carmel, is sindsdien de heiligste plek in de Bahá’í wereld geworden.

Bahá’u’lláh was begiftigd met de scheppende kracht om de gehele mensheid nieuw leven in te blazen en haar te verenigen in één geestelijk organisme – een geestelijke eenheid die vanaf het begin door God was voorbereid, maar tot nu toe nooit tot werkelijkheid was gebracht, – en het is een opmerkelijk feit dat door middel van deze Orde die zich nu nog in het beginstadium bevindt, het Geloof van Bahá’u’lláh erin is geslaagd de eenheid en onkreukbaarheid zowel in woorden als in daden tijdens de meest kritieke perioden van het Heroische en het Vormende Tijdperk te bewaren. Dat een dergelijke beproeving waarmee een gemeenschap van honderdduizenden gelovigen uit alle denkbare klassen, volkeren, rassen en milieu’s zich plotseling bij het overlijden van ’Abdu’l-Bahá geconfronteerd zag, op zo succesvolle wijze werd doorstaan, is bijna ongelooflijk. Dit is echter een eerste bewijs van de ontwijfelbare waarheid dat ieder mens op aarde recht heeft op een plaatsje in het Koninkrijk, dat ieders deelneming nodig is om een volmaakte spiegel te worden die de volle pracht van de Heilige Geest weerkaatst.

Tot nu toe was de mensheid in twee delen verdeeld – de goeden en de slechten, de getrouwen en de trouwelozen, de uitverkorenen en de verlorenen – maar nu, met de komst van het Koninkrijk, moeten allen als gelijkwaardig worden beschouwd, en ’Abdu’l-Bahá stond erop dat alle mensen van nu af aan elkaar als zodanig zouden behandelen. Wat nu voor iemand die deze goddelijke Orde benadert duidelijk wordt is, dat Bahá’u’lláh alle middelen heeft verschaft voor de bescherming van de mensheid in de vesting van eenheid, en de mens voorgaat en leidt langs het pad naar het welbehagen van God Die „in Zijn hart het verlangen koestert het gehele mensenras als één ziel en één lichaam te zien.”

Aldus hebben de oneindig vele dienaren van God bij het aanvaarden van Zijn Koninkrijk een vooruitzicht op het bouwen van een universeel wereldgemenebest dat in de volheid der tijden zich tot een geestelijke wereldbeschaving zal ontplooien. Over deze dag heeft ’Abdu’l-Bahá het volgende geschreven, daarbij alle draden uit het verleden samenbundelend: „Eén van de grote gebeurtenissen die in de Dag van de manifestatie van die onvergelijkelijke Tak zal plaatshebben, is het hijsen van het Vaandel Gods temidden van alle volken. Hiermee wordt bedoeld dat alle volken en geslachten zich zullen scharen onder de beschutting van deze goddelijke banier die niets anders is dan de vorstelijke Tak, en dat zij één enkele natie zullen worden. Godsdiensttwisten en sectenstrijd, rassen- en volkerenhaat en de geschillen tussen de volkeren onderling, zullen worden verdreven. Alle mensen zullen één religie aanhangen, één gemeenschappelijk geloof hebben, tot één ras worden vermengd en één volk zijn. Allen zullen in één gemeenschappelijk vaderland wonen, en dat vaderland is de planeet waarop wij wonen.”

Het is het aloude visioen dat uiteindelijk bewaarheid wordt, het heerlijke Koninkrijk van hoop en geloof dat van de hemel neerdaalt om de gehele aarde te omvatten.


„En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

(Openbaring van Johannes 21 : 1-5).




EPILOOG

Toen er geen aandacht werd geschonken aan de Verkondiging van Bahá’u’lláh dat Zijn komst de terugkeer van Christus was; toen Zijn beroep om Zijn Zaak te onderzoeken en het wrede onrecht dat Hem was aangedaan goed te maken, werd genegeerd; toen niemand acht sloeg op Zijn voorspelling, zo krachtig en ten volle naar voren gebracht, dat er een nieuwe Dageraad en een nieuw Tijdperk waren aangebroken (nieuw in geestelijke zin, op moreel en verstandelijk gebied), een Tijdperk dat een nieuwe levensopvatting en nieuwe gedachten zou brengen, een Tijdperk van een Godsoordeel waarin met tyrannie zou worden afgerekend, de rechten van de mens zouden zijn gewaarborgd en de sociale structuur van de mensheid zou worden veranderd; toen er geen aandacht werd geschonken aan de visie die Hij ontvouwde, aan de mogelijkheden die Hij bood, en aan de stoutmoedige uitdaging die Hij vanuit de gevangenis aan de machthebbers in de wereld had toegeworpen; toen merkten de kerken na verloop van jaren dat zij in een stroom waren terecht gekomen die hen onweerstaanbaar steeds sneller bergafwaarts voerde en die hen tachtig jaar later op een steeds lager plan zou brengen wat betreft hun politieke aanzien, hun morele invloed, hun intellectuele prestige, hun sociaal gezag, hun aantal, hun financiële middelen en de algemene populariteit inzake de reële toepassing van de godsdienst die zij onderwezen. Zelfs verloren zij de kracht en de eenstemmigheid van hun eigen getuigenis van de fundamentele waarheid waarop de Kerk was gegrondvest.

In de annalen van het Christelijke Geloof komt geen periode voor die te vergelijken is met deze periode van achteruitgang. In alle wel en wee van vijftien veelbewogen eeuwen, in alle misstappen, fiasco’s en vernederingen waarbij de Kerk van tijd tot tijd was betrokken, kan geen enkel dergelijk noodlottig verval worden gevonden. De macht die de Kerk in de Middeleeuwen had gevoerd, was inderdaad tegen de negentiende eeuw in West-Europa tot de verleden tijd gaan behoren, maar het verval was langzaam en geleidelijk geweest. Het verlies dat tijdens de achthonderd jaar daarvóór was geleden, kan nauwelijks worden vergeleken met de essentiële schade die tijdens de afgelopen tachtig jaar werd toegebracht.

De crisisperioden in het verleden hebben het geloof en de westerse samenleving niet tot op hun grondvesten doen schudden; er bleef hoop bestaan en men putte inspiratie uit tradities en herinnering. De samenleving bleef Christelijk en in die zin verenigd. Maar nu zijn de fundamenten verdwenen. Eerbied en zelfbeheersing bestaan niet meer. De hoogtepunten van de menselijke natuur zijn voorbij en de dieptepunten opengelegd. Door mensenhand gemaakte, vervangende ethische stelsels – die het geweten hebben onttroond – zijn nu in opkomst. De waardigheid van redelijk denken wordt miskend en de waarheid zelf wordt bestreden.

De geschiedenis van dit noodlottige verval is iedereen bekend en de opvallende kenmerken hiervan kunnen in het kort worden samengevat.

In 1870, niet lang nadat Bahá’u’lláh Zijn Tafel aan Zijne Heiligheid de paus had verzonden, werd hij, doordat koning Victor Emmanuel Rome in bezit nam, met geweld uit feitelijk alle wereldlijke macht ontzet, hetgeen Bahá’u’lláh hem reeds had aangeraden eigener beweging te doen. Zijn officiële erkenning van het koninkrijk Italië door het Verdrag van Rome bezegelde deze afstand van zijn souvereiniteit.

De val van het Napoleontische keizerrijk werd in Frankrijk gevolgd door een golf van anti-geestelijkheid die leidde tot een volkomen afscheiding van de Rooms-Katholieke Kerk en de Staat, tot de secularisatie van het onderwijs en het uiteenvallen en onderdrukken van religieuze orden.

In Spanje werd de monarchie die zo lange tijd de grote verdediger van de Roomse Kerk binnen het Christendom was geweest, ten val gebracht en de Staat geseculariseerd.

De verbrokkeling van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie veroorzaakte het verdwijnen van het laatste overblijfsel van het Heilige Roomse Rijk, evenals van de machtigste politieke eenheid die de Kerk van Rome haar geestelijke en financiële steun gaf.

In Sovjet Rusland ontbond een georganiseerde aanval – die was gericht tegen de Grieks Orthodoxe Kerk, het Christendom en tegen de godsdienst in het algemeen – de Kerk; richtte een slachting aan onder een groot aantal van haar honderd miljoen leden; ontdeed deze van haar 260.000 hectare grondbezit; brak vele duizenden bedehuizen af, sloot ze of gebruikte ze voor wereldse doeleinden en door middel van een „vijfjaren plan van goddeloosheid” poogde men elk godsdienstig gevoel bij de mensen de kop in te drukken.

In ieder land en in alle afdelingen van de Christelijke kerk, zelfs daar waar geen Staatskerk was, maakte de toenemende macht van het nationalisme de kerken steeds meer ondergeschikt aan de belangen en opvattingen van de Staat – een tendenz die duidelijk tot uitdrukking kwam in de Eerste Wereldoorlog.

Het geleidelijke verval van de geestelijke invloed van religie in Europa had vele generaties geduurd, maar het kwam duidelijk aan het licht in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, voornamelijk door de geschillen die volgden op Tyndale’s toespraak in Belfast, in 1874. De aard van dit verval is samengevat door professor Whitehead, die in 1926 schreef: „Godsdienst neigt tot ontaarding in een fatsoenlijke formule waarmee men een gerieflijk leven verfraait… Meer dan twee eeuwen lang is de godsdienst in het defensief geweest, en hoe zwakjes! Dit was in een tijd van weergaloze vooruitgang van het intellect. Hieruit zijn een aantal nieuwe situaties ontstaan voor het denkleven. Op dergelijke situaties waren de religieuze denkers onvoorbereid. Iets dat werd verkondigd als essentieel werd uiteindelijk, na veel strijd, ellende en vervloeking, gewijzigd en anders geïnterpreteerd. En dan feliciteert de volgende generatie geloofsverdedigers de religieuze wereld met het diepere inzicht dat is verkregen. Het resultaat van de voortdurende herhaling van deze onwaardige teruggang gedurende vele generaties, heeft tenslotte het geestelijke gezag van de religieuze denkers bijna volkomen vernietigd. Denkt u zich het contrast eens in; wanneer Darwin of Einstein theorieën verkondigen die onze opvattingen wijzigen, is dat een overwinning voor de wetenschap. We zeggen niet dat de wetenschap weer een nederlaag heeft geleden omdat oude opvattingen zijn afgeschaft. We weten dat er weer een stap is gedaan op wetenschappelijk terrein.”

Het verlies op moreel en geestelijk gebied is zelfs opvallender geweest, en indringender, speciaal in de laatste jaren. Het is niet noodzakelijk hierover uit te weiden. De ziekte in het hart van het Christelijke denkleven, die deze vernederingen mogelijk maakte, is het verval van geestelijke krachten geweest. Liefde voor God, vrees voor God, vertrouwen in Gods overweldigende voorzienigheid en onophoudelijke zorg zijn niet langer stuwende krachten in het leven. De religieuze denkers zijn verbijsterd door de tekenen des tijds: als mensen ontgoocheld in hun smart en wanhoop tot hen komen om raad en bij hen troost en hoop zoeken, een begrijpelijke uitleg vragen over wat deze geweldige ommekeer betekent, en hoe en uit welk gezichtspunt zij dit moeten verwerken, staan zij met de mond vol tanden. Hoewel de Kerk negentien eeuwen lang de uitdrukkelijke en herhaalde beloften van Christus heeft verkondigd en in haar geloofsbelijdenis heeft vervat dat Hij terug zou komen, bekleed met macht en grote heerlijkheid om over de aarde recht te spreken, de rechtvaardigen te verheerlijken en het Koninkrijk Gods in te luiden, gelooft en onderwijst zij niettemin dat door al deze jaren van toenemende beproevingen heen er geen Hand vanuit de hemel is toegestoken, geen licht van leiding op de aarde heeft geschenen, dat God aan Zijn kinderen in hun diepste nood Zijn liefde en Zijn troost heeft onthouden; dat Christus Zijn belofte volkomen is vergeten of niet bij machte is die in te lossen en heeft toegestaan dat Zijn wereldomvattende Kerk ten onder ging zonder het geringste teken van belangstelling of bezorgdheid Zijnerzijds.

Ondertussen heeft de Bahá’í Boodschap het aloude vuur van Geloof, dat Jezus lang geleden deed ontbranden, op aarde weer vlam doen vatten; het vuur van spontane liefde voor God en de mensen, een liefde die alle leven verandert en zich wil tonen in daden van toewijding en zelfopoffering, zelfs tot in de dood en in martelaarschap. Aan hen die in dit Tijdperk de stem van Christus weer hebben herkend, is met vernieuwde frisheid en schoonheid het beeld gegeven van het Koninkrijk Gods, zoals Jezus en het Boek van Openbaring dat hebben gegeven – hetzelfde beeld, maar nu duidelijker, op groter schaal en meer in bijzonderheden. Een nieuw enthousiasme bezielt hen, een kracht die door niets kan worden tegengehouden. Hun woorden bereiken het hart der mensen. Met een moed en overtuiging die men alleen door goddelijke liefde in het leven kan roepen, zijn zij, ondanks meedogenloze vervolgingen, voortgegaan te getuigen van hun geloof. Hoewel zij betrekkelijk gering in aantal waren, hebben zij, dapper en onversaagd als zij waren in Gods Zaak, na ruim honderd jaar dit Geloof naar talrijke landen en eilanden over de gehele aardbol weten te verspreiden, de literatuur in honderden talen vertaald, en hebben zij volgelingen van oost en west, van alle rassen en volkeren, geloven en afkomst bijeengebracht en een wereldgemeenschap gevestigd die één God aanbidt onder één Naam.

Het Bahá’í Geloof van thans betekent voor de Christelijke kerken de grootste uitdaging waarvoor zij ooit zijn gesteld in hun lange geschiedenis: een uitdaging en een kans. Het is de eenvoudige plicht van iedere oprechte Christen in deze verlichte eeuw voor zichzelf met een open en onbevreesd gemoed het doel en de leringen van dit Geloof te onderzoeken en vast te stellen of het collectieve middelpunt van alle opbouwende krachten van deze tijd niet de Boodschapper van God, Bahá’u’lláh is. Hij, en geen ander; en of de weg naar een betere en gelukkigere wereld niet open zal liggen zodra wij de Verkondiging die onze regeerders afwezen, aannemen.

„O koningen der aarde! Hij, de souvereine Heer van allen is gekomen. Het Koninkrijk is aan God, de almachtige Beschermer, de Bij-Zich-Bestaande. Aanbidt niemand dan God en heft, met stralend hart, uw gelaat naar uw Heer, de Heer aller namen. Dit is een Openbaring die met niets wat gij bezit kan worden vergeleken, wist gij het slechts.”

O Christelijke gelovigen! om uwentwil en terwille van de kerken, terwille van de gehele mensheid en terwille van het Koninkrijk, werpt uw tegenstrijdige dogma’s en interpretaties, die zo’n verdeeldheid hebben veroorzaakt en ons aan de rand van zelfvernietiging hebben gebracht, van u af. Erkent dat dit het tijdperk van Waarheid is. Herkent Christus in de glorie en de macht van de Vader en geeft uzelf met hart en ziel aan Zijn Zaak.


NOTEN

1. Matth.: 13 : 24-30.

2. Mark.: 13 : 22 Matth.: 24 : 24.

3. Zie hoofdstuk 9

4. Uit: „Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh” p. 85.

5. Matth. 7 ; 15-23en (zie pag. 8 en 9).

6. Joh. 14 : 28.

7. Joh. 16: 16.

8. Joh. 14; 16.

9. Joh. 8 : 28.

10. Mark. 13 : 32.

11. Matth. 14 : 57; Luk. 13 : 33.

12. Matth. 21 : 11; Luk. 7 : 16.

13. Joh. 16 : 12, 13.

14. Joh. 5 : 19-47, waar Jezus de beschuldiging afwijst dat Hij aanspraak maakte op gelijkheid met God.

15. Joh. 14 : 28.

16. Matth: 10 : 34.

17. Joh. 18 : 36.

18. Matth. 9 : 30.

19. Smith, Elder & Co., London, 3rd ed. 1894:

20. Constable, London, 2nd ed. 1913.

21. Law and Society; The Legacy of Islam, ed. Sir Thomas Arnold and A. Guillaume, O.U.P: 1931,

22. Siyyid Ameer ’Alí „The Spirit of Islám”, Christopher, London 1922.

23. Urquhart, „The Spirit of the East”, deel 1, intr. XXVIII. Siyyid Ameer ’Alí, „The Spirit of Islam” p. 277.

24. ’Abdu’l-Bahá beveelt de behandeling van dit onderwerp door G. Ducoudray aan in diens „Histoire de la Civilization” (Parijs 1886, p. 1004) en schrijft: Monsieur Ducoudray heeft uitgelegd en aangetoond dat de hele Europese beschaving is opgebouwd uit de wetten, reglementen, principes, literatuur, filosofie, instellingen en moraal van de Islam en dat zelfs vele woorden in de Franse taal van het Arabisch zijn afgeleid. Hij heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld betreffende deze punten en zelfs data geverifieerd waarop deze verworvenheden van de Islam afzonderlijk werden behaald.” („Secret of Divine Civilization”, p: 93,94).

25. Zie Seignobos „History of Mediaeval Civilization” p. 117-118 voor een uiteenzetting over de speciale verworvenheden van de Islam.

26. Lecky, „History of the Rise and Influence of Rationalism in Europe”; hfdst. 4, deel 2, pp. 87, 88. Longmans, London 1892.

27. „Promulgation of Universal Peace”, Bahá’í Temple Unity, Chicago 1922 (p. 259).

28. Zie „The Promise of All Ages” hfdst. V, van de schrijver van dit boek.

29. Siyyid ’Alí-Muhammad uit Sjiraz, een afstammeling van Mohammed, in de geschiedenis bekend als de Báb (Poort). Hij leefde van 1819-1850 en Hij was de Qá’im van de Islam en de Voorloper van Bahá’u’lláh, „Degene Dien God zal openbaren”.

30. Mohammed, het „Zegel der Profeten” was de laatste Profeet uit het Tijdperk van Belofte; de Báb sloot dat Tijdperk af en opende het Tijdperk van Vervulling.

31. Zie A. L. M. Nicolas, „Siyyid ’Alí Muhammad dit le Báb”, p. 375-378, en „The Dawnbreakers”, Nabil’s narrative, p. 500 e.v. Hfdst. XXIII.

32. „The Dawnbreakers”, Nabíls Narrative.

33. De Báb was wol-koopman in de zaak van Zijn oom in Sjiraz.

34. „Some Answered Questions” hfdst. XXXIX. Ned. uitg: Tafelgesprekken van ’Abdu’l-Bahá, deel III hfdst. XXXIX.

35. De Behoeder van het Bahá’í Geloof, Shoghi Effendi, de achterkleinzoon van Bahá’u’lláh. Zie hfdst. 15.

36. H. A. L. Fisher, „A History of Europe”, inl. pag. 1 en 2, Edward Arnold & Co., London, 1936.

37. City Temple, 15 sept. 1911.

38. Kitáb-i-Aqdas

39. Shoghi Effendi, „De Beschikking van Bahá’u’lláh”

40. „De Beschikking van Bahá’u’lláh”.

41. „De Beschikking van Bahá’u’lláh”.
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