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HET WERELDCONGRES

In april 1963 werd in de Albert Hall in Londen een groot congres gehouden. Duizenden mannen en vrouwen kwamen uit alle hoeken van de aarde naar dit congres. Er waren Amerikanen, Mexicanen en Brazilianen; Afrikanen, Indonesiërs en Australiërs. Er waren mensen gekomen uit het hele uitgestrekte werelddeel Azië; en op die ongewone bijeenkomst kon men Europeanen van Lapland tot Spanje tegenkomen.

Toen ik vanaf het balkon op hen neerkeek, zag ik dat bijna ieder land, iedere huidkleur en iedere religieuze achtergrond op dit congres vertegenwoordigd was. Maar het wonderbaarlijkste hiervan was, dat al deze mensen eensgezind waren in hun opvattingen en voor hetzelfde doel werkten, nl. de eenheid van de mensheid. Voor de eerste keer in de geschiedenis waren mensen uit ieder deel van onze aarde samengekomen, niet om hun geschillen op te lossen, maar om in volledige saamhorigheid samen te werken.

Het leek wel een droom, een wonder. Zouden de verschillende naties werkelijk tot elkaar kunnen komen? Zouden de rassen elkaar kunnen accepteren als één volk? Zouden Christenen, Hindoes, Mohammedanen, Joden, Zoroastriërs en Boeddhisten kunnen samenwerken als de kinderen van één God? De droom was inderdaad werkelijkheid geworden, het wonder was geschied. Deze mensen die in 1963 in de Albert Hall waren samengekomen, bewezen dat een nieuw Tijdperk voor onze wereld was aangebroken en dat de broederschap der mensheid nu werkelijkheid was geworden.

Tussen de zittingen van het congres door wandelde ik temidden van deze duizenden medemensen, mannen en vrouwen, en zag dat ze uit alle lagen van de maatschappij kwamen. Sommigen waren hoogstaande intellectuelen en bekende persoonlijkheden, anderen waren eenvoudige mensen zoals oom Fred, één van de inboorlingen van Australië, of Andrès Jachakollo die van de bergpassen van Bolivia kwam. Onder hen bevonden zich welgestelde zakenmensen en gewone werklieden; zij die uitermate geïnteresseerd waren in religie en anderen die agnostici of atheïsten waren geweest. Nu deelden zij allen hetzelfde geloof en hadden een weg gevonden waarop ze hun hoge idealen in praktijk konden brengen. Zij waren Bahá’ís.

Op de volgende bladzijden zal ik proberen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen hoe het Bahá’í Geloof begon, waarin de Bahá’ís geloven en hoe zij samenwerken.

G.F.


DEEL I

DE GESCHIEDENIS

DE HERAUT

In 1844 kwam een stoffige, vermoeide reiziger bij de stadspoort van Shiraz aan. Zijn hart was als door een magneet naar deze kleine stad in het zuiden van Perzië getrokken en hij vertrouwde erop dat God hem naar het doel van zijn speurtocht zou leiden. Gedurende vele, lange jaren had de reiziger zijn tijd gewijd aan de studie van de tekenen en data betreffende het verschijnen van een groot Leraar, wiens komst was voorzegd in de heilige Boeken uit het verleden. Toen eindelijk de tijd gekomen was, ging hij op weg om Hem te zoeken, want hij wist dat Degeen die komen zou, niet zou verschijnen zoals de meeste mensen dat verwachtten. De tekenen in de heilige Boeken waren symbolisch en Zijn komst zou niet door uiterlijk vertoon van wonderbare gebeurtenissen aan de mensen bekend gemaakt worden. Hij zou onder de mensen geboren worden, zoals alle Boodschappers van God vóór Hem, en slechts zij die geestelijk daarvoor open stonden, zouden Zijn rang erkennen. Het merendeel van de mensen zou Hem verloochenen en vervolgen, omdat Hij een nieuwe Boodschap zou brengen die de aanvaarde normen van Zijn tijd zou omverwerpen.

Voordat hij op onderzoek uitging, had de reiziger zich meer dan een maand in afzondering teruggetrokken om te bidden en te mediteren. Hij had zichzelf losgemaakt van alle wereldse banden en zijn volle vertrouwen in God gesteld, want hij wist dat hij zonder de hulp van God nooit de Gezochte zou vinden. Na deze periode van gebed en meditatie voelde hij zich onweerstaanbaar aangetrokken tot Perzië en tot deze kleine stad, voor de poorten waarvan hij thans was aangekomen.

Terwijl hij naar de stadspoort keek, was zijn geest vervuld van vreemde gedachten. Waarheen moest hij nu gaan? Hoelang zou deze moeizame speurtocht duren? Plotseling zag hij een wonderschone Figuur. Het was een Jongeman die met een stralende glimlach op Zijn gezicht op hem toekwam om hem te begroeten, alsof Hij zijn komst had verwacht. De reiziger was verbaasd. Wie was deze Jongeman? En hoe wist Hij van zijn komst? Vanaf het moment dat hij deze Jongeman in het oog kreeg, werd hij bewogen door gevoelens die hij niet thuis kon brengen. Het waardige gedrag van de Jongeman en Zijn innemende manieren maakten onmiddellijk een blijvende indruk op hem. De Jongeman verwelkomde de reiziger alsof zij hun leven lang vrienden waren geweest en nodigde hem uit naar Zijn huis te komen. Niet in staat de charme van de Jongeman te weerstaan en nog steeds verbaasd over de vreemde ontmoeting, volgde de reiziger Hem naar de stad en kwam bij de deur van een bescheiden huis. Hier, in een klein bovenvertrek dat gevuld was met de geur van verse bloemen, goot de jonge Gastheer water uit over de handen van de reiziger en waste daarmee het stof van de lange reis af. En hier gebeurde het dat de reiziger in de loop van die gedenkwaardige avond zijn Gastheer erkende als Degene die hij zocht, zoals hij in zijn eigen woorden heeft weergegeven. Terwijl de reiziger gedurende de gehele nacht aan de voeten van zijn Meester zat en de uren ongemerkt voorbijgingen, kreeg deze eerste volgeling van een nieuwe Openbaring een glimp te zien van de wonderen die zouden geschieden. „Deze avond”, zo werd hem gezegd, „en dit uur zullen in de toekomst worden gevierd als één van de grootste en belangrijkste feesten. Dank God, dat Hij u genadiglijk heeft bijgestaan uw hartewens te bereiken ... In het begin moeten achttien zielen Mij spontaan en uit eigen overtuiging aanvaarden en de waarheid van Mijn Openbaring erkennen. Onaangekondigd en ongevraagd moet elk van hen Mij op eigen kracht vinden.”

(DB-63)

Binnen korte tijd hadden de eerste achttien discipelen, ieder op verschillende wijze en onafhankelijk van elkaar, de Leraar wiens komst zij had den verwacht, gevonden en erkend. Toen het vereiste aantal was bereikt, werden zij uitgezonden om de blijde tijding over het gehele land te verspreiden. Hun Meester vertelde hun, dat Hij de Báb (de Poort) was door Wie de mensen zouden vernemen van de komst van een andere Boodschapper van God, nog groter dan Hijzelf, die zou komen om de verschillende volken en landen van de wereld bijeen te brengen en de eenheid van de mensheid te vestigen zoals in alle heilige Boeken was beloofd. Het doel van Zijn eigen zending was, zoals Hij zei, om de weg te bereiden voor de komst van deze grote Boodschapper.

De Báb zei tot Zijn volgelingen die op weg gingen om de tijding van de nieuwe Openbaring te verkondigen: „Gij zijt de dragers van de naam Gods in deze Dag ... Zelfs uw ledematen moeten getuigen van uw verheven doel, uw onkreukbare en rechtschapen leven, uw waarachtige geloof en uw zuivere toewijding. ... Ik bereid u voor op de komst van een grootse Dag... Verspreidt u over dit gehele land en bereidt met vaste voet en een gewijd hart de weg voor Zijn komst.”

(DB-92)

De Boodschap van de Báb wekte grote beroering. Hoewel Hij altijd verwees naar Degene die na Hem zou komen, inspireerde Zijn heilige leven en prachtige leer de duizenden mensen die Hem ontmoetten of van Hem hoorden, tot een wondere toewijding. Zijn Boodschap verspreidde zich tot in alle uithoeken van het land en trok mensen aan uit verschillende lagen van de samenleving. Zelfs de koning kon de stroom van berichten die het hof bereikte, niet meer negeren en besloot de geleerdste en vertrouwdste geestelijke hoogwaardigheidsbekleder uit de hoofdstad naar de Báb te zenden om Zijn aanspraak te onderzoeken. Deze grote geleerde erkende de rang van de Báb en zond een boodschap naar de koning, waarin hij berichtte dat hij besloten had de rest van zijn leven in dienst te stellen van de nieuwe Meester die hij had gevonden.

De meerderheid van de geestelijkheid kwam echter in hevige opstand tegen de Báb, Wiens leer hun eigen positie ondermijnde en hun huichelachtigheid aan het licht bracht. Vanaf hun kansels betichtten zij Hem ervan een ketter en een vijand van God en de religie te zijn. Zij rustten niet voor zij er in geslaagd waren het vooroordeel en de haat van de fanatieke massa tegen Hem op te wekken. Vele duizenden van Zijn volgelingen werden doodgemarteld en zelf werd Hij, na gedurende de zes jaar van Zijn beleid talloze vervolgingen te hebben doorstaan, in het openbaar terechtgesteld. Kalm en vastberaden tot het einde gaf de Báb gaarne Zijn leven voor Gods Zaak, ervan verzekerd dat de oproep was gedaan en velen nu bereid waren de Beloofde, Wiens Heraut Hij was geweest, te aanvaarden.


BAHÁ’U’LLÁH1

De vervolgingen die op de komst van de Báb volgden, waren nog niet voorbij toen Bahá’u’lláh in 1863 Zijn Zending verkondigde. Hij was geboren in een adellijke Perzische familie. Zijn vader, een minister van staat, was de eerste die opmerkte dat Hij anders was dan andere kinderen; maar al spoedig zagen ook anderen in Hem de vele tekenen van grootheid. Bahá’u’lláh was nog een kind toen Hij alom bekend werd om Zijn kennis en Zijn buitengewoon inzicht in de moeilijke passages van de heilige Geschriften. De mensen kwamen met hun problemen bij Hem en geleerde autoriteiten op het gebied van de religie luisterden naar Zijn uiteenzettingen en verbaasden zich over Zijn wijsheid. Wat hun het merkwaardigst voorkwam, was dat Bahá’u’lláh nooit een leraar had gehad of enige school had bezocht. Maar het was niet alleen Zijn kennis die allerlei mensen tot Hem aantrok. Zijn beminnelijk karakter en betoverende bescheidenheid veroverden het hart van allen die Hem kenden.

Naarmate Hij ouder werd, kreeg Hij bekendheid als de verdediger van de onderdrukten en de toevlucht voor de armen. Hij was altijd door mensen omringd en kinderen waren Hem zeer toegewijd. Hoewel Hij was grootgebracht in rijkdom en comfort, bleek Hij niet gehecht te zijn aan materiële dingen en deelde Hij vrijgevig Zijn vermogen met de behoeftigen. Hij beminde de schoonheid van de natuur en dwaalde dikwijls alleen door de landelijke omgeving.

Toen Zijn vader stierf, bood de regering Bahá’u’lláh het ambt van minister aan, maar Hij nam dit aanbod niet aan. De minister-president was niet verrast; hij zei: „Zulk een positie is Hem onwaardig ... Ik kan Hem niet begrijpen, doch ik ben ervan overtuigd dat Hij bestemd is voor een verheven loopbaan. Zijn gedachten zijn niet als de onze.”

(BNT 33)

Bahá’u’lláh bevond zich in Teheran toen de Báb in Shiraz Zijn Zending aan Zijn eerste discipelen bekend maakte. De nieuwe Boodschap bereikte Bahá’u’lláh via de eerste volgeling van de Báb en Hij accepteerde deze zonder de geringste aarzeling, hoewel Hij de Báb zelf nimmer had ontmoet. Hij was toen zevenentwintig jaar oud.

Toen Bahá’u’lláh zich met de Zaak van de Báb had vereenzelvigd, zette Hij zich geheel in om Zijn leer te verspreiden en het lijden met Zijn volgelingen te delen. Het duurde niet lang of alle bezittingen van Bahá’u’lláh werden in beslag genomen; Hijzelf werd in een ondergrondse kerker geworpen, de „Zwarte Put” genaamd, waarin honderdvijftig moordenaars en struikrovers gevangen zaten en waar de enige opening de deur was, waardoor men was binnengekomen. Op deze walgelijke plaats verbleef Bahá’u’lláh vier maanden en de zware ketenen die Hij om Zijn nek droeg, lieten tot het einde van Zijn leven littekens op Zijn lichaam achter.

Nochtans werd Bahá’u’lláh zich in die sombere kerker volledig bewust van de Openbaring die via Hem naar de mensheid zou stromen. De beminnelijke Báb was ter dood gebracht en vele duizenden van Zijn volgelingen hadden nu reeds hun leven gegeven voor de nieuwe Zaak. De weinigen die dakloos en diep bedroefd waren overgebleven, werden door hun wrede vijanden in ’t nauw gedreven. Maar Bahá’u’lláh wist dat het bloed van de martelaren de machtige boom van Gods Zaak had gevoed en dat niets zijn groei kon tegenhouden, totdat alle volken der wereld onder zijn beschutting waren verzameld. Toen Hij na vier maanden zo ziek was dat men dacht dat Hij sterven zou, werd Bahá’u’lláh uit de kerker bevrijd en uit Zijn geboorteland verbannen. De liefde die Hij in het hart van Zijn vrienden had gewekt, was zo groot dat een aantal van hen vrijwillig met Hem in ballingschap ging. Zijn jonge vrouw en twee van Zijn kinderen deelden eveneens in deze ballingschap. Het derde kind moest bij vrienden worden achtergelaten. Dit jongetje was nog zo klein, dat niemand dacht dat hij de ontberingen zou kunnen doorstaan van de lange, afschuwelijke tocht die zij in het hartje van de winter over de met sneeuw bedekte bergen, zonder voldoende kleding en voedsel moesten maken.

Bahá’u’lláh verbleef tien jaar als balling in Bagdad1. Hij was er aangekomen met een verwoeste gezondheid, beroofd van al Zijn aardse bezittingen en gebrandmerkt als een ketter. Het duurde echter niet lang, of mensen uit alle lagen van de bevolking en van allerlei geloofsrichtingen zochten Zijn tegenwoordigheid. Zij kwamen van heinde en ver en vergaten het verschil in klasse, huidkleur en religie, terwijl zij samen naar Zijn leringen zaten te luisteren. In een tijd dat religieus fanatisme een hoogtepunt had bereikt en mensen van verschillende godsdiensten elkaar nimmer als vrienden ontmoetten, kwamen zij in het huis van Bahá’u’lláh als broeders bijeen en kondigden zo de dageraad van een nieuw Tijdperk aan.

Dit konden Bahá’u’lláh’s vijanden niet dulden. Zij hadden gehoopt dat de door de Báb begonnen Beweging uit hun midden was weggenomen. Zij namen hun toevlucht tot alle hun ter beschikking staande middelen, totdat zij de regering overreed hadden Bahá’u’lláh verder van Zijn geboorteland weg te zenden. Er werd een bevel uitgevaardigd dat Hem naar Constantinopel in Turkije verbande.1

Op de dag van Zijn vertrek uit Bagdad dromden honderden mensen in tranen bij Zijn huis samen, verlangend een laatste glimp op te vangen van Degene die hun zo veel had gegeven en daarvoor niets had teruggevraagd.

Voordat Hij naar Constantinopel vertrok, verbleef Bahá’u’lláh twaalf dagen in een mooie tuin buiten Bagdad. Men zette een tent voor Hem op in een lieflijke omgeving die vol was van de geur van rozen en het gezang van nachtegalen. De vele vrienden die Hem bij Zijn vertrek vaarwel kwamen zeggen, waren vervuld van angst, omdat zij niet wisten welke nieuwe moeilijkheden Hem te wachten stonden, en wat er van hen zou worden wanneer zij het zonder Hem moesten stellen. Maar hun verdriet zou niet lang duren, want nù, op een tijdstip dat de wereld Hem verworpen scheen te hebben, was het uur aangebroken waarop Bahá’u’lláh de sluier van het geheim dat Zijn rang omgaf, kon oplichten en in Zijn volle glorie kon verschijnen. Hij was, zo kondigde Hij aan, de grote Wereldleraar die in alle heilige Boeken ter wereld was beloofd, voor Wiens komst de Báb de weg had bereid en ter wille van Wie Hij Zijn leven had gegeven.

De Verkondiging van Bahá’u’lláh die onder zulke ongewone omstandigheden geschiedde, was een keerpunt in de geschiedenis van het nieuwe Geloof. Nu eindelijk was de belofte van de Báb vervuld en was de Dag van de eenheid der mensheid ingeluid en geen macht ter wereld kon zijn voortgang stuiten. Bahá’u’lláh’s verbanning in Constantinopel duurde niet langer dan vier maanden. Gedurende deze tijd kwam een aantal vooraanstaande figuren van de stad onder de bekoring van Zijn leer. Dus werd Hij nog verder weg gezonden – naar Adrianopel.1 Hier verbleef Hij bijna vijf jaar en van hieruit verkondigde Hij Zijn zending aan de koningen en heersers der aarde alsook aan de geestelijke leiders van alle godsdiensten. Hij deed een beroep op hen te luisteren naar de Boodschap van God, bijeen te komen teneinde hun geschillen op te lossen en te werken aan de bevordering van wereldvrede. Toen zij geen gehoor gaven aan Zijn oproep, waarschuwde Hij hen voor de gevolgen van hun daden. Hij voorspelde de ondergang van hun instellingen en betreurde het verschrikkelijke lijden dat de mensheid zichzelf zou aandoen, daar zij onverschillig was geworden voor God en onderdrukt werd door leiders die dronken waren van trots. Hij voorzag echter dat de mensheid deemoedig en geestelijk ontwaakt uit dit lijden te voorschijn zou komen, bereid om zich tot de Boodschap van God te keren.

De Openbaring van Bahá’u’lláh, welke was geboren in een kerker in Teheran en verkondigd aan de vooravond van Zijn vertrek uit Bagdad, bereikte haar hoogtepunt in Adrianopel. De kracht van deze Openbaring kon niet langer genegeerd worden, noch door de staatslieden van het land, noch door de geeestelijkheid die haar meedogenloze vijand was. In een wanhopige poging het jonge Geloof, waarvan de volgelingen uit alle religies en uit alle lagen van de samenleving kwamen, te vernietigen, werd Bahá’u’lláh opnieuw verbannen – deze keer naar de afgelegen strafkolonie van het Turkse Rijk, de gevangenisstad Akko in het Heilige Land. Hij werd daarheen gezonden om te sterven, want het was bekend dat slechts weinigen de ontberingen van een gevangenschap in deze smerige, onherbergzame plaats konden doorstaan.

In een brief aan het despotische staatshoofd dat Hem vervolgde, schreef Bahá’u’lláh:

„O koning, Ik heb op Gods weg gezien wat geen oog gezien en geen oor gehoord heeft ... Hoeveel rampen zijn gekomen en zullen nog komen ... Uit Mijn ogen vloeien tranen en bevochtigen Mijn sponde, doch Mijn smart geldt niet Mijzelf ... Want Ik zie de mensen afdwalen in hun verblindheid en zij weten het niet. Zij hebben voorkeur aan hun begeerten gegeven en God ter zijde geschoven, alsof zij Gods gebod als een voorwerp van bespotting, vermaak en spel beschouwen. Zij denken dat zij goed handelen en geborgen zijn in de vesting van zekerheid. Het is niet zoals zij veronderstellen; eens zullen zij zien wat zij nu loochenen.

Wij staan op het punt deze meest afgelegen plaats van verbanning (Adrianopel) te verwisselen voor de gevangenis van Akko. Naar men zegt, is het stellig de meest troosteloze en onooglijke stad ter wereld met het afschuwelijkste klimaat en het smerigste water. Het lijkt alsof ze het domein is van de uil, waar niets anders wordt gehoord dan zijn schril gekras. En in die stad zijn zij van plan deze Dienaar gevangen te zetten, de deuren van toegevendheid voor Onze ogen te sluiten en Ons de goede dingen van het aardse leven gedurende de rest van Onze dagen te onthouden. Bij God, zelfs al mocht vermoeidheid Mij verzwakken, honger Mij uitputten, de harde rots Mijn legerstede en de dieren der wildernis Mijn metgezellen zijn, Ik zal niet terugdeinzen, doch evenals de onverschrokkenen en vastberadenen geduldig zijn in de kracht van God... Door alle beproevingen heen heeft Zijn licht geschenen en het Hem loven gaf zonder ophouden verlichting; door alle eeuwen heen is dit Zijn wijze van handelen geweest.”

(BNT 43)

Bahá’u’lláh’s volgelingen waren wederom diepbedroefd door deze nieuwe ramp en het wrede lijden dat hun geliefde Meester werd aangedaan. Maar Bahá’u’lláh verzekerde hun dat de gevangenispoorten zouden worden opengeworpen en de Boodschap van God vanuit het Heilige Land naar alle hoeken der aarde gebracht zou worden, zoals was voorzegd in de heilige Boeken.

En zo zou geschieden. Bahá’u’lláh, Zijn familie en velen van Zijn volgelingen die geweigerd hadden van Hem te worden gescheiden, kregen in de gevangenis van Akko vreselijke ontberingen te verduren, maar na enige tijd werden de onvriendelijke inwoners van de strafkolonie, de ruwe cipiers en zelfs de dienstdoende ambtenaren langzamerhand aangetrokken door de geest van de leringen van de edele Gevangene die temidden van hen was komen wonen. De herhaaldelijk in Akko ontvangen orders, dat de strenge maatregelen tegen Bahá’u’lláh moesten worden gehandhaafd, werden geleidelijk door de dienstdoende gevangenbewakers veronachtzaamd en de reizigers die, dikwijls te voet, grote afstanden aflegden om Bahá’u’lláh te bezoeken, werden niet meer van de stadspoorten geweerd. Na negen jaren gevangenschap kwam de tijd dat de belangrijkste religieuze hoogwaardigheidsbekleder in Akko Bahá’u’lláh smeekte, Zijn gevangenschap binnen de stadsmuren te beëindigen en op het land te gaan wonen, waar men een prachtig landhuis voor Hem had gehuurd.

Niettegenstaande het feit dat de regering nimmer de veroordeling tot gevangenschap introk, leefde Bahá’u’lláh de laatste jaren van Zijn leven onder omstandigheden die zeer veel verschilden van wat Zijn vijanden hadden gehoopt. Wederom kwam een stroom van bezoekers, van alle rangen en standen, uit de omliggende landen om Zijn leringen te horen. En Zijn steeds toenemende schare volgelingen, nu bekend onder de naam Bahá’ís, bracht de bezielende Boodschap van het Heilige Land naar de rest van de wereld.

Onder hen die in deze tijd Bahá’u’lláh kwamen bezoeken, was de beroemde oriëntalist Prof. Edward G. Browne, van de universiteit van Cambridge, die de indrukken van zijn ontmoeting als volgt heeft opgetekend:

„Het gelaat van Hem op Wie mijn blik viel, zal ik nooit vergeten, ofschoon ik het niet kan beschrijven. Die doordringende ogen schenen diep in iemands ziel te lezen; macht en autoriteit spraken uit dat brede voorhoofd ... Onnodig te vragen in Wiens tegenwoordigheid ik mij bevond, terwijl ik diep boog voor Een die het voorwerp is van een toewijding en liefde, die koningen Hem zouden benijden en waar keizers tevergeefs naar verlangen. Een zachte, waardige stem verzocht mij plaats te nemen en vervolgde: ’Geprezen zij God voor uw aanwezigheid. ... Gij zijt gekomen om een gevangene en banneling te zien ... Wij wensen slechts het welzijn van de wereld en het geluk der volkeren, toch houdt men Ons voor een aanstoker van onlusten en oproer, die verdient gekneveld en verbannen te worden ... Dat alle volkeren één in geloof worden en alle mensen broeders, dat de banden van liefde en eenheid onder de mensen worden versterkt, dat verscheidenheid van godsdienst ophoudt en alle geschillen tussen de rassen worden teniet gedaan – welk kwaad schuilt daarin? ... Toch zal het eens zo zijn; dit vruchteloos strijden, deze vernietigende oorlogen zullen voorbijgaan en de „Allergrootste Vrede” zal komen ... Laat geen mens er zich op beroemen dat hij zijn land liefheeft, laat hij er liever een eer in stellen dat hij de mensheid liefheeft...’

Dit waren, zover ik mij herinner, de woorden die ik naast vele andere van Bahá’u’lláh hoorde. Laten zij die ze lezen, goed overwegen of zulke leringen dood en gevangenschap verdienen en of de wereld door de verspreiding ervan zal winnen of verliezen.”

(BNT 51)

Tijdens Zijn veelbewogen leven vond Bahá’u’lláh de tijd om werken te schrijven die meer dan honderd boekdelen kunnen vullen. Hieronder bevinden zich Zijn beroemde brieven aan de koningen en heersers van de wereld, Zijn prachtige gebeden en meditaties en Zijn geestelijke en sociale wetten. Vóór Zijn verscheiden in 1892 behoedde Bahá’u’lláh het Geloof voor sectarisme door Zijn zoon ’Abdu’l-Bahá te benoemen tot degene tot wie alle Bahá’ís zich moeten wenden. Hij zou ook de enige Uitlegger zijn van Bahá’u’lláh’s geschriften en het Voorbeeld van Zijn Zaak.


HET VOORBEELD

’Abdu’l-Bahá betekent Dienaar van de Heerlijkheid. In deze titel, die Hij voor zich zelf koos, ligt het hele leven van het Voorbeeld van het Bahá’í Geloof besloten. Vanaf het moment dat hij als kind meegenomen was om Bahá’u’lláh in de kerker van Teheran te bezoeken, totdat Hij na een leven van ontbering en triomf op de berg Carmel te ruste werd gelegd, had Hij slechts één verlangen: de Zaak van Bahá’u’lláh te dienen.

Hij was acht jaar oud toen Bahá’u’lláh in de „Zwarte Put” gevangen werd gezet. Alle bezittingen waren verbeurd verklaard en zelfs hun vrienden waren bang hen te bezoeken. In het lege huis kreeg ’Abdu’l-Bahá van Zijn moeder wat meel in Zijn hand gestopt als het enige voedsel dat zij Hem kon geven. Wanneer Hij op straat kwam, werd Hij als het kind van een ketter met stenen bekogeld. Later volgde Hij Zijn Vader in ballingschap en deelde vrijwillig alle ontberingen, toen Hij van de ene plaats naar de andere en tenslotte naar de gevangenis in Akko werd gestuurd.

Toen Hij volwassen werd, begon men Abdu’l-Bahá te beschouwen als de belichaming van alle deugden die Bahá’ís trachten te verwerven. Hij was vriendelijk en hoffelijk; Hij was edelmoedig en dapper. Hij verenigde een grote wijsheid met een hartroerende nederigheid, en Zijn liefde voor God en Zijn medemensen kende geen grenzen. Hij gebruikte iedere dag van Zijn leven om anderen te dienen en bracht vreugde in het bestaan van allen die Hem omringden. Aan de armen en de zieken besteedde Hij speciale zorg, en de wezen zagen in Hem een vader. Zijn vrienden hielden zoveel van Hem dat zij Hem bijna aanbaden, en Zijn vijanden konden geen enkele smet op Zijn edele karakter ontdekken. Hij bezat niet de rang van een Boodschapper van God, maar Zijn leven was een voorbeeld van menselijke volmaaktheid.

Tijdens het leven van Bahá’u’lláh was ’Abdu’l-Bahá Zijn dierbaarste lotgenoot. Geen moeite was Hem te veel om tenminste enig comfort in Zijn Vaders leven te brengen. Hij nam de dagelijks terugkerende bezigheden op zich, zodat Bahá’u’lláh Zijn tijd aan belangrijker zaken kon wijden. Velen die naar hun huis in Bagdad stroomden, waren volkomen tevreden ’Abdu’l-Bahá te spreken te krijgen en aan Hem hun vragen voor te leggen, hoewel Hij toen nog zeer jong was. Na verloop van tijd placht Bahá’u’lláh zelf Zijn volgelingen aan te sporen hun moeilijkheden aan ’Abdu’l-Bahá, die Hij liefdevol ’de Meester’ noemde, voor te leggen.

Na het verscheiden van Bahá’u’lláh wendden de Bahá’ís zich tot ’Abdu’l-Bahá als hun leider en hun gids. Zijn onzelfzuchtige toewijding aan de Zaak van God was een bron van inspiratie voor hen allen. Zijn leiding hielp hen om de nieuwe Boodschap naar alle delen van de wereld uit te dragen.

’Abdu’l-Bahá was nog steeds een gevangene in Akko. Door het verscheiden van Bahá’u’lláh hadden de vijanden van het Geloof nieuwe hoop opgevat en hun aanvallen op ’Abdu’l-Bahá hernieuwd, zodat Hij weer binnen de stadsmuren werd opgesloten. Door Zijn uitgebreide correspondentie bleef Hij echter in voortdurend contact met de Bahá’ís overal elders ter wereld, beantwoordde hun vragen, leidde hun activiteiten, moedigde hen aan bij hun werk en steunde hen moreel wanneer zij om hun geloof werden vervolgd.

’Abdu’l-Bahá stond gedurende vele jaren aan allerlei vervolgingen bloot. Ondanks dat alles bleef Hij kalm en blijmoedig. Zijn levensvreugde en Zijn heerlijke gevoel voor humor lieten Hem nooit in de steek. „Mijn huis staat in het teken van vrolijkheid en blijdschap”, placht Hij te zeggen. Wanneer men zich afvroeg hoe Hij onder de moeilijkste omstandigheden zo blijmoedig kon blijven, zei Hij: „Er bestaat geen andere gevangenis dan die van het eigen ik.” Tenslotte werden na de revolutie van de Jong-Turken alle gevangenen van Akko vrijgelaten en kwam er ook aan de opsluiting van ’Abdu’l-Bahá een einde. Zijn gevangenschap in het Heilige Land had veertig jaar geduurd! Hij was als een jongeman de gevangenis ingegaan en kwam er als een oude man uit. Hoewel Zijn gezondheid geknakt was, bleef Zijn geest ongebroken en zodra Hij Zijn vrijheid had herkregen, besloot Hij de Boodschap naar het Westen uit te dragen.

Het Bahá’í Geloof dat eerst verspreid was in het Midden-Oosten, het Verre Oosten en Noord-Afrika, werd nu in Europa en Amerika gevestigd. Reeds was een aantal westerse Bahá’ís naar het Heilige Land gekomen om ’Abdu’l-Bahá te bezoeken en zij waren laaiend enthousiast teruggegaan, vastbesloten de Boodschap in alle delen van het Westen te verspreiden.

’Abdu’l-Bahá maakte toen Hij bijna zeventig jaar was lange reizen door Europa en Amerika en bracht het Geloof onder de aandacht van miljoenen mensen. Hij werd uitgenodigd om te spreken in kerken, synagogen, tempels, moskeeën, universiteiten en voor liefdadigheidsinstellingen. Duizenden mensen, zowel zeer hoge regeringsambtenaren, geleerden en filosofen als de eenvoudigste arbeiders en armste zwervers kwamen naar Hem toe en ’Abdu’l-Bahá schonk hun ongedwongen Zijn overvloedige wijsheid en liefde. Als zij weggingen, waren zij gesterkt, vervuld van nieuwe hoop en verbazing over de Man die het grootste gedeelte van Zijn leven in gevangenschap had doorgebracht en toch zoveel begrip toonde voor de problemen van andere mensen en zo’n ontzaglijke kennis van de wereldsituatie had. Miljoenen anderen die ’Abdu’l-Bahá niet hadden ontmoet, vernamen via vele krantenartikelen over Hem en over de Boodschap die Hij naar hun land had gebracht.

Door Zijn voorbeeldige leven liet ’Abdu’l-Bahá zien, hoe het mogelijk is om de hoogste geestelijke idealen in praktijk te brengen onder alle mogelijke omstandigheden en in situaties die net zoveel van elkaar verschillen als het leven in een strafkolonie en dat in de modernste steden van de wereld.

’Abdu’l-Bahá overleed in 1921 in het Heilige Land. Hij diende de Zaak die Hij zo beminde tot op de laatste dag van Zijn leven. Hij heeft eens gezegd: „Ziet hoe de kaars haar licht geeft. Druppel na druppel offert ze haar leven om haar lichtschijnsel uit te stralen.” Hoe zeer was dit van toepassing op het leven van ’Abdu’l-Bahá die zich dag en nacht inzette om de weg van anderen te verlichten.


DE BEHOEDER VAN DE ZAAK

Tegen het einde van ’Abdu’l-Bahá’s beleid had het Bahá’í Geloof een groot aantal volgelingen aangetrokken uit allerlei verschillende kringen en levensopvattingen zoals Joden, Christenen, Mohammedanen, Hindoes, Boeddhisten, Zoroastriërs en atheïsten. Zij kwamen uit allerlei verschillende landen, rassen en beschavingen. Als Bahá’ís moesten zij nu leren als één gemeenschap samen te werken. Tijdens Zijn leven hadden zij zich bij alles wat zij deden tot ’Abdu’l-Bahá gewend als ze leiding nodig hadden, en Hij had hen onderwezen en over hen gewaakt als een liefdevolle vader. Onder Zijn toegewijde zorg waren zij begonnen de grondslagen van hun bestuurlijke instellingen te leggen, waarvoor Bahá’u’lláh het plan had gegeven. Door deze instellingen die over de gehele wereld gevestigd moesten worden, zouden de volgelingen van Bahá’u’lláh, waar ook ter wereld, met elkaar verbonden zijn en in staat zijn als één instituut te werken ter bevordering van de geestelijke en sociale beginselen van hun Geloof. Toen ’Abdu’l-Bahá heenging, hadden de Bahá’ís echter nog maar een zeer geringe indruk gekregen van dit unieke wereldomvattende Bestuursstelsel dat zo anders was dan alles wat zij voordien hadden gekend, en dat hun activiteiten moest co-ordineren en hun eenheid bewaren. Velen vroegen zich af hoe de leden van dit jonge Geloof die uit zulke verschillende milieus kwamen, verenigd konden blijven, nadat de magnetische persoonlijkheid van ’Abdu’l-Bahá uit hun midden was weggenomen. Maar Bahá’u’lláh had Zijn volgelingen beloofd, dat Zijn Zaak niet in secten uiteen zou vallen en dat, hoe groot de beproevingen en moeilijkheden ook mochten zijn die het Geloof kreeg te doorstaan, het in kracht en eenheid zou toenemen, totdat het zijn opdracht in de wereld had volbracht. De Bahá’ís in Oost en West, diepbeproefd door het heengaan van ’Abdu’l-Bahá, vonden in Zijn Testament het richtsnoer dat zij nodig hadden voor het volgende stadium van hun ontwikkeling. In dit belangrijke document had ’Abdu’l-Bahá Zijn kleinzoon Shoghi Effendi als Behoeder van de Zaak van Bahá’u’lláh aangewezen en de Bahá’ís gevraagd vertrouwen in hem te stellen en hem hun onvoorwaardelijke loyaliteit te schenken.

Gedurende het zesendertigjarige beleid van de Behoeder vestigden de Bahá’ís onder zijn leiding en in hechte samenwerking met elkaar, hun bestuurlijke instellingen over de gehele wereld op een fundament dat sterk genoeg was om hen in staat te stellen in volmaakte harmonie samen te werken.

Shoghi Effendi was zowel familie van de Báb als van Bahá’u’lláh. Zijn moeder was een dochter van ’Abdu’l-Bahá en zijn vader was nauw verwant aan de Báb. Gedurende zijn kinderjaren koesterde hij een ontroerende genegenheid voor ’Abdu’l-Bahá en toen hij ouder werd, bestond zijn grootste vreugde in gehoorzaamheid aan ’Abdu’l-Bahá. Hoewel hij reeds besloten had zijn hele leven in dienst van de Zaak te stellen, onderging hij de inhoud van ’Abdu’l-Bahá’s Testament als een schok. Hij was toen pas vierentwintig jaar en had er nooit bij stilgestaan dat hij eens geroepen zou worden deze grote verantwoordelijkheid op zijn schouders te nemen. Overweldigd door verdriet over de plotselinge dood van ’Abdu’l-Bahá, op een tijdstip dat hij niet in het Heilige Land was vanwege zijn studie in het buitenland en geschokt door de bijzondere taak die ’Abdu’l-Bahá hem in Zijn Testament had toegewezen, trok hij zich eerst enige tijd terug om tot zichzelf te komen. Na een lange tijd van voorbereiding was hij zover, dat hij de verantwoordelijkheden van Behoeder van de Zaak op zich kon nemen. Vanaf die dag heeft hij zich op geen enkele manier meer gespaard. Hij kon het stellen met weinig voedsel en slaap en hij werkte op ieder uur van de dag en tot laat in de nacht om al zijn aandacht te kunnen besteden aan de vele noden van een snel groeiende wereldgemeenschap. De gedetailleerde plannen die hij voor de vooruitgang van het Geloof in Oost en West maakte, de ontelbare brieven die hij beantwoordde en de vele, vele vertalingen die hij maakte van de geschriften van de Báb, Bahá’u’lláh en ’Abdu’l-Bahá, evenals de opmerkelijke boeken die hij zelf schreef, zullen een blijvende hulde zijn voor het kolossale werk dat hij met zoveel toewijding verrichtte.

Als mens bezat Shoghi Effendi een zeldzame combinatie van voortreffelijke eigenschappen, waardoor hij zich van andere mensen onderscheidde en bij allen die hem kenden een grote liefde en bewondering afdwong. Als Behoeder van de Zaak leidde hij de Bahá’ís door vaak onoverkomelijk lijkende beproevingen van de ene overwinning naar de andere, totdat het Bestuursstelsel van hun Geloof over de gehele wereld hecht was gegrondvest en de instellingen waren opgericht die tot doel hebben hun krachten te bundelen in dienst van God en hun medemensen en de eenheid van de volgelingen van Bahá’u’lláh voor de gehele duur van de Bahá’í Beschikking te verzekeren.

In Zijn Testament had ’Abdu’l-Bahá de Bahá’ís verzekerd, dat de Behoeder onder Gods speciale zorg en bescherming stond en dat hij geleid zou worden om hen in hun ondernemingen aan te voeren. De jaren van het Behoederschap hebben de waarheid van ’Abdu’l-Bahá’s belofte bewezen.


DEEL II

DE LERINGEN VAN BAHÁ’U’LLÁH

GOD

De mens is zich altijd bewust geweest van een geheimzinnige Macht in het heelal. Soms heeft hij deze hogere Macht vereenzelvigd met dingen die hij kon waarnemen, maar waarvan hij weinig begreep, zoals de zon en de sterren; soms heeft hij zich dit Mysterie voorgesteld als een onzichtbare persoon of als een groep individuen die veel op hem leken, maar met meer vermogens; een andere keer had hij abstracter en ingewikkelder ideeën over de Eerste Oorzaak waardoor de schepping is ontstaan en waarvan hij de aanwezigheid intuïtief voelde of verstandelijk beredeneerde. De mensen in de verschillende delen van de wereld zijn het er nooit met elkaar over eens geworden wat dit Mysterie is, maar wel over het punt dat er zo’n Mysterie bestaat.

Bahá’u’lláh leert dat de mensen door alle eeuwen heen naar deze Werkelijkheid hebben gezocht, ofschoon zij haar op verschillende manieren hebben begrepen. Zij hebben haar verschillende namen gegeven en haar op verschillende manieren aanbeden; maar in werkelijkheid geloven zij allemaal in deze geheimzinnige Macht die groter is dan zijzelf.

Albert Einstein, de beroemde natuurkundige uit de twintigste eeuw, bracht zijn geloof op de volgende wijze onder woorden:

„Mijn geloof bestaat uit een nederige verering van de onbekende, superieure geest die zich openbaart in de kleinste details die wij met ons zwakke en beperkte verstand kunnen waarnemen. Die diep-emotionele overtuiging van de aanwezigheid van een hogere rationele macht die zich openbaart in het onbegrensde heelal, is mijn idee van God.”1

De Bahá’ís zijn het met de geleerde eens dat wij deze „hogere rationele macht” nooit helemaal met ons beperkte, menselijke verstand kunnen begrijpen. Dit is de reden waarom onze voorstelling van God is veranderd en steeds weer zal veranderen.

Hoewel onze kennis van God beperkt is, heeft Zijn liefde ons nooit in de steek gelaten. Bahá’u’lláh zegt, dat God deze liefde in elk tijdperk kenbaar heeft gemaakt door middel van een Mens die Hij heeft uitgekozen om als Zijn Spreekbuis op aarde op te treden. De Boodschapper van God die onder ons verblijft, brengt in voor ons begrijpelijke termen – door Zijn leven en Zijn leringen – de onbegrensde liefde van God voor Zijn schepping aan ons over. Hij komt op een tijdstip dat wij Hem het meest nodig hebben, hoewel wij ons in onze onwetendheid zelden van die noodzaak bewust zijn, en Hij is bereid de onwaardige behandeling die wij Hem aandoen, te verdragen in ruil voor de liefde die Hij over ons uitstort en de leiding die Hij overvloedig voor ons welzijn geeft. Als we deze Boodschapper van God erkennen, zegt Bahá’u’lláh, erkennen wij Degene die via Hem spreekt:

„De deur tot de kennis van het Aloude Wezen is altijd, en zal altijd voor de mensen gesloten blijven. Niemands verstand zal tot Zijn heilige Hof worden toegelaten. Als een teken van Zijn genade echter, en als een bewijs van Zijn goedertierenheid, heeft Hij aan de mensen de Dagsterren van Zijn goddelijke leiding, de symbolen van Zijn goddelijke eenheid geopenbaard en bepaald, dat de kennis van deze heilige Wezens identiek is aan de kennis van Zijn eigen Wezen. Al wie Hen erkent, heeft God erkend. En al wie gehoor geeft aan Hun roepstem, heeft gehoor gegeven aan de stem van God ...”

(GWB 49)


DE MANIFESTATIES VAN GOD

De Boodschappers van God zijn de Grondleggers van de grote wereldreligies. Zij moeten niet verward worden met de mindere profeten, heiligen en hervormers die hun inspiratie geput hebben uit de Grondleggers van hun Geloof. Om een voorbeeld te noemen: Christus is de Grondlegger van het Christendom dat één van de onafhankelijke wereldreligies is. Binnen het Christendom zijn nu echter honderden verschillende secten, en de rang van de stichters van deze secten, hoe belangrijk zij ook mogen zijn, kan niet vergeleken worden met de hoge rang van Christus, Wiens leringen zij hebben uiteengezet.

De Boodschappers van God zijn op verschillende tijdstippen en onder verschillende volken verschenen. Men kan zich inderdaad niet voorstellen, dat een liefdevol Schepper aan een deel van de mensen Zijn leiding zou onthouden.

Deze goddelijke Boodschappers manifesteren in hun eigen leven eigenschappen van God, zoals liefde, genade, gerechtigheid en kracht, in een mate die de vermogens van gewone mensen ver te boven gaan. Bahá’u’lláh noemt hen de Manifestaties van God. Als we God vergelijken met de zon, dan kan de Manifestatie van God vergeleken worden met een volmaakte spiegel die het licht, de warmte en de leven gevende kracht van de zon weerkaatst. De zon neemt niet plaats in de spiegel, daarom kunnen we niet zeggen dat de spiegel de zon is, maar als we geen andere mogelijkheid hebben de zon te zien, dan kunnen we in de spiegel kijken en zijn volmaakte weerspiegeling zien. Bahá’u’lláh zegt:

„Deze geheiligde Spiegels ... zijn allen zonder uitzondering de Belichamingen op aarde van Hem die de centrale Hemelbol is van het heelal, het Wezen en uiteindelijke Doel ervan. Uit Hem komt hun kennis en kracht; van Hem stamt hun soevereiniteit. De schoonheid van hun wezen is slechts een weerspiegeling van Zijn beeld en hun openbaring een teken van Zijn onsterfelijke heerlijkheid ... Door hen wordt een genade overgedragen die oneindig is en door hen wordt het Licht geopenbaard dat nimmer kan verflauwen.”

(KGB 12/13)

De Manifestaties van God hebben een tweevoudige rang. Ieder van hen is op een of andere tijd de Spreekbuis van God op aarde. In dit opzicht zijn zij allen gelijk en kan men geen onderscheid tussen hen maken. De andere rang heeft betrekking op de beperkingen van de mensenwereld. Ieder van hen heeft een andere naam, een eigen persoonlijkheid en een bepaalde zending. Wanneer Gods Boodschapper zich tot de wereld richt, spreekt Hij soms met de stem en het gezag van God, terwijl Hij op een ander ogenblik spreekt als een mens die van God een Boodschap voor Zijn medemensen heeft ontvangen. In de woorden van Bahá’u’lláh:

„Zou één van de alomvattende Manifestaties van God verklaren: ’Ik ben God’, dan zou Hij waarlijk de waarheid spreken en dit is aan geen twijfel onderhevig. Het is immers herhaaldelijk bewezen dat door hun Openbaring, hun eigenschappen en namen Gods Openbaring, Zijn namen en Zijn eigenschappen op aarde kenbaar worden gemaakt ... En zouden zij zeggen: ’Wij zijn de Dienaren van God’ dan is ook dit een duidelijk en onweerlegbaar feit. Zij verschenen immers in de staat van de hoogste dienstbaarheid, een dienstbaarheid welke geen mens ooit zal kunnen bereiken.”

(GWB 53)

De meeste mensen zijn bereid de Grondlegger van hun eigen Geloof te aanvaarden als de Spreekbuis of Manifestatie van God op aarde, maar zij zijn ervan overtuigd dat Zijn rang uniek is en dat de Stichters van andere godsdiensten nooit met Hem vergeleken kunnen worden.

Bahá’u’lláh leert dat men de Boodschappers van God niet moet zien als rivalen die elkaar naar de kroon steken en elkaar bestrijden om bij de mensen in de gunst te komen. Zij zijn als leraren op dezelfde school. Zoals een wijze leraar zijn lessen aanpast aan het bevattingsvermogen van zijn leerlingen, zo heeft elk van deze goddelijke Opvoeders leringen gegeven die overeenstemmen met het begripsvermogen van de mensen van Zijn tijd. De lessen die gegeven worden aan een klas met kleine kinderen, kunnen niet dezelfde zijn als die welke aan oudere leerlingen gegeven worden, zelfs als de leraren van beide groepen hun opleiding aan dezelfde universiteit hebben genoten en dezelfde hoeveelheid kennis bezitten. Evenzo hebben de Opvoeders van de mensheid, ofschoon zij hun inspiratie uit dezelfde Bron putten, geleerd wat het beste was voor de mensen die zij kwamen helpen.

Vele van hun leringen zijn identiek. Dit zijn de eeuwige geestelijke wetten die in ieder tijdperk herhaald worden en dit zijn de grondbeginselen van Gods religie, waar ter wereld deze ook onderwezen wordt. Alle Boodschappers van God hebben hun volgelingen geleerd, liefdevol en edelmoedig, nederig en waarheidlievend te zijn, liever de eigen fouten te zien dan die van de ander en kwaad met goed te vergelden. Dit zijn enkele van die eeuwige wetten die nooit veranderen, zodat de mensen, ondanks het feit dat ze aan de andere kant van de wereld wonen en niets van elkaars geloof afweten, dezelfde geestelijke maatstaven volgen die door deze of gene van Gods Boodschappers aan hen zijn gegeven.

Enkele andere leringen die zij kennen, zijn echter niet hetzelfde. Deze betreffen sociale wetten zoals de wetten voor huwelijk en echtscheiding, voeding en reinheid. Daar de mensen onder wie zij verschenen, onder verschillende sociale omstandigheden leefden, gaf ieder van de goddelijke Leraren de wetten die nodig waren voor de tijd en de plaats waar Hij verscheen.

Maar Gods Boodschappers zijn niet alleen wetgevers. Hoewel zij nieuwe geboden geven en oude wetten afschaffen, hebben zij ook de macht de harten van de mensen te veranderen. De genade van God stroomt door hen heen en geeft nieuw leven aan een dode wereld. Zij openen de ogen van de mensen voor de Waardigheid, wanneer zij blind zijn geworden door onwetendheid en vooroordelen en zij bezielen hun volgelingen met een geloof dat door niets aan het wankelen kan worden gebracht en een toewijding die van de eenvoudigste mensen heiligen en helden maakt.

De invloed van de woorden van een Boodschapper van God is voor iedereen voelbaar, zelfs voor hen die niet in Hem geloven. Want de komst van elk van deze Boodschappers is als de komst van de lente, die nieuwe groei en leven op aarde brengt en iedere plant met haar leven gevende kracht beïnvloedt, zelfs de planten die in de schaduw groeien en nooit de zon zien.

De goddelijke Lente is de oorzaak van twee soorten beweging. Enerzijds worden door mensen gemaakte dogma’s ritualen en tradities die generaties lang blindelings zijn nagevolgd, één voor één in twijfel getrokken en verworpen, en de mensheid die zich in een overgangsfase bevindt, experimenteert met allerlei ideeën in de hoop een uitweg te vinden uit de chaos die door de ineenstorting van de oude Orde is geschapen. Anderzijds dringen de normen die Gods Boodschapper voor dit nieuwe tijdperk heeft gebracht, geleidelijk in de maatschappij door en ontvankelijke zielen beginnen Zijn woorden te herhalen, zelfs al hebben zij nog nooit van Hem gehoord. Zijn weinige volgelingen die Hem als Spreekbuis van God erkennen, zijn Hem zo toegewijd dat zij zich over alle barrières heen in ware broederschap verenigen. Een nieuw stadium in Gods plan voor de mensheid ontvouwt zich voor hun ogen en in hun ijver om hun deel eraan bij te dragen, stijgen zij boven iedere zelfzuchtige overweging uit. Ofschoon zij aanvankelijk bespot en vervolgd worden, neemt het aantal volgelingen van het nieuwe Geloof toe, totdat zij het hele geestelijke en sociale klimaat om hen heen veranderen. De eenheid die aldus tot stand komt tussen mensen die voorheen in tegenovergestelde kampen leefden en werkten, effent de weg voor een nieuwe beschaving waarin kunsten en wetenschappen gaan bloeien en de mens grotere geestelijke hoogten bereikt.

In de stoffelijke wereld wordt de lente gevolgd door de zomer, de herfst en de winter. In het geestelijke leven van de mensheid wordt met de komst van een goddelijke Manifestatie ook een cyclus ingezet, die langzaam in kracht toeneemt tot de zending van die bepaalde Beschikking is vervuld en deze haar mooiste vruchten heeft afgeworpen; dan wordt haar kracht langzamerhand minder en zet het verval in. De samenbundelende kracht die de mensen verenigde, raakt tenslotte uitgeput en de geest waarmee de Boodschapper van God Zijn volgelingen doordrong, verzwakt en sterft. Zijn schitterende leringen die hen eens verenigden, worden op honderd verschillende manieren uitgelegd; er komen secten en afscheidingen die alle een andere boodschap brengen; de letterlijke betekenis van het woord wordt belangrijker dan de geest en onverdraagzaamheid, ja zelfs haat vervangt de liefde die eens de mensen samen tot God deed bidden. Vele mensen, teleurgesteld door het bijgeloof en de irrationele argumenten die in naam der religie worden gebruikt, en ontmoedigd door het fanatisme en de onverdraagzaamheid die zij bij de verschillende secten aantreffen, keren zich geheel van de religie af. Materialisme, gevolgd door zelfzucht en hebzucht, doordringt elk onderdeel van een verziekte maatschappij en mensen dalen af tot het peil van beesten.

In zo’n tijd kunnen zelfs de grootste geleerden en de oprechtste mensen niet de geestelijke remedie voorschrijven die het zieke lichaam van de mensheid van node heeft. Alleen een volgende Manifestatie van God die Zijn genezende krachten uitstraalt, kan de Redder van de wereld worden. Wanneer iedere andere deur gesloten is, verschijnt de Boodschapper van God. Hij is de enige Weg, de enige Toevlucht, het enige Licht in de duisternis die over de mensheid is gekomen. Dit grote drama heeft zich in verschillende delen van de wereld herhaald en deze zelfde termen zijn in vele heilige Boeken van het verleden gebruikt.

In vroeger dagen echter wisten de mensen aan de ene kant van onze planeet tengevolge van geografische belemmeringen niet, wat er aan de andere kant gebeurde en de volgelingen van iedere godsdienst dachten dat zij het monopolie van de waarheid hadden. Zij beseften niet dat God ook gezorgd had voor de mensen aan de andere kant van de aardbol, die niet in staat waren de grote Figuur te kennen die zij zelf als de Vertegenwoordiger van God op aarde erkenden. Nu kunnen wij zien wat er gebeurd is, maar de grote wereldreligies zijn inmiddels zo door de mensen vervormd en ze zijn in zoveel elkaar bestrijdende secten gesplitst, dat het onmogelijk is terug te gaan tot hun zuivere bron en de oorspronkelijke Boodschap los te koppelen van de uitleg van de volgelingen ervan. Veel leringen van de Stichters zijn volkomen verloren gegaan. In de heilige Boeken worden vaak uitdrukkingen gebruikt, die hun oorspronkelijke betekenis hebben verloren en die in het tegenwoordige spraakgebruik iets geheel anders zijn gaan betekenen. Andere passages zijn zuiver symbolisch bedoeld, maar de mensen zijn het niet eens over de interpretatie.

Ondanks de zeer tegenstrijdige ideeën die nu onder de mensen van verschillende geloven bestaan, zijn er toch enkele essentiële overeenkomsten tussen de grote religies uit het verleden, die te duidelijk zijn om over het hoofd gezien te worden. Ze geloven alle in een Schepper, of zij Hem nu God, de Eerste Oorzaak of een andere naam geven. Ze hebben alle een centrale Figuur – één eenzame Man – Wiens liefde het leven van miljoenen mensen heeft veranderd en Wiens woorden, vele eeuwen nadat ze zijn uitgesproken, nog steeds een bron van hoop en inspiratie zijn. Ze voorspellen alle dat er na hen andere zullen komen en ze beloven alle dat er in een tijdperk, wanneer de mens zijn geloof verloren heeft en de liefde verkoeld is, een grote Figuur zal verschijnen die de mensenkinderen uit de vier windstreken der aarde zal bijeenbrengen en de dag van universele broederschap zal inluiden.


HET ZOEKEN NAAR WAARHEID

Bahá’u’lláh is één van de elkaar opvolgende Boodschappers van God op aarde. Evenals andere godsdienststichters vóór Hem, was Hem een speciale Boodschap toevertrouwd, die de mensheid leiding geeft in een volgende fase van geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Hij is noch de eerste noch de laatste die Gods leringen aan de mensen heeft gebracht, maar Hij is Degene die gekozen is om goddelijke leiding voor dit speciale tijdperk te geven.

Elk van de Boodschappers van God uit het verleden heeft zoveel onthuld als de mensen in die tijd konden bevatten, maar allen hebben hun volgelingen voorbereid op de tijd dat zij in staat zouden zijn meer te ontvangen. Eens zou de tijd komen, beloofden zij, dat Gods roepstem voor de gehele mensheid zou klinken en dat mensen uit alle delen van de wereld hieraan gehoor zouden geven. Bahá’u’lláh zegt dat Hij gekomen is om deze belofte gestand te doen:

„Voorwaar Ik zeg u, dit is de Dag waarin de mensheid het Aangezicht kan aanschouwen en de Stem kan horen van de Beloofde. De Roep van God is aangeheven en het licht van Zijn Aanschijn verlicht de mensen. Het betaamt ieder mens om elk spoor van ijdele woorden van de tafel van zijn hart te wissen en open en onbevooroordeeld de blik te richten op de tekenen van Zijn Openbaring, de bewijzen van Zijn Zending en de kenmerken van Zijn heerlijkheid.”

(GWB 10)

De aanspraak van Bahá’u’lláh is geen gewone aanspraak, en Hij verlangt van niemand deze zonder een diepgaand onderzoek aan te nemen. In werkelijkheid betreft één van Zijn belangrijkste leringen het onafhankelijk zoeken naar waarheid.

In de dagen van Bahá’u’lláh namen de mensen nog alles wat hun in naam van de godsdienst werd geleerd, voetstoots aan en velen doen dit nog. Maar Bahá’u’lláh heeft gezegd, dat iedere man en vrouw verantwoordelijk is voor wat hij of zij gelooft en niet blindelings iemand moet navolgen. Een van de redenen waarom de mensen zo verdeeld zijn in hun opvattingen over godsdienst is, dat zij volgens een of andere bestaande traditie zijn grootgebracht en die gedachteloos navolgen. Als de mensen hun vooroordelen opzij zetten en onbevangen naar de waarheid zoeken, zullen zij spoedig tot eenheid komen, want de waarheid is dezelfde waar zij ook geleerd wordt. ’Abdu’l-Bahá zegt:

„Hoedt u voor vooroordelen; het licht is goed uit welke lamp het ook schijnt. Een roos is schoon in welke tuin zij ook bloeit. Een ster heeft dezelfde glans of zij nu uit het oosten of uit het westen straalt.”

Wij kunnen veel leren van de fouten die de mensen in het verleden hebben gemaakt, wanneer wij er eens bij stilstaan waarom géén van de Stichters van de grote wereldgodsdiensten door de mensen in Zijn eigen tijd werd geaccepteerd. Pas veel later werd hun rang algemeen erkend en waren prinsen van den bloede en grote filosofen er trots op tot hun volgelingen gerekend te worden. In het begin beschuldigden de meeste mensen hen ervan valse profeten te zijn en deden zij alle mogelijke moeite hun leer te verbieden.

Waarom is het voor de mensen altijd zo moeilijk geweest deze goddelijke Opvoeders in het begin van hun optreden te erkennen? Enkele redenen zijn: Zij komen altijd in een tijd in de geschiedenis dat een geestelijke winter is aangebroken en slechts enkele mensen zich ervan bewust zijn dat er opnieuw behoefte aan goddelijke leiding is. De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat zij hun problemen zonder Zijn hulp kunnen oplossen. Er zijn mensen die óf hun belangstelling voor een bovenmenselijke Macht volledig verloren hebben, óf geheel bereid zijn te wachten tot zij sterven om uit te vinden of iets dergelijks werkelijk bestaat. Ondertussen denken zij te weten hoe zij zonder inmenging van buitenaf op aarde moeten leven. Anderen geloven dat God eeuwen geleden de weg wees hoe wij behoren te leven en alle benodigde leringen daarvoor gaf. Zij achten het niet noodzakelijk dat Hij terugkomt om in ieder tijdperk opnieuw leiding te geven. Als de mensen nog meer moeten leren, kunnen zij naar hun zeggen, alles in de Geschriften van hun eigen geloof vinden. Het feit dat er honderden tegenstrijdige interpretaties zijn gegeven door mensen die oprecht hebben geprobeerd hun Geschriften te begrijpen, schijnt hen niet te storen. Ook zijn er die de in de heilige Boeken gegeven tekenen volkomen letterlijk opvatten en verwachten dat God zich op de één of andere buitengewone manier met vreemde en wonderbaarlijke zichtbare tekenen zal openbaren. Zij zijn niet bereid de aanspraken te onderzoeken van iemand die niet verschijnt op de manier zoals zij verwachtten. Wat meer zegt: wanneer de Verwachte verschijnt moet Hij bevestigen wat zij reeds geloven, en de rest van de wereld straffen, omdat men niet naar hen heeft geluisterd.

Het is dan ook niet zo vreemd, dat de Boodschapper van God altijd door de mensen in Zijn tijd is afgewezen. Hij verschijnt nooit zoals zij dat verwachten, noch zegt Hij ooit wat zij van Hem wensen te horen.

Het zou natuurlijk dwaas zijn om iemand als de Spreekbuis van God op aarde te aanvaarden zonder absoluut zeker te zijn van Zijn rang. Er zijn altijd valse profeten geweest en die zullen er altijd zijn. Wat wij echter uit de lessen van het verleden kunnen leren, is dat we er niet op behoeven te hopen de ware Boodschapper te herkennen als we om de één of andere reden niet bereid zijn te beginnen Zijn aanspraak te onderzoeken of, wanneer we al besloten hebben om te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft, te verwachten dat Zijn leringen overeenkomen met onze inzichten.

De zoeker naar waarheid kan zich niet veroorloven zijn onderzoek te beginnen met allerlei vooringenomen ideeën. Hij moet volkomen onbevooroordeeld en bereid zijn, alles wat hem onder ogen komt met een onderzoekende geest na te gaan en niet bij voorbaat af te wijzen, wat niet strookt met zijn eigen inzichten. Hij moet rechtvaardig zijn in zijn oordeel en liever ten volle gebruik maken van de hem door God gegeven verstandelijke en beredenerende vermogens dan op andermans ideeën te vertrouwen. Bovenal moet hij nederig zijn, want zonder nederigheid zal hij nooit het doel bereiken. In het besef dat zijn begrip beperkt is, hoe geleerd hij ook mag zijn, moet hij niet proberen Gods leiding naar zijn eigen gebrekkige maatstaven te meten. Hoe vaak is het in het verleden niet gebeurd dat de ongeletterden, maar zuiveren van hart het geestelijke inzicht bezaten de Boodschapper van God te erkennen, terwijl de geleerden van hun tijd van dit inzicht waren verstoken?

Voor zover wij kunnen begrijpen, zijn er steeds duidelijke tekenen geweest die een ware Profeet van een valse onderscheiden. De Boodschapper van God is bereid veel leed te ondergaan terwille van hen die Hij redding komt brengen. Hij stort Zijn grenzeloze liefde zowel over vriend als vijand uit. Zijn leringen kunnen misdadigers in heiligen veranderen en lafaards in helden die, in Zijn voetstappen tredend, zichzelf wegcijferen in hun vreugde anderen te dienen. Zijn kennis is veel groter dan die van de geleerdste mannen van Zijn tijd en toch is Hij zachtmoedig en nederig. Hij staat geheel alleen, want alle machtigen van een ongelovige wereld hebben zich tegen Hem opgesteld en toch rijst Hij zegevierend boven hen uit.

Wanneer men al deze tekenen in één man aantreft, is het verstandig aandacht aan hem te besteden, want hij kon wel eens zijn die hij beweert te zijn.

De heilige Boeken uit het verleden die ons waarschuwen voor valse profeten, geven ons ook een onfeilbare maatstaf waardoor wij de ware Profeet kunnen herkennen. Wij zullen Hem kennen aan de vruchten van Zijn leven en leer, want het is onmogelijk goede vruchten te plukken van een doornstruik.


KEUZE UIT DE GESCHRIFTEN VAN
BAHÁ’U’LLÁH

„Hij is werkelijk een waar gelovige in de eenheid van God, die in deze Dag Hem ziet als Een die onmetelijk ver verheven is boven alle vergelijkingen en beeltenissen waarmede de mensen Hem hebben vergeleken. Hij die deze vergelijkingen en beeltenissen voor God Zelf houdt, begaat een afschuwelijke vergissing.”

(GWB 335)

„Hoedt u, o gelovigen in de Eenheid van God, dat gij niet in de verleiding komt enig onderscheid te maken tussen de Manifestaties van Zijn Zaak of tussen de tekenen die hun Openbaring hebben begeleid en bewezen, ... Weest er bovendien zeker van dat de werken en handelingen van elk van deze Manifestaties Gods ... door God werden beschikt en een weerspiegeling zijn van Zijn Wil en Plan.”

(KGB 18)

„Indien gij met een onderscheidend oog waarneemt, zult gij zien dat zij allen (de Manifestaties van God) in hetzelfde Tabernakel verblijven, in dezelfde hemel zweven, op dezelfde troon gezeten zijn, dezelfde taal spreken en hetzelfde geloof verkondigen... Zou derhalve één van deze Manifestaties van heiligheid deze woorden verkondigen: „Ik ben de terugkeer van alle Profeten”, dan spreekt Hij waarlijk de waarheid. Evenzo is de terugkeer van de voorgaande Openbaring in iedere volgende Openbaring een feit, waarvan de waarheid is vastgesteld...”

(GWB 51)

„Iedere ware Profeet beschouwde Zijn Boodschap als in wezen gelijk aan de Openbaring van iedere andere vóór Hem verschenen Profeet. Indien daarom enig mens faalt deze waarheid te begrijpen en zich dientengevolge ijdele en ongepaste taal veroorlooft, mag niemand wiens inzicht juist en wiens begrip verlicht is, ooit toelaten dat zulk ijdel gepraat hem in zijn geloof doet wankelen.

De omvang van de openbaring der Godsgezanten moet echter in deze wereld verschillen. Elk van hen is de Drager van een bepaalde Boodschap en is gemachtigd Zich door specifieke handelingen te openbaren. Dit is de reden waarom zij in grootheid schijnen te verschillen.”

(KGB 14)

„Er kan geen twijfel over bestaan dat alle mensen ... tot welk ras of welke godsdienst zij ook behoren, hun bezieling putten uit één hemelse Bron en de onderdanen zijn van één God. Het verschil tussen de voorschriften waaronder zij leven, moet worden toegeschreven aan de wisselende vereisten en behoeften van de tijd waarin deze werden geopenbaard ... Verheft u en verbrijzelt, gewapend met de kracht van geloof, de goden van uw ijdele verbeelding die verdeeldheid onder u zaaien.”

(KGB 41)

„Het fundamentele doel dat het Geloof van God en Zijn Religie bezielt, is de belangen van de mensheid te beveiligen, de eenheid der mensheid te bevorderen, en de geest van liefde en kameraadschap onder de mensen aan te kweken. Laat het niet een bron van onenigheid en strijd, van haat en vijandschap worden.”

(GWB 214)

„Het betaamt u uw ziel te verkwikken en te verlevendigen door de genadige gunsten die in deze goddelijke, deze zielvervoerende Lente over u worden uitgestort. De Morgenster van Zijn verheven heerlijkheid spreidt haar licht over u uit en de wolken van Zijn onbegrensde genade beschutten u. Hoe groot is de beloning voor hem die zich een zo grote milddadigheid niet onthoudt, noch faalt de schoonheid van zijn Meest Geliefde in Zijn nieuwe gewaad te herkennen.”

(KGB 24)

„De voorbeschikte tijd is nu gekomen voor de volkeren en geslachten der aarde. De beloften van God, zoals in de heilige Geschriften vermeld, zijn alle vervuld.”

(GWB 12)

„O gij die wacht, draal niet langer want Hij is gekomen. Aanschouw Zijn Tabernakel en Zijn daarin verwijlende Heerlijkheid. Het is de aloude Heerlijkheid in een nieuwe Manifestatie.”

(BNT 32)

„Dit is het onveranderlijke Geloof van God, dat eeuwig was in het verleden en eeuwig zijn zal in de toekomst. Laat de zoekende dit doel bereiken; en wat hem aangaat die geweigerd heeft het te zoeken – God is waarlijk de Toereikende die onafhankelijk is van Zijn schepselen.”

(GWB 136)

„Overdenkt het verleden. Hoevelen, van hoog tot laag, hebben te allen tijde met vurig verlangen uitgezien naar de komst van de Manifestaties van God in de gewijde personen van Zijn Uitverkorenen. Hoe menigmaal hebben zij Zijn komst verwacht, hoe veelvuldig hebben zij gebeden dat de bries van goddelijke barmhartigheid zou waaien en de beloofde Schoonheid van achter de sluier van verborgenheid zal verschijnen en aan de gehele wereld geopenbaard zal worden. En steeds wanneer de poorten van genade zich openden, de regen van goddelijke milddadigheid over de mensheid neerdaalde en het licht van de Ongeziene boven de horizont van hemelse macht scheen, verloochenden allen Hem en keerden zich af van Zijn gelaat – het gelaat van God Zelf ...

Overdenkt, wat kon de reden zijn geweest voor dergelijke daden? Wat kon hen tot zo’n gedrag tegenover de Onthullers van de schoonheid van de Alglorierijke hebben bewogen? Wat ook in vroeger dagen de oorzaak is geweest van de verloochening en tegenstand van die mensen, heeft nu geleid tot de eigenzinnigheid van de mensen van deze tijd.”

(GWB 17)

„Denkt aan vorige generaties. Ziet hoe elke keer wanneer de Dagster van goddelijke Milddadigheid het licht van Zijn Openbaring over de wereld verspreidde, de mensen van Zijn Dag tegen Hem opstonden en Zijn waarheid verloochenden. Zij die beschouwd werden als de leiders der mensen hebben zonder uitzondering gepoogd hun volgelingen te beletten zich tot Hem te keren, die de Oceaan van Gods onbegrensde milddadigheid is.”

(GWB 56)

„In ieder tijdperk hebben de godsdienstleiders hun volgelingen belet de stranden van eeuwig heil te bereiken, aangezien zij de teugels van het gezag in hun machtige greep hielden. Sommigen zijn uit machtswellust, anderen door gebrek aan kennis en begrip de oorzaak geweest van de geestelijke armoede der mensen. Door hun goedkeuring en gezag heeft iedere Profeet van God uit de kelk van zelfopoffering gedronken ... Welke onuitsprekelijke wreedheden hebben zij die op de zetels van gezag en geleerdheid troonden, de ware Koningen der wereld, die Juwelen van goddelijke deugd, aangedaan!”

(BWF 63)

„De Aloude Schoonheid heeft gedoogd in ketenen te worden geboeid, opdat de mensen bevrijd kunnen worden uit hun knechtschap en Hij heeft aanvaard als gevangene te worden opgesloten binnen deze machtigste Vesting, opdat de gehele wereld ware vrijheid kan verkrijgen. Hij heeft de lijdenskelk tot de bodem geledigd, opdat alle volkeren op aarde blijvende vreugde zullen verkrijgen en van blijdschap vervuld zijn.”

(GWB 99)

„Gij zijt het, o mijn God, die mij op Uw bevel hebt doen opstaan en mij hebt geboden Uw plaats in te nemen en alle mensen op te roepen tot de hof van Uw barmhartigheid. Gij hebt mij bevolen alles te verkondigen wat Gij voor hen in de Tafel van Uw gebod hebt beschikt en neergeschreven met de pen van Uw Openbaring en Gij hebt mij opgedragen het vuur van Uw liefde in het hart van Uw dienaren te ontsteken en alle volkeren der aarde nader te brengen tot de plaats van Uw troon ... Uw wil is mijn wil, o mijn Heer, en ik koester geen andere wens dan Uw wens. Uit mijn pen vloeit alleen de oproep waaraan Uw eigen verheven pen uitdrukking heeft gegeven, en mijn tong spreekt niets anders dan wat de allerhoogste Geest in het koninkrijk van Uw eeuwigheid heeft verkondigd. Niets anders dan de winden van Uw wil brengen mij in beweging en ik spreek geen ander woord dan de woorden die Gij mij met Uw toestemming en Uw inspiratie laat spreken. Geprezen zijt Gij, o Gij die de Welbeminde zijt van allen die U kennen, en het Verlangen van hen die U toegewijd zijn, aangezien Gij mij tot doelwit hebt gemaakt voor het leed dat ik in mijn liefde voor U moet dragen en tot het voorwerp van de aanvallen die tegen mij op Uw pad worden ondernomen.”

(BWF 89) (P&M 107-8)

„Ik zweer bij Uw glorie! Ik heb aanvaard door velerlei tegenspoed beproefd te worden met geen ander doel dan allen die in Uw hemel en op Uw aarde zijn, tot nieuw leven te wekken. Al wie U liefheeft, kan nooit aan zichzelf gehecht zijn, behalve met het doel Uw Zaak te bevorderen; en al wie U erkent, kan niemand anders erkennen dan U en kan zich tot niemand anders wenden dan tot U.

Stel Uw dienaren in staat, o mijn God, de dingen te ontdekken die Gij voor hen in Uw koninkrijk wenst. Maak hen bovendien bekend met hetgeen Hij die de Oorsprong is van Uw voortreffelijkste namen, in Zijn liefde voor U bereid was te dragen terwille van de wedergeboorte van hun zielen, dat zij zich kunnen haasten de Rivier te bereiken die het ware Leven is, en hun gelaat kunnen wenden tot Uw Naam, de Barmhartigste. Laat hen niet aan zichzelf over, o mijn God! Leid hen door uw milde gunst naar de hemel van Uw bezieling. Zij zijn slechts behoeftigen en Gij zijt de Albezittende, de Immer-Vergevende, de Meedogendste.”

(BWF 92) (P&M 198-9)


DE ENKELING

Bahá’u’lláh heeft Zijn zending verkondigd om de eenheid der mensheid te vestigen. Hij zegt:

„Wat de Heer heeft voorgeschreven als de voortreffelijkste remedie en het machtigste werktuig tot genezing van de gehele wereld is de vereniging van alle volkeren in één universele Zaak, één gemeenschappelijk Geloof. Dit kan op geen andere wijze worden bereikt dan door de kracht van een kundig, een almachtig en bezield Geneesheer.”

(KGB 44)

De eenheid van het menselijke geslacht is de vervulling van de belofte van alle vroegere Boodschappers van God en moet berusten op de geestelijke grondslag die Zij hebben gelegd en die andermaal voor dit tijdperk door Bahá’u’lláh is vernieuwd.

De mensheid bestaat uit individuele mannen en vrouwen; om in de menselijke samenleving veranderingen tot stand te brengen, moeten wij bij haar leden beginnen. Tenzij er een verandering komt in het leven van de enkeling, kan de Broederschap der Mensheid nooit werkelijkheid worden.

Wanneer wij de individuele mens bezien, bemerken wij dat hij niet geschapen werd om te leven als een dier. Indien de mens toegeeft aan zijn dierlijke instincten, wordt hij erger dan een beest. Alleen indien hij zijn menselijke deugden ontwikkelt, doet hij zijn naam eer aan. Bahá’u’lláh zegt als de Spreekbuis van God:

„O Zoon van geest! Edel schiep Ik u, doch gij hebt uzelf verlaagd. Verhef u tot datgene waarvoor gij werd geschapen.”

(VW-I nr. 22)

Alles in het heelal is onderworpen aan vaste wetten. Op onze aarde zien wij daarvan een voorbeeld in de steeds terugkerende seizoenen en in het leven van de planten en dieren om ons heen. Deze kunnen zich niet onttrekken aan de wetten van de natuur. Alleen de mens heeft het vermogen al of niet te gehoorzamen aan de wetten die zijn leven regelen. Van zijn keuze hangt niet alleen zijn geluk in deze wereld af, maar ook zijn verdere vooruitgang nadat hij dit aardse leven heeft verlaten.

De fysieke instincten die de mens met het dier gemeen heeft, heeft hij nodig voor zijn leven op deze planeet; maar terwijl het dier geheel wordt geleid door de natuur en de daardoor opgelegde grenzen niet kan overschrijden, heeft de mens de vrije keus zijn instinctmatige verlangens binnen de perken te houden of ze te misbruiken zoals geen dier ooit zal doen.

Het verstand van de mens kan hem helpen heer en meester te worden van zijn omgeving. Door zijn verstand te gebruiken heeft hij de wereld waarin hij leeft, volledig veranderd. Maar zijn intelligentie alleen maakt hem geenszins beter dan de nog in de natuurstaat levende mens, want door de uitvinding van machtige wapens kan hij zelfs gevaarlijker worden dan voordien.

Afgezien van zijn verstand bezit de mens een mysterie dat we in verband kunnen brengen met het grotere Mysterie dat in het heelal schuilt. In de heilige Boeken doelt men daarmee op de ziel van de mens, of zijn ware zelf. Wanneer de mens deze geestelijke aanleg oefent en ontwikkelt, stijgt hij boven de dierlijke wereld uit en weerspiegelt de eigenschappen van God. Hij gebruikt dan zowel zijn lichamelijke als zijn geestelijke vermogens voor het aankweken van ware beschaving en het bereiken van werkelijk geluk.

Laten wij daarom even een blik werpen op enkele van de eeuwige wetten die op het geestelijke leven van de mens invloed hebben en waarvan zijn vooruitgang afhangt.

Liefde

Er zijn verschillende vormen van liefde. Wanneer wij over de liefde van de mens tot zijn Schepper spreken, kan het nuttig zijn eerst na te denken over de relatie van een plant ten opzichte van de zon. Het leven van de plant hangt af van de zon; zijn hele bestaan hangt af van de stralen die de leven gevende kracht van de zon naar de aarde overbrengen. Wij kunnen daarom zeggen dat de plant de zon liefheeft. Het geestelijke leven van de mens hangt af van zijn relatie tot God. Maar omdat de mens geen plant is, moet hij deze relatie tussen hemzelf en zijn Schepper begrijpen en bewust reageren op de geestelijke krachten die zijn groei bevorderen.

Een plant die in de schaduw staat kan niet zelf in de zon gaan staan. De mens echter heeft het vermogen uit een toestand van geestelijke duisternis te treden. Maar als hij zich niet bewust is van de noodzaak de eerste stap daartoe te zetten, blijft hij waar hij is, terwijl zijn geestelijke vermogens steeds zwakker worden en tenslotte helemaal niet meer functioneren. Daarom is het voor hem van essentieel belang deze behoefte in zichzelf gewaar te worden en God te leren „liefhebben”.

De ziel van ieder mens verlangt vurig naar God, zoals de plant naar de zon hunkert. Daarom kan de mens geen volkomen innerlijke vrede en geluk vinden, totdat hij zijn behoefte aan God heeft erkend en heeft geprobeerd boven zichzelf uit te stijgen naar de Bron van zijn wezen. Materiële welstand en lichamelijk genot kunnen hem misschien een tijdelijk gevoel van voldoening geven, maar spoedig zal hij zich weer onbevredigd voelen. Bahá’u’lláh zegt dat God de mens altijd toeroept:

„O Zoon van het wondere visioen! Ik heb in u een ademtocht van Mijn eigen geest geblazen, dat gij Mij kunt liefhebben. Waarom hebt gij Mij verzaakt en een andere geliefde gezocht dan Mij?”

(VW-I nr. 19)

Veel mensen negeren het feit dat zij zich aangetrokken voelen tot iets hogers dan het menselijke niveau; anderen zijn erin geslaagd dat gevoel zozeer te onderdrukken, dat zij alleen op kritieke momenten, wanneer de oppervlakkige aspecten van het leven hen niet langer kunnen boeien, een glimp zien van de zo belangrijke waarheid die diep in hun hart verborgen ligt; weer anderen schijnen zich te schamen toe te geven, dat er enige relatie tussen hen en God zou kunnen bestaan. God is immers een ouderwets begrip geworden dat niet meer past in onze moderne tijd. Het is waar dat wij niet meer kunnen knielen voor de zon en de sterren, of ons God kunnen voorstellen als een oude man op een wolk; maar kunnen wij ook geen eer betuigen aan de „onbegrensde hogere macht” voor wie de moderne geleerde in nederige eerbied buigt?

Evenals de zon met haar stralen de plant bereikt, stelt God zich met ons in verbinding door Zijn Boodschappers die wij met ons menselijke verstand kunnen begrijpen en met geheel ons hart kunnen liefhebben. Maar het is gevaarlijk om de persoon van één van Gods Boodschappers te aanbidden, omdat dit er ons van kan weerhouden dezelfde goddelijke werkelijkheid te erkennen in degene die op een ander tijdstip, onder een nieuwe naam, in een ander deel van de wereld en onder andere omstandigheden verschijnt. Wij raken dan namelijk zo gehecht aan de vorm en de omlijsting van de spiegel die toen het licht weerkaatste, dat wij weigeren hetzelfde licht te zien wanneer het door een andere spiegel wordt weerkaatst. Maar als wij worden aangetrokken door de goddelijke eigenschappen die de Boodschappers onderscheiden van andere mensen, zullen wij in staat zijn Hem te erkennen, waar Hij ook verschijnt.

Als het hart van de mens zich tot God aangetrokken voelt door de tussenkomst van Zijn Manifestatie op aarde, dan gaat hij een band van liefde aan met zijn Schepper. En naarmate deze band van liefde hechter wordt, zal zijn hart overvloeien van liefde voor al hetgeen God heeft geschapen. ’Abdu’l-Bahá gaf eens het voorbeeld van een beduimelde, gekreukelde brief die een minnaar van zijn geliefde kreeg. Hij zei: „Die brief is niet minder dierbaar geworden door de toestand waarin hij aankwam. Hij is dierbaar omdat hij van iemand komt die men liefheeft.” Op dezelfde manier kunnen wij leren van onze medemens te houden, wie of wat hij ook is, omdat hij één van Gods schepselen is.

Dienst

Liefde voor de mensheid is het logische gevolg van onze liefde voor God. Wanneer wij van onze medemensen houden, zullen wij hen ook willen dienen. Bahá’u’lláh staat niet toe dat men als een kluizenaar of asceet leeft. Hij zegt dat wij temidden van onze medemensen moeten leven, hun vreugde en verdriet moeten delen en moeten trachten hun van dienst te zijn. Een van de manieren waarop wij hen kunnen dienen is door ons dagelijkse werk, wat dat werk of beroep ook is. Als wij ons werk doen met het oprechte verlangen anderen te dienen, is dit op zichzelf een daad van aanbidding. ’Abdu’l-Bahá legt het als volgt uit:

„Een mens die naar zijn beste kunnen een vel schrijfpapier maakt en zorgvuldig al zijn krachten op de vervolmaking ervan concentreert, looft God. Kortom, alle moeite of inspanning die een mens zich uit de volheid van zijn hart getroost, is aanbidding indien het wordt ingegeven door de zuiverste motieven en de wens de mensheid te dienen. Aanbidding wil zeggen: de mensheid dienen en in de behoeften van de mensen voorzien.”

(BNT 103)

Gebed

De mens kan God aanbidden en Hem eren door zijn dagelijkse werk. Maar dit is niet voldoende. Hij moet ook bewust in verbinding treden met zijn Schepper. Gebed is het voedsel voor de ziel.

Iemand die het een tijdlang zonder voedsel heeft moeten stellen, voelt geen honger meer, hoewel hij zonder eten niet in leven kan blijven. Hetzelfde geldt voor zijn ziel. Wanneer hij niet door gebed in verbinding blijft met God zal hij misschien niet de noodzaak voelen om te bidden, maar zijn ziel zal behoefte aan dit voedsel hebben om sterk en gezond te blijven.

In het verleden hebben de mensen vaak gebeden omdat zij graag iets wilden hebben of omdat zij bang waren voor de gevolgen als zij geen eer betoonden aan een hogere Macht. Bahá’u’lláh zegt dat de mens moet leren God lief te hebben en door middel van gebed met Hem in verbinding moet staan, zoals een minnaar ernaar verlangt met zijn geliefde te spreken. Alleen maar de woorden op te zeggen heeft uiteraard geen enkele waarde, doch wanneer wij leren met toewijding te bidden, kunnen wij de geestelijke zegeningen tot ons trekken die uit de Bron van liefde en genade stromen.

Gebed is in het Bahá’í Geloof niet gebonden aan enige vorm of ritus. Het is evenwel van belang oprecht en aandachtig te bidden en dit bereikt men meestal slechts geleidelijk en alleen wanneer men van het bidden een dagelijkse gewoonte gemaakt heeft.

Om ons te leren hoe wij moeten bidden, heeft Bahá’u’lláh vele prachtige gebeden geschreven die duizenden mensen tot steun zijn geweest, ofschoon men ook zonder woorden kan bidden. Hier volgt één van die gebeden:

„Schep in mij een zuiver hart, o mijn God, en vernieuw in mij een rustig geweten, o mijn Hoop! Bekrachtig mij in Uw Zaak door de geest van macht, o mijn Meest Geliefde, en openbaar mij Uw weg door het licht van Uw heerlijkheid, o Gij Doel van mijn verlangen! Verhef mij tot de hemel van Uw heiligheid door de kracht van uw alovertreffende macht, o Bron van mijn wezen, en verblijd mij door de ademtocht van Uw eeuwigheid, o Gij die mijn God zijt! Laten Uw eeuwigdurende melodieën mijn ziel rust geven, o mijn Metgezel, en laat de rijkdom van Uw aloude aanschijn mij verlossen van alles buiten U, o mijn Meester! Laat de boodschap van de openbaring van Uw onvergankelijk Wezen mij vreugde brengen, o Gij die de kenbaarste van het kenbare zijt en de verborgenste van het verborgene!”

(BG nr. 36)

Bahá’u’lláh vraagt Zijn volgelingen elke dag te bidden. Afgezien van vele gebeden die steeds en overal gebruikt kunnen worden, heeft Bahá’u’lláh drie verplichte gebeden geopenbaard waarvan de Bahá’í er één kan kiezen voor dagelijks gebruik.

Vasten

Een gebod dat in iedere Godsbeschikking is gegeven, is het vasten. Hoewel dit op het eerste gezicht een wet lijkt die alleen het lichaam betreft – en inderdaad doet vasten het lichaam veel goed – is het hoofdzakelijk bedoeld als een oefening voor de geest.

Gedurende de vasten moet men veel tijd aan gebed en meditatie wijden en de onthouding van voedsel moet ons voortdurend herinneren aan de veel belangrijkere onthouding van onze zelfzuchtige en zinnelijke verlangens. Wij moeten ons vooral inspannen onze ongewenste gewoonten te veranderen, onze gedachten en beweegredenen in bedwang te hebben en die geestelijke eigenschappen te ontwikkelen die ieder van ons tot een beter mens maken.

De vasten is in het Bahá’í Geloof niet verplicht gesteld voor zieken, voor vrouwen die zwanger zijn of een kind zogen, voor kinderen, bejaarden en reizigers.

Lijden

Er zijn twee soorten van lijden. Er bestaat een lijden dat buiten de macht van de mens valt. Iemand kan bijvoorbeeld van zijn ouders houden, maar kan hen toch niet beschermen tegen de ouderdom en de dood. Het zal iemand veel verdriet doen als hij hen moet missen, maar dit soort lijden is een deel van het levenspatroon en is noodzakelijk voor zijn geestelijke ontwikkeling. Bahá’u’lláh schreef:

„Treurt niet, wanneer in deze dagen op aarde door God dingen zijn beschikt en geopenbaard die niet met uw wensen stroken, want dagen van gelukzalige vreugde en hemelse verrukking staan u voorzeker te wachten. Heilige werelden vol geestelijke heerlijkheid zullen aan uw oog worden onthuld. Gij zijt door Hem bestemd in deze en in de andere wereld hun weldaden deelachtig te worden, hun vreugden te genieten en een deel van hun sterkende genade te verkrijgen. Gij zult dit alles ongetwijfeld bereiken.”

(KGB 37)

Wij kunnen misschien de zin van het lijden in deze wereld niet begrijpen, maar het is niet moeilijk in te zien dat zij die de beproevingen van het leven moedig en vastberaden onder ogen zien, door de ervaringen sterker worden. De heiligen en helden van deze wereld hebben allen de lijdensbeker tot op de bodem geledigd.

Er bestaat echter een ander soort lijden dat juist niet in overeenstemming is met Gods plan voor de mensheid, daar dit lijden wordt veroorzaakt door de mens zelf die de wetten niet gehoorzaamt die hij diende te volgen. Oorlog, hongersnood en wanorde behoren tot deze categorie. Wij moeten zulk lijden niet aanvaarden, maar moeten ons uiterste best doen dit uit te bannen. Dit kunnen wij doen als wij ons met vereende krachten hiervoor inzetten en de leiding volgen die God ons voor elke tijd geeft.

Leven na de dood

De goede dingen van dit leven zijn er om ervan te genieten en wij zullen niet dichter bij God zijn als wij ons daarvan afkeren. Wij moeten echter wel beseffen dat wij niet geschapen zijn om op aarde het leven van een dier te leiden en ons alleen bezig te houden met ons stoffelijk welzijn. Wij zijn hier met een bepaald doel.

Ons leven op aarde kan worden vergeleken met dat van een ongeboren kind in de moederschoot. Hoewel het kind zich in dat stadium slechts bezighoudt met het opnemen van voedsel, ontwikkelt het ogen, oren, longen en organen in voorbereiding op het leven in deze wereld. En wij zijn in deze wereld om ons voor te bereiden op een ander leven, dat evenveel verschilt van dit leven als het leven in deze wereld verschilt van dat in de moederschoot.

Om volledig van het leven op aarde te kunnen genieten, moet het kind vóór zijn geboorte zijn lichaam en organen volledig ontwikkelen, anders zal zijn vooruitgang hier langzaam zijn, soms zelfs bijna stilstaan. In het leven hierna hebben wij onze geestelijke vermogens nodig zonder welke wij zeker zullen lijden. Maar er is een belangrijk verschil tussen het ongeboren kind dat zich voorbereidt op deze wereld en een denkend mens die zich voorbereidt op het volgende stadium van zijn reis. Het ongeboren kind kan zijn ontwikkeling niet regelen en is dus niet verantwoordelijk voor de gezonde groei van zijn lichaam, terwijl wij ons in dit leven bewust kunnen en moeten voorbereiden op de volgende wereld.

Wij hebben ons lichaam gekregen om in staat te zijn op aarde te leven, terwijl wij ons voorbereiden op een andere vorm van bestaan. Als wij deze waarheid erkennen, zullen wij ophouden ons te gedragen alsof alleen onze lichamelijke genoegens van belang zijn. Ons lichaam zullen wij niet meer nodig hebben in ons volgende ontwikkelingsstadium; daarom leggen wij het af wanneer wij dit leven verlaten, zoals een reiziger het voertuig achter zich laat dat hem naar zijn bestemming heeft gebracht. Het enige wat dan voor ons van belang is, is de toestand van onze ziel die zal blijven voortbestaan. Als wij erin geslaagd zijn goed voor haar te zorgen, zullen wij in staat zijn de volgende wereld te genieten en onze vooruitgang daar zal gezond en snel zijn. Dit wordt bedoeld met naar de „hemel” gaan, „eeuwig leven” verwerven en een toestand van „opperste gelukzaligheid” bereiken.

Aan de andere kant zal onze ontwikkeling in hoge mate worden vertraagd wanneer wij in dit leven die noodzakelijke voorbereiding hebben verwaarloosd, want dan zullen wij ons in de ongelukkige toestand bevinden die zinnebeeldig met „hel” wordt aangeduid, vooral omdat wij zullen weten dat wij de kans hebben gehad, ons op dat leven voor te bereiden en ons daar niet om bekommerden. Daarom moeten wij voortdurend aandacht schenken aan onze geestelijke groei, want als ons leven hier voorbij is, zal het te laat zijn. Elke zegening die wij dan misschien ontvangen, zal volledig afhangen van de genade van God en niet van wat wij verdiend konden hebben door onze eigen inspanning in dit leven.

Wanneer iemand lichamelijk gezond wil blijven, raadpleegt hij een goede arts. Maar wanneer hij op het idee komt aandacht te schenken aan zijn geestelijke gezondheid denkt hij, vreemd genoeg, dikwijls dat hij zelf wel in staat is daarvoor te zorgen, hoewel hij waarschijnlijk veel meer van zijn lichaam weet dan van zijn ziel. Het zou verstandig zijn de hulp van Gods Boodschapper in te roepen, die de goddelijke Geneesheer is en zich in de eerste plaats bezighoudt met de geestelijke gezondheid van de mensheid.

In tegenstelling tot de menselijke geneesheer die misschien niet in ons geval geïnteresseerd is, of niet bij machte ons de hulp te bieden die wij nodig hebben, is de goddelijke Geneesheer zich ten volle bewust van onze toestand en in staat onfeilbare leiding te geven. Wat meer is, in Zijn verlangen ons te helpen is Hij bereid elk lijden op zich te nemen dat tot deze wereld behoort. Hoe komt het toch dat wij verzuimen ons tot zo’n Geneesheer te wenden en nalaten Zijn voorschriften te onderzoeken?

Indien wij geestelijk gezond willen zijn, is het in de eerste plaats noodzakelijk de Boodschapper van God te erkennen en vervolgens Zijn voorschriften na te komen. Het zou dwaas zijn te veronderstellen dat wij in staat zijn onze eigen ziekten te genezen en nadat wij Hem die ons kan helpen, hebben gevonden, zou het nutteloos zijn Hem te kennen, tenzij wij Zijn leiding aanvaarden en in praktijk brengen. De Boodschapper van God verzekert ons dat erkenning van Zijn rang en gehoorzaamheid aan Zijn leringen ons zoveel vreugde zal brengen, dat als wij slechts een klein deeltje van het geluk dat binnen ieders bereik ligt konden opvangen, wij bereid zouden zijn, indien nodig, alles op te offeren om het te verwerven.

De ervaring die wij dood noemen, leidt naar een leven dat oneindig rijker en mooier is dan wij ons in deze wereld ooit kunnen voorstellen. Wij moesten verstandig genoeg zijn ons er op voor te bereiden en er vol verwachting naar uitzien, wel bedenkende dat Gods liefde zich niet beperkt tot dit leven op aarde, maar ons tot in eeuwigheid zal omringen. Bahá’u’lláh zegt:

„O Zoon van de Allerhoogste! Ik maakte de dood een boodschapper van vreugde voor u. Waarom treurt gij? Ik schiep het licht om zijn glans over u uit te spreiden. Waarom verbergt gij u ervoor?”

(VW-I nr. 32)

* * *

Na de bespreking van enkele fundamentele geestelijke wetten die door Gods Boodschapper in ieder tijdperk worden vernieuwd, willen wij nu enige specifieke leringen van Bahá’u’lláh voor de enkeling noemen.

Werk

Werken is noodzakelijk voor allen die lichamelijk gezond zijn. Er mogen geen rijke mensen zijn die niets doen en van het werk van anderen profiteren, en ook geen arme mensen die niets doen en bedelen om aan de kost te komen. Bahá’u’lláh schrijft:

„Iedereen is verplicht een beroep uit te oefenen – bijvoorbeeld op het gebied van kunst of handel. Wij hebben dit – uw beroep – gelijkgesteld met de verering van God ...

Verspil uw tijd niet in luiheid en ledigheid, doch houd u bezig met wat uzelf en anderen ten goede komt ... Voor God is de verachtelijkste mens degeen die niets doet en bedelt.”

(BNT 177)

Het verwerven van kennis

Bahá’u’lláh legt veel nadruk op het zich bekwamen in kunst, wetenschap en andere beroepen. Hij zegt:

„Kennis is gelijk vleugels voor het leven van de mens en een ladder waarlangs men omhoog stijgt. Iedereen is verplicht kennis te vergaren. De kennis, evenwel, van zulke wetenschappen die de volkeren op aarde ten goede komen en niet die welke met woorden beginnen en met woorden eindigen ...

Waarlijk, kennis is een ware schat voor de mens en een bron van roem en eer, voorspoed, vreugde, verrukking, aanmoediging en blijdschap.”

(ESW 26)

„Het denkvermogen is de schatkamer van ambachten, kunsten en wetenschappen. Spant u in, opdat de juwelen van kennis en wijsheid uit deze geestelijke mijn te voorschijn kunnen komen en bijdragen tot de rust en eenheid van de verschillende naties der wereld.”

(BWF 185)

Voedingswetten

De Bahá’ís worden aangemoedigd zowel voor het welzijn van hun lichaam als voor dat van hun geest en ziel te zorgen. De uitwerking die lichaam, geest en ziel op elkaar hebben is zo groot, dat wij moeten proberen ze gezond te houden, als wij van een gelukkig en evenwichtig leven willen genieten. In het verleden hebben vele Boodschappers van God hun volgelingen gevraagd strenge regels in acht te nemen ten aanzien van eten en drinken. Als wij de toestand nagaan in de tijden waarin ze werden gegeven, zullen wij beseffen hoe wijs deze wetten waren. Omdat wij tegenwoordig meer van voeding afweten en verschillende manieren hebben om voedsel te bewaren, geeft Bahá’u’lláh Zijn volgelingen bijna volledige vrijheid ten aanzien daarvan. De gezelligheidsgewoonten van sommige mensen staan hun echter in de weg om in te zien, welke schadelijke uitwerking de verdovende middelen zoals drugs en alcohol op de geest en het lichaam hebben. Beide zijn door Bahá’u’lláh verboden, tenzij ze voor medische doeleinden worden voorgeschreven.

Het huwelijk

Bahá’u’lláh wijst het celibaat af. Het huwelijk is de natuurlijke staat en draagt bij tot de gezondheid van de enkeling en de maatschappij. Volledige kuisheid voor het huwelijk en absolute trouw ten opzichte van de partner na het huwelijk zijn van wezenlijk belang. Monogamie is voorschrift en het huwelijk moet worden beschouwd als een geestelijke maar ook als een lichamelijke eenheid. ’Abdu’l-Bahá legt dit als volgt uit:

„Het Bahá’í huwelijk betekent eenheid en innige liefde tussen beide partijen. Zij moeten echter uiterste oplettendheid in acht nemen en elkaars karakter leren kennen. Deze eeuwige band moet worden bevestigd door een hecht verbond; zij moeten vast van plan zijn harmonie, kameraadschap en eenheid aan te kweken en eeuwig leven te verwerven ...

In een waar Bahá’í huwelijk moeten man en vrouw zowel geestelijk als lichamelijk volkomen één worden, opdat zij in alle werelden van God een eeuwige eenheid vormen en elkaars geestelijke leven verhogen. Dit nu is het Bahá’í huwelijk.”

(BNT 216)

Voor een Bahá’í is het huwelijk dus een zeer ernstige zaak. Het moet berusten op wederzijdse liefde; de ouders mogen dan ook hun kinderen niet uithuwelijken, zoals bijna overal ter wereld ten tijde van Bahá’u’lláh gebeurde en nu nog in vele landen gebeurt. Niettemin moeten de aanstaande bruid en bruidegom de toestemming van alle in leven zijnde ouders hebben. Dit bevordert de eenheid tussen de twee families en weerhoudt mensen ervan zich hals over kop in het huwelijk te storten, omdat zij denken dat zij van elkaar houden, zonder zich te realiseren dat zij misschien toch niet bij elkaar passen en hun huwelijk niet op een hechte basis gebouwd wordt. Daar Bahá’u’lláh geen enkele discriminatie ten aanzien van klasse, huidkleur of godsdienst toestaat, mogen de ouders hun toestemming niet weigeren vanwege een vooroordeel hunnerzijds: integendeel, zij moeten alleen denken aan het ware geluk van het paar.

Een huwelijk dat gebaseerd is op de liefde van twee mensen voor elkaar en gezegend is met de toestemming van de wederzijdse ouders, heeft een grotere kans van slagen dan andere. Dit is de reden waarom er onder Bahá’ís zelden echtscheiding voorkomt. Bahá’u’lláh keurt echtscheiding zeer nadrukkelijk af, hoewel Hij het niet verbiedt wanneer twee mensen een grote afkeer van elkaar krijgen.

Samenwerking

Hoe goed het persoonlijke leven van een enkeling ook moge zijn, hij heeft het doel van zijn leven niet vervuld als hij niet heeft geleerd in harmonie met de rest van de mensheid te leven en te werken.

Het lijdt geen twijfel dat er tegenwoordig vele oprechte mensen zijn onder de duizenden verschillende groepen in de wereld die voor sociale en godsdienstige hervormingen werken. Maar omdat er geen eenheid en samenwerking bestaat tussen deze oprechte individuen, gaat hun inspanning grotendeels verloren. Het komt zelfs dikwijls voor dat de beste mensen elkaar tegenwerken als zij tot een andere groep behoren. Onder de door Bahá’u’lláh gegeven beginselen bevinden zich daarom vele die de samenleving betreffen, opdat mensen elkaar de helpende hand reiken en gezamenlijk voor een gemeenschappelijk ideaal werken. Wanneer mensen het Plan van God voor deze tijd aanvaarden, zullen zij hun talenten kunnen bundelen en samenwerken, in plaats van ieder zijn eigen weg te gaan en zijn kostbare tijd te besteden aan het nastreven van zaken die in zijn ogen van zo’n overwegend belang lijken.

Er wordt dus van de enkeling niet alleen verwacht dat hij zichzelf in dit leven verbetert, maar ook dat hij met zijn medemensen samenwerkt om een betere samenleving te bewerkstelligen.

De beginselen die Bahá’u’lláh voor de samenleving heeft gegeven, zullen verderop in dit boek worden besproken.


KEUZE UIT DE GESCHRIFTEN VAN
BAHÁ’U’LLÁH

„Na de wereld en al hetgeen erin leeft en beweegt te hebben geschapen, verkoos Hij ... de mens te onderscheiden door hem het unieke vermogen te verlenen, Hem te kennen en lief te hebben ...”

(KGB 10)

„Hoe verheven is de staat die de mens kan bereiken, indien hij slechts die hoge bestemming verkiest! Tot welke diepten van ontaarding kan hij geraken; zo diep als zelfs het laagste schepsel niet kan zinken! O vrienden, grijpt de kans die deze Dag u biedt en berooft uzelf niet van de overvloedige uitstortingen van Zijn genade.”

(GWB 205)

„Ziet hoe kleingeestig de mensen zijn. Zij vragen erom benadeeld te worden en verwerpen wat hun kan baten ... Wij treffen menigeen aan die vrijheid wenst en zich daarop beroemt. Zulke mensen verkeren in de diepste onwetendheid. Vrijheid leidt uiteindelijk tot opstand, welks vuur niemand kan doven ... Weet dat het dier de belichaming en het symbool van de vrijheid is. Wat de mens betaamt, is onderwerping aan beperkingen die hem tegen zijn eigen onwetendheid beschermen en hem behoeden tegen het kwaad van de onruststoker.”

(GWB 334)

„Verheft u, o mensen, en besluit door de kracht van Gods macht de overwinning op uzelf te behalen, zodat de gehele mensheid kan worden bevrijd en gelouterd van haar knechtschap aan de goden van haar ijdele verbeelding ...”

(KGB 46)

„Wat u in deze Dag ervan weerhoudt God lief te hebben, is niets anders dan de wereld ... Als iemand zich met wereldse sieraden en kleding wil tooien of wil genieten van al het goede der aarde, kan hem dit niet schaden zolang hij niet toelaat dat er iets tussen hem en God komt...”

(GWB 275)

„De wereld is slechts een zinloos en eleg schouwtoneel, een louter niets dat de schijn heeft van werkelijkheid. Zet daar uw zinnen niet op.”

(GWB 327)

„Dit is de Dag waarin de Oceaan van Gods genade aan de mensen is geopenbaard, de Dag waarin de Morgenster van Zijn goedertierenheid haar glans over hen uitspreidt, de Dag waarin de wolken van Zijn overvloedige genade de gehele mensheid overschaduwen. Het is nu de tijd om de terneergeslagenen te verblijden en te verkwikken met de bezielende bries van liefde en kameraadschap en met de levende wateren van vriendschap en menslievendheid.”

(KGB 8)

„Smeekt de ene ware God te geven dat gij moogt genieten van de geur van die daden welke op Zijn weg worden verricht ... Vergeet uzelf en richt uw blik op uw naaste.”

(GWB 7)

„Gezegend is hij die zijn broeder hoger acht dan zichzelf.”

(BWF 185)

„O mensen der wereld! Het doel van de religie van God is om liefde en eenheid te scheppen; maakt haar niet de oorzaak van vijandschap en onenigheid.”

(BWF 209)

„Gaat met alle mensen om in een geest van welwillendheid en kameraadschap, o volk van Bahá.

Als gij u bewust zijt van een bepaalde waarheid – een kleinood dat anderen nog niet bezitten – deelt haar met hen in de vriendelijkste en welwillendste bewoordingen. Indien zij wordt aangenomen, indien zij aan haar doel beantwoordt, is uw doel bereikt. Als iemand haar afwijst, laat hem met rust en smeekt God hem te leiden. Hoedt u ervoor hem onvriendelijk te bejegenen.”

(GWB 287)

„Gezegend zijn de geleerden die zich niet op hun kennis laten voorstaan; en wel gaat het de rechtvaardigen die de zondaars niet bespotten, maar veeleer hun wandaden verhullen, opdat hun eigen tekortkomingen voor de mensen verborgen blijven.”

(GWB 314)

„O mensen, siert uw tong met oprechtheid en tooit uw ziel met het kleinood van eerlijkheid. Hoedt u, o mensen, dat gij niemand verraadt.”

(KGB 33)

„Waarlijk, Wij hebben hoffelijkheid verkozen als het ware kenmerk van hen die Hem nabij zijn. Hoffelijkheid is inderdaad een kleed dat alle mensen, jong en oud, past. Wel zal het hem gaan die zich hiermede siert...”

(PBL 26)

„Weest het toonbeeld van reinheid onder de mensen ... gedraagt u onder alle omstandigheden op beschaafde wijze.”

(BNT 129)

„Weest vrijgevig in voorspoed en dankbaar in tegenspoed. Weest het vertrouwen van uw naaste waardig en beziet hem met een stralend en liefdevol gelaat. Weest een schat voor de arme, een vermaner voor de rijke. Beantwoordt de roep van de behoeftige, houdt u aan de heiligheid van uw belofte. Weest rechtvaardig in uw oordeel en behoedzaam in uw spreken. Behandelt niemand onrechtvaardig en weest zachtmoedig jegens alle mensen. Weest gelijk een lamp voor hen die in duisternis wandelen, een vreugde voor de bedroefden, een bron voor de dorstigen, een haven voor hen die in nood verkeren, een steun en verdediger voor het slachtoffer van verdrukking. Laat eerlijkheid en oprechtheid al uw daden kenmerken. Weest een tehuis voor de vreemdeling, een balsem voor de lijdende, een toevlucht voor de vluchteling. Weest het oog voor de blinde en een lichtbaken voor de dwalende. Weest een sieraad voor het aangezicht der waarheid, een kroon op het hoofd van trouw, een zuil van de tempel der rechtschapenheid, een levensadem voor het lichaam der mensheid, een vaandel van de heerscharen der gerechtigheid, een ster boven de horizon van deugd, dauw voor de bodem van het menselijk hart, een ark op de zee van kennis, een zon aan de hemel van milddadigheid, een juweel in de diadeem van wijsheid, een stralend licht aan het firmament van uw generatie en een vrucht aan de boom van nederigheid.”

(KGB 32)

„De bron van alle goed is vertrouwen in God, onderwerping aan Zijn gebod, en tevredenheid met Zijn heilige wil en welbehagen.

De essentie van liefde betekent dat de mens zijn hart naar de Geliefde moet keren en zich moet onthechten van alles buiten God en niets anders wensen dan wat zijn Heer wenst.

De kern van geloof is schaarste aan woorden en overvloed aan daden ...

Wie zijn dagen doorbrengt in volslagen onbekendheid met zijn eigen ik, lijdt werkelijk schade.

De essentie van alles wat Wij voor u hebben geopenbaard, is gerechtigheid; dit betekent voor de mens dat hij zich bevrijdt van ijdele verbeelding en navolging, met het oog van eenheid het heerlijke werk Zijner handen waarneemt en alles grondig onderzoekt.”

(BWF 140)

Uit De Verborgen Woorden van Bahá’u’lláh
(Gods eeuwige oproep tot de mens)

O Zoon van geest! Mijn eerste raad is deze: bezit een zuiver, warm en stralend hart, opdat een aloude, onvergankelijke en eeuwige heerschappij de uwe zij.

(nr. 1)

O Zoon van geest! Het meest geliefde in Mijn ogen is gerechtigheid. Keer u niet van haar af, indien gij Mij begeert en veronachtzaam haar niet, opdat Ik u Mijn vertrouwen kan schenken. Met haar hulp zult gij met uw eigen ogen zien en niet door de ogen van anderen, uit eigen kennis weten en niet door de kennis van uw naaste.

Overweeg in uw hart hoe het u betaamt te zijn. Waarlijk, gerechtigheid is Mijn gave aan u en het teken van Mijn goedertierenheid. Houd dit voor ogen.

(nr. 2)

O Mensenzoon! Wees met Mij tevreden en zoek geen andere helper. Want niemand dan Ik kan u ooit voldoen.

(nr. 17)

O Zoon van de Allerhoogste! Tot het eeuwige roep Ik u, doch gij zoekt het vergankelijke. Waarom keert gij u af van Ons verlangen en volgt gij uw eigen wensen?

(nr. 23)

O Mensenzoon! Gewaag niet van de zonden van anderen zolang gij zelf een zondaar zijt. Zo gij dit gebod overtreedt, zult gij verworpen worden, dit betuig Ik u.

(nr. 27)

O Zoon van bestaan! Schrijf niemand iets toe dat gij niet uzelf toegeschreven wilt hebben en zeg niet wat gij zelf niet doet. Dit is Mijn gebod aan u, leef het na.

(nr. 29)

O Zoon van bestaan! Geef u iedere dag rekenschap van uw daden, eer gij ter verantwoording wordt geroepen, want de dood zal onaangekondigd tot u komen en gij zult rekenschap moeten afleggen.

(nr. 31)

O Zoon van geest! Met de blijde tijding van licht begroet Ik u. Verheug u! Tot de hof van heiligheid roep Ik u, verblijf daarin, dat gij voor immer in vrede moogt leven!

(nr. 33)

O Mensenzoon! Al doorsnelt gij de onmetelijkheid van de ruimte en doorkruist gij het uitspansel, gij zult geen rust vinden dan in onderwerping aan Ons gebod en in deemoed voor Ons aangezicht.

(nr. 40)

O Zoon van bestaan! Uw hart is Mijn woning; heilig het voor Mijn nederdaling. Uw geest is de plaats van Mijn verschijnen; zuiver hem voor Mijn openbaring.

(nr. 59)

O Mensenzoon! Vele uwer dagen zijn ongemerkt voorbijgegaan, terwijl gij u bezighieldt met uw grillen en nutteloze verbeeldingen. Hoelang nog wilt gij op uw sponde sluimeren? Hef uw hoofd op uit de sluimer, want de Zon is naar het zenit gerezen. Moge zij u bestralen met het licht van schoonheid.

(nr. 62)


DE SAMENLEVING

De humanitaire en geestelijke beginselen die vele tientallen jaren geleden in het decadente, duistere Oosten door Bahá’u’lláh werden verkondigd en door Hem werden gevormd tot een samenhangend systeem, worden door een wereld die van hun oorsprong niets afweet, één voor één beschouwd als de tekenen van een voortschrijdende beschaving.

(SHOGHI EFFENDI – DB XXXVI)

Ten tijde van Bahá’u’lláh zag de wereld er heel anders uit dan tegenwoordig. Hoewel wij ook nu met zeer vele problemen te kampen hebben, kunnen wij, terugblikkend op de maatschappelijke omstandigheden in de eerste helft van de negentiende eeuw, dankbaar zijn dat die dagen voorbij zijn.

In die tijd werden de meeste landen geregeerd door machtige heersers. Rijkdom was in handen van slechts enkele uitverkorenen, terwijl de grote massa overal in de diepste armoede leefde. De schrikbarend onhygiënische toestanden, de vreselijke ziekten die dorpen en steden teisterden, de volslagen onwetendheid van de meeste mensen overal ter wereld, de wreedheid waarmee de niet-bevoorrechten door hun heren en meesters werden behandeld, het bijgeloof en de fanatieke haatgevoelens op godsdienstig gebied, die overal welig tierden, waren allemaal tekenen van de duisternis waarin de wereld was gehuld in de tijd dat Bahá’u’lláh Zijn zending bekend maakte en Zijn leer aan de mensheid gaf.

De Boodschap van Bahá’u’lláh gold niet alleen de enkeling. Alhoewel Hij grote nadruk legde op het leven van ieder mens persoonlijk, gaf Hij ook veel praktische leringen voor de opbouw van de samenleving. Hij wendde zich tot de wereldse koningen en heersers en tot de godsdienstleiders over de gehele wereld met de oproep zich te verenigen teneinde de nodige veranderingen tot stand te brengen. Hij zei hun dat het plan van God voor deze dag de eenheid van de gehele mensheid betekende, en dat de ingewikkelde problemen waarvoor de wereld zich nu gesteld ziet, niet kunnen worden opgelost alvorens deze eenheid is gevestigd. Hij waarschuwde herhaaldelijk dat zij die de teugels van het gezag in handen hadden, zichzelf en hun onderdanen groot leed zouden aandoen, als zij weigerden de beginselen die God voor het nieuwe tijdperk had gegeven, in praktijk te brengen. In bewogen en verheven taal richtte Hij zich tot enkelen van hen persoonlijk; tot anderen richtte Hij zich in vele geschriften gezamenlijk. Aan de leiders van de verschillende wereldgodsdiensten, die in die tijd veel macht uitoefenden over de massa, verkondigde Hij dat Hij degene was die zij verwachtten. Hij riep hen op de vooroordelen die hen verdeeld hielden, terzijde te schuiven, de eenheid van religie te erkennen en hun volgelingen voor te gaan op de weg naar eenheid.

Toen zowel de koningen als de godsdienstleiders, trots op hun eigen macht en gezag, weigerden naar de oproep van Bahá’u’lláh te luisteren, voorspelde Hij hun met groot leedwezen dat vreselijke rampen de mensheid zouden treffen en dat de mensen grote ellende te doorstaan zouden krijgen, voordat zij hun dwaasheid zouden beseffen en bereid waren Gods leiding te aanvaarden.

Ofschoon geen van de groten der aarde in Zijn tijd bereid was zich achter Zijn Zaak te scharen, verzekerde Bahá’u’lláh Zijn volgelingen dat God op Zijn eigen mysterieuze wijze geleidelijk de nodige veranderingen in de wereld tot stand zou brengen en dat zijn leringen één voor één door de mensen aanvaard zouden worden.

Op de volgende bladzijden zullen wij in het kort enkele van de grondbeginselen bespreken die Bahá’u’lláh heeft gegeven om de ziekten van de samenleving in dit tijdperk te genezen en een stevige grondslag te leggen voor een wereldbeschaving.

Verplicht onderricht

De leringen van Bahá’u’lláh betreffende onderwijs zijn zeer duidelijk. In een tijd dat onderwijs voor de lagere standen zelfs in de meest ontwikkelde landen geheel onbekend was, riep Bahá’u’lláh Zijn volgelingen op hun kinderen te laten onderrichten. Hij zegt:

„Het is verordend dat iedere vader zijn zoons en dochters moet laten leren ...

Voor hem die zijn zoon of een kind van anderen laat leren, is het als heeft hij één Mijner kinderen opgevoed.

(BWF 200)

Hij legde speciaal de nadruk op het onderricht aan meisjes, omdat zij als toekomstige moeders grote invloed zullen hebben bij de opvoeding van hun kinderen. Maar Bahá’u’lláh verklaarde ook dat onderwijs niet enkel en alleen bestaat uit het vergaren van academische kennis. Kinderen moet men ook de geestelijke waarden bijbrengen en er moet veel aandacht worden besteed aan de vorming van hun karakter:

„De scholen moeten de kinderen in de eerste plaats de grondslagen van de religie bij brengen ... maar in die mate dat het de kinderen niet schaadt door tot blind fanatisme en dweperij te leiden.” (PBL 25)

Wanneer de ouders niet in staat zijn de opvoeding van hun kinderen te bekostigen, moet de gemeenschap deze uit de algemene middelen betalen.

Gelijke rechten voor man en vrouw

Het Bahá’í Geloof leert dat man en vrouw voor God gelijkwaardig zijn en dat de ene sekse niet boven de andere verheven is. Elk van hen heeft iets bij te dragen tot de vooruitgang van de wereld en zowel man als vrouw moeten in de samenleving gelijke rechten genieten.

Vroeger werd de mensheid geschaad omdat vrouwen als minderwaardig werden beschouwd en zij daarom geen kans kregen hun bekwaamheden te ontwikkelen. Wanneer de vrouwen dezelfde mogelijkheden van onderricht krijgen, zullen zij ook in staat zijn de in hen aanwezige talenten te ontwikkelen en hun volle bijdrage aan de vooruitgang der mensheid te leveren. ’Abdu’l-Bahá zegt:

„De wereld werd in het verleden beheerst door geweld en de man overheerste de vrouw door zijn krachtigere en strijdbaardere eigenschappen van lichaam en geest. Maar de weegschaal begint al naar de andere kant door te slaan. Geweld verliest zijn overwicht, terwijl de levendigheid van geest, de intuïtie en de eigenschappen van liefde en dienstbaarheid waarin de vrouw uitmunt, meer invloed beginnen uit te oefenen. Hierdoor zal het nieuwe tijdperk een minder mannelijk tijdperk worden en meer doordrongen zijn van vrouwelijke idealen, of juister gezegd, het zal een tijd zijn waarin de mannelijke en vrouwelijke elementen der beschaving meer in evenwicht zijn.”

(BNT 184)

Een universele taal

Een van Bahá’u’lláh’s leringen is, dat één taal uit de bestaande talen moet worden gekozen of uitgevonden, om als tweede taal op alle scholen ter wereld te worden onderwezen. Ieder kind zal dan naast zijn moedertaal de universele taal leren, waardoor het in staat zal zijn met iedereen van gedachten te wisselen. Bahá’u’lláh schreef:

„De dag is nabij waarop alle volkeren der wereld één universele taal en één algemeen schrift zullen hebben aangenomen. Wanneer dit bereikt is zal iemand, waarheen hij ook reist, het gevoel hebben zijn eigen huis binnen te gaan.”

(BR 76)

Het Bahá’í Geloof streeft naar eenheid in verscheidenheid. De verschillende talen en beschavingen moeten alle hun eigen aard behouden, maar er moet één gemeenschappelijke schakel zijn waardoor men elkaar volledig kan begrijpen.

Godsdienst en wetenschap

Een van de belangrijkste door Bahá’u’lláh gegeven beginselen is dat ware godsdienst en ware wetenschap altijd met elkaar in overeenstemming zijn. Deze lering werd gegeven in een tijd dat er een hevige strijd woedde tussen geestelijken en wetenschapsmensen, wat de mensen dwong voor de ene of de andere partij te kiezen.

Volgens het Bahá’í Geloof kan ware godsdienst nooit in strijd zijn met wetenschappelijke feiten – God die de mens begiftigd heeft met verstand, verwacht niet van ons dat wij dit uitschakelen als wij godsdienstige waarheden onderzoeken. Wetenschappelijke theorieën blijken niet altijd juist te zijn, maar dit betekent niet dat wij ideeën moeten aanvaarden die tegen alle logica en rede indruisen, alleen omdat ze in naam van de godsdienst verkondigd worden.

Wetenschap zowel als godsdienst zijn soms erg verguisd, maar ware wetenschap die de wetten van het heelal ontdekt en onze materiële en geestelijke vooruitgang bevordert, kan nooit in strijd zijn met ware godsdienst die geestelijke waarheden openbaart.

De Bahá’ís wordt geleerd wetenschap en godsdienst te beschouwen als de twee vleugels van de mensheid. Alleen wanneer beide vleugels sterk zijn, kunnen wij ons tot grote hoogten verheffen. De wetenschap verschaft ons de instrumenten en de middelen, de godsdienst leert ons hoe wij ze voor ons welzijn kunnen aanwenden. Wetenschap zonder godsdienst leidt tot materialisme en vernietiging; godsdienst zonder wetenschap leidt tot fanatisme en bijgeloof.

’Abdu’l-Bahá zegt:

„Wanneer godsdienst, ontdaan van bijgeloof, tradities en onbegrijpelijke dogma’s, toont in overeenstemming te zijn met de wetenschap, zal er een grote verenigende en reinigende kracht in de wereld zijn die alle oorlogen, onenigheden, geschillen en strijd zal wegvagen. Dan zal de mensheid verenigd zijn in de macht van Gods liefde.”

(BNT 257)

Beperking van de uitersten van rijkdom en armoede Absolute gelijkheid is, voor zover het rijkdom betreft, onmogelijk omdat de capaciteiten en de voorliefdes van de mensen verschillen. De orde in de wereld zou verstoord worden, als wij allemaal gedwongen werden op precies dezelfde manier te leven. Maar Bahá’u’lláh leert dat de samenleving uitersten van rijkdom en armoede moet uitbannen. Ten aanzien van dit probleem heeft Hij enkele algemene economische beginselen gegeven die, evenals zovele van Zijn leringen, geleidelijk door vele nadenkende mensen worden aangenomen.

Er is reeds melding gemaakt van het belang van werk voor iedereen die daartoe in staat is. Voor een Bahá’í is werken een religieuze verplichting en wanneer dit gedaan wordt teneinde anderen te dienen, wordt het beschouwd als aanbidding. De samenleving mag niet toestaan dat er rijken of armen zijn, die niet werken en leven van wat andere hardwerkende mensen hebben gepresteerd.

Bahá’u’lláh leert ons het beginsel van progressieve belasting. Wanneer iemand juist genoeg verdient om een redelijk bestaan te leiden, mag hij niet worden aangeslagen in de belastingen, maar wanneer zijn inkomsten zijn dagelijkse behoeften te boven gaan, behoort hij bij te dragen in het algemene fonds, terwijl het belastingpercentage stijgt naarmate het overschot zijn noodzakelijke behoeften overtreft. Wanneer daarentegen iemand ten gevolge van ziekte, misoogst of om andere redenen waarvoor hij niet aansprakelijk is, niet in staat is voor zichzelf en zijn gezin te zorgen, moet hij geholpen worden met geld uit de algemene middelen. Het mag niet worden toegelaten dat een mens beneden een zekere welstandsgrens leeft.

Bahá’u’lláh heeft ook enkele regels gegeven betreffende kapitaal en arbeid. Hij verklaart dat een werknemer behalve zijn loon een aandeel in de winst moet krijgen. ’Abdu’l-Bahá legt dit als volgt uit:

„De eigenaren van bezittingen, mijnen en fabrieken moeten hun inkomsten met hun werknemers delen en een redelijk vast percentage van de winst aan hun personeel geven, opdat de werknemers behalve hun loon een gedeelte van de algemene inkomsten uit het bedrijf ontvangen en zich met hart en ziel aan hun werk kunnen geven.”

(BNT 180)

De regeringen in de wereld moeten een speciaal lichaam in het leven roepen om deze zaak te bestuderen, dat zowel de rechten van de werknemers als van de werkgevers moet overwegen:

„Deze moeten met wijsheid en gezag een plan uitwerken, waarbij noch de kapitalisten zware verliezen lijden, noch de werknemers te kort komen. Met de uiterste gematigdheid moeten zij wetten maken en in het openbaar bekend maken, dat de rechten van de werknemers ten volle moeten worden gehandhaafd; ook de rechten van de werkgevers moeten worden beschermd. Wanneer een dergelijke algemene wet vrijwillig door beide partijen is aangenomen, moeten alle regeringen gezamenlijk ingrijpen wanneer toch een staking zou uitbreken.”

(BNT 180)

Hoewel sociale wetten noodzakelijk zijn voor het in banen leiden van rijkdom, leert Bahá’u’lláh dat het economische vraagstuk in wezen een geestelijk probleem is. Wanneer er mensen uit armoede verhongeren, is dit een duidelijk teken dat er ergens tirannie heerst. De rijken moeten ertoe komen vrijwillig hun overvloed te delen uit liefde voor, en mededogen met hun medemensen, en niet omdat zij ertoe gedwongen worden. Wanneer de mensen zich bewust worden van de geestelijke waarden van het leven en zich oprecht verbonden voelen met de rest van de mensheid, zullen zij geen rijkdommen willen vergaren terwijl anderen in behoeftige omstandigheden leven.

’Abdu’l-Bahá verzekert ons dat dit vrijwillig delen van rijkdom werkelijkheid zal worden:

„Het zal in de toekomst niet mogelijk zijn grote fortuinen door de arbeid van anderen te vergaren. De rijken zullen vrijwillig delen. Zij zullen geleidelijk, vanzelf en uit eigen vrije wil daartoe komen. Het zal nooit geschieden door strijd of bloedvergieten.”

(BNT 179)

Wereldgemenebest

Meer dan een eeuw geleden riep Bahá’u’lláh de koningen en heersers der wereld op, hun geschillen bij te leggen en samen te werken voor het welzijn van de gehele mensheid. Hij verkondigde hun dat de tijd voor de opbouw van grote staten en wereldrijken voorbij was.

Hij leerde dat de mensheid de stadia waarin men stammen, stadstaten en naties vormde, nu had gehad. De tijd is nu aangebroken voor de vestiging van een wereldgemenebest. In een tijdperk waarin het nodig was elkaar bestrijdende groepen en stammen in één staat te verenigen, gold de liefde voor het eigen land als verdienstelijk en werd ze beschouwd als de hoogste vorm van trouw. In deze tijd, waarin extreem nationalisme de weg verspert naar de eenheid der mensheid, zegt Bahá’u’lláh:

„Men beroeme zich er niet op zijn vaderland lief te hebben, maar stelle er een eer in de wereld lief te hebben.”

(KGB 49)

In de nieuwe wereldorde kunnen geen zwakke staten bestaan. De volkeren zullen als gelijken bijeenkomen. Hun regeringen zullen vertegenwoordigd zijn in een wereldparlement dat zich zal bezighouden met de welvaart van alle landen en het geluk van de gehele mensheid. Het wereldgemenebest van de toekomst zal het zelfbestuur van ieder land in stand houden en de persoonlijke vrijheid van de enkeling waarborgen, maar het zal van de regeringen eisen dat zij het recht van handhaving van bewapening opgeven, behalve voor de handhaving van de orde binnen de eigen grenzen.

Een uitvoerend wereldbestuur zal, gesteund door een internationale politiemacht, de wetten ten uitvoer brengen die nodig zijn om in de behoeften te voorzien en de betrekkingen tussen de volkeren te regelen. Een wereldgerechtshof zal alle geschillen die mochten ontstaan beslechten, zelfs als de betrokken partijen niet om bemiddeling hebben gevraagd. De geweldige hulpbronnen van de aarde zullen ontgonnen en samengevoegd worden ten bate van alle mensen, terwijl een uniform stelsel van munten, gewichten en maten het verkeer tussen de volkeren zal vereenvoudigen en vergemakkelijken.

De mensheid zal, verenigd en bevrijd van de vloek van oorlog, de enorme middelen en energie die haar ter beschikking staan, gebruiken voor de verhoging van de levensstandaard, de bevordering van opvoeding, de uitroeiing van ziekte, de ontwikkeling van de wetenschap, de veredeling van de kunst en de vooruitgang van zowel het geestelijke als het materiële leven van de mensen.

Op deze wijze zal een wereldbeschaving tot stand komen, waaraan elk ras en elk land naar beste kunnen zal bijdragen.

Wereldvrede

Wanneer de mensen de waarheid van Gods Boodschap aanvaarden en bewust een nieuwe samenleving opbouwen, die gebaseerd is op de geestelijke en sociale wetten die Hij voor deze tijd heeft gegeven, zal de „Allergrootste Vrede” komen en het gouden Tijdperk van vrede en gerechtigheid, voorspeld door de Boodschappers van voorheen, zal zijn intrede doen.

Bahá’u’lláh voorspelde dat vóór die tijd het oorlogsmateriaal zulke geweldige afmetingen zou aannemen, dat de regeringen zich gedwongen zouden zien een overeenkomst te sluiten die oorlog onmogelijk maakt. Wanneer dit stadium is bereikt, zei Hij, zal de „Kleine Vrede” tot stand gebracht zijn – een vrede die als inleiding zal dienen voor de tijd dat Gods plan voor de mensheid in zijn geheel zal worden aanvaard en Zijn heerschappij op aarde algemeen zal worden erkend.

* * *

Wanneer wij de volle betekenis van Bahá’u’lláh’s Boodschap willen begrijpen, evenals de invloed die deze de afgelopen honderd jaar op de wereld heeft gehad, moeten wij ons de tijd in gedachten brengen waarin Zijn leringen werden gegeven en kijken hoever we nu zijn gekomen.

Bahá’u’lláh verzekert Zijn volgelingen dat materiële middelen, evenals politieke en economische noodzaak, spoedig de weg naar wereldeenheid zullen banen. De uitvinding van moderne transport- en communicatiemiddelen heeft, binnen de tijd van één generatie, alle natuurlijke hinderpalen in de wereld verwijderd; de noodzaak van internationaal begrip wordt algemeen erkend; en de grote afhankelijkheid van elkaars hulp en samenwerking heeft de staten al gedwongen een internationale organisatie op te richten, hoewel deze slechts een eerste stap is op de weg naar de oprichting van een wereldgemenebest zoals door Bahá’u’lláh is voorzien.

Maar de mensheid als geheel is zich nog niet bewust van haar prachtige toekomst en houdt nog hardnekkig vast aan de idealen van een voorbij tijdperk. Het resultaat is, zoals Bahá’u’lláh herhaaldelijk voorspelde, rampzalig. De oorlogen en rampen die ons na Bahá’u’lláh’s waarschuwingen de een na de ander in snel tempo hebben getroffen, hebben onze ogen nog niet geopend voor de werkelijke situatie. Verschrikkelijke rampen, zei Hij, zullen de wereld blijven teisteren, totdat wij ons tenslotte tot God keren en leren ons op Hem te verlaten.


KEUZE UIT DE GESCHRIFTEN VAN
BAHÁ’U’LLÁH

„De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn.”

(GWB 249)

„Het tabernakel van eenheid is opgericht; beschouwt elkander niet als vreemden. Gij zijt de vruchten van één boom en de bladeren van één tak.”

(GWB 217)

„O strijdende volkeren en geslachten der aarde! Keert uw gelaat naar eenheid en laat de luister van haar licht u bestralen. Komt bijeen en besluit, terwille van God, alles uit te roeien wat een bron van strijd tussen u is.”

(KGB 41)

„Alle mensen zijn geschapen om een voortschrijdende beschaving uit te dragen ... zich te gedragen als de dieren in het veld is de mens onwaardig. De deugden die bij zijn waardigheid passen zijn: verdraagzaamheid, barmhartigheid, mededogen en liefderijkheid jegens alle volkeren en geslachten der aarde.”

(KGB 44)

„De volgelingen van oprechtheid en trouw moeten met alle mensen ter wereld in vreugde en beminnelijkheid omgaan, want dit is steeds bevorderlijk voor eenheid en harmonie, en eenheid en harmonie zijn de oorzaak van orde in de wereld en in het leven der volkeren.”

(BWF 168)

„Hij is inderdaad mens, die zich heden ten dage in dienst stelt van de gehele mensheid.”

(GWB 249)

„In ieder land sterft de levenskracht van ’s mensen geloof in God uit. Alleen Zijn heilzaam geneesmiddel kan deze ooit herstellen. De voortwoekerende goddeloosheid vreet in de vitale delen van de menselijke samenleving. Kan iets anders dan het Elixer van Zijn machtige Openbaring haar zuiveren en hernieuwen?”

(KGB 20)

„De alwetende Geneesheer houdt Zijn vinger op de pols van de mensheid. Hij stelt de ziekte vast en schrijft in Zijn onfeilbare wijsheid het geneesmiddel voor. Ieder tijdperk heeft zijn eigen problemen ... Het middel dat de wereld in haar tegenwoordige ellende nodig heeft, kan nooit hetzelfde zijn als dat waaraan een later tijdperk behoefte zal hebben. Wijdt u met zorg aan de noden van de tijd waarin gij leeft, en maakt zijn behoeften en vereisten tot het middelpunt van uw overwegingen.”

(KGB 44)

„Ziet, hoe de wereld iedere dag door een nieuwe ramp wordt geteisterd. De ellende in de wereld neemt voortdurend toe ... Haar ziekte nadert het stadium van volslagen hopeloosheid, aangezien het de ware Geneesheer wordt belet het geneesmiddel toe te dienen, terwijl kwakzalvers met eerbied worden bejegend en volle vrijheid van handelen krijgen.”

(KGB 7)

„Het betaamt hun die het gezag dragen in alles matigheid te betrachten. Wat de grenzen van matigheid overschrijdt zal geen heilzame invloed meer uitoefenen. Denk bijvoorbeeld goed na over zaken als vrijheid, beschaving en dergelijke. Hoe gunstig vele mensen deze dingen ook mogen beoordelen, ze zullen een verderfelijke invloed op de mensen uitoefenen indien ze overdreven worden ... Hoe lang zal de mensheid in haar eigenzinnigheid volharden? Hoe lang zal het onrecht voortduren? Hoe lang zullen chaos en verwarring onder de mensen heersen? Hoe lang zal tweedracht het beeld van de maatschappij verstoren? De windvlagen van wanhoop waaien helaas uit alle richtingen ... Men kan de tekenen van dreigende schokkende gebeurtenissen en chaos nu waarnemen, aangezien de bestaande orde betreurenswaardig gebrekkig blijkt te zijn.”

(GWB 215)

„De tijd zal komen dat men algemeen de gebiedende noodzaak zal beseffen voor het houden van een grote, alle mensen omvattende vergadering. De regeerders en koningen der aarde moeten deze bijwonen en door deelneming aan de beraadslagingen wegen en middelen bedenken, die de grondslag zullen leggen voor de grote Wereldvrede onder de mensen. Zulk een vrede eist dat de grote mogendheden ter wille van de rust onder de volkeren ... besluiten tot volledige overeenstemming te komen. Indien één koning de wapens opneemt tegen een andere, moeten allen zich verenigen om hem dit te beletten. Als men dit doet, zullen de volkeren alleen bewapening nodig hebben om de veiligheid in hun gebieden te bewaren en de binnenlandse orde te handhaven. Dit zal de vrede en rust van ieder volk, iedere regering en natie verzekeren.”

(KGB 42)

„O gij gekozen volksvertegenwoordigers in ieder land! Als gij behoort tot hen die zorgvuldig onderzoeken, beraadslaagt dan met elkaar en bekommert u slechts om hetgeen de mensheid ten goede komt en haar toestand verbetert.”

(KGB 43)

„O koningen der aarde, legt de vreze Gods niet naast u neer en hoedt u ervoor de grenzen die de Almachtige gesteld heeft, te overschrijden ... Waakt ervoor dat gij niemand enig onrecht aandoet, ook al was het slechts ter grootte van een mosterdzaadje ...

Legt uw geschillen bij en vermindert uw bewapening, zodat de lasten van uw uitgaven worden verlicht ... Vreest God en hoedt u ervoor de grenzen van gematigdheid te overschrijden en tot de buitensporigen gerekend te worden ...

Verlaat u niet op uw kracht, uw legers en uw rijkdommen. Stelt al uw hoop en vertrouwen in God die u geschapen heeft, en zoekt Zijn bijstand in al uw aangelegenheden ...

Weet dat de armen het pand van God zijn in uw midden. Ziet toe dat gij Zijn pand niet verraadt en hen onrechtvaardig behandelt ...

Indien gij geen acht slaat op de raad die ... Wij in deze Tafel hebben geopenbaard, zal goddelijke kastijding u van alle kanten treffen en het vonnis van Zijn gerechtigheid over u worden uitgesproken ... Weest genadig voor uzelf en voor hen die onder u gesteld zijn.”

(GWB 249)

„De ene ware God is Mijn getuige – en Zijn schepselen zullen het bevestigen – dat Ik Mijzelf geen ogenblik toestond voor het oog der mensen verborgen te zijn, noch inwilligde Mijn persoon tegen hun onrecht te beschermen ... Mijn doel is geen ander dan de wereld te verbeteren en haar volkeren rust te geven. Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij haar eenheid blijvend tot stand is gebracht. Deze eenheid kan nooit worden verwezenlijkt, zolang aan de raad die de Pen van de Allerhoogste heeft geopenbaard, achteloos wordt voorbijgegaan.”

(KGB 50)

„God geve dat het licht van eenheid de gehele aarde moge omvatten en op het voorhoofd van haar volkeren het zegel ’het Koninkrijk is des Heren’ moge worden gedrukt.”

(GWB 11)


DEEL III

HET BAHÁ’I BESTUURSSTELSEL

„Spoedig zal de huidige orde worden opgerold en een nieuwe in haar plaats worden uitgespreid.”

(KGB 6)

De oproep tot eenheid was gegeven. De zachtmoedige Báb, de jonge Heraut van een nieuw tijdperk, had Zijn leven gegeven om de weg daarvoor te effenen. Bahá’u’lláh die bestemd was de Drager van de Boodschap voor dit tijdperk te zijn, kreeg iedere vorm van vernedering en vervolging te verduren die twee despoten en de hele machtige geestelijkheid maar op Hem konden laden. Meer dan twintigduizend mannen en vrouwen werden doodgemarteld, omdat zij geloofden in de nieuwe Zaak en braken met oude bijgeloven en vooroordelen, die hen eeuwenlang gescheiden hielden van hun medemensen. En ’Abdu’l-Bahá die in Oost en West door allen die Hem kenden geëerd werd als de belichaming van alle menselijke deugden, was gedwongen het grootste deel van zijn leven in gevangenissen door te brengen, omdat hij de onbevreesde voorvechter van eenheid was.

Niettegenstaande de Boodschap van Bahá’u’lláh vanaf haar ontstaan alle mogelijke tegenwerking ondervond, begon ze geleidelijk wortel te schieten in het hart van mannen en vrouwen in verschillende landen. Mensen die in wanhoop hadden toegekeken hoe de talloze politieke, raciale en religieuze barrières de mensheid verdeeld hielden en alle hoop op ware eenheid reeds hadden opgegeven, vonden in de leer van Bahá’u’lláh een boodschap die hen met hoop vervulde en hen tot handelen inspireerde. Minder dan een eeuw nadat Bahá’u’lláh Zijn zending aan de wereld had verkondigd, voelde een gekroonde koningin zich gedrongen te schrijven:

„Als ooit de naam van Bahá’u’lláh of ’Abdu’l-Bahá u onder ogen komt, legt hun geschriften dan niet terzijde. Onderzoekt hun boeken en laat de heerlijke, vrede-brengende, liefde-scheppende woorden en lessen, evenals bij mij, tot uw hart doordringen.”1

„De Bahá’í leer brengt vrede en begrip. Ze is gelijk een grote omarming, welke alle mensen omvat die al zo lang hebben uitgezien naar hoopvolle woorden ...”7

Deze „grote omarming” heeft nu mensen van ieder land, ras en geloof bij elkaar gebracht en hen in één gemeenschappelijk geloof verenigd. Bahá’u’lláh roept hen op hun geloof niet met woorden maar met daden te bewijzen:

„Van alle mensen is hij de meest nalatige die nutteloos twist en zich boven zijn broeder tracht te verheffen ... O broeders! laat daden, niet woorden u sieren.”

(VW-II nr. 5)

Ook al weigerde de rest van de wereld zich voor eenheid te beijveren, de volgelingen van Bahá’u’lláh twijfelden geen moment aan de taak die voor hen lag. Zij moesten hun instellingen op plaatselijk, landelijk en internationaal niveau opbouwen en samenwerken als één lichaam.

De beginselen van het Bahá’í Bestuursstelsel zijn door Bahá’u’lláh zelf vastgelegd, daarom kan het systeem niet worden vergeleken met enige andere godsdienstige instelling, waarvan de volgelingen de vorm hebben bepaald na het heengaan van de Stichter van hun geloof.

Er is nog een belangrijk kenmerk van het Bahá’í Geloof dat het van elk ander geloof onderscheidt: Bahá’u’lláh heeft gedurende Zijn leven ’Abdu’l-Bahá aangewezen als het „Middelpunt van Zijn Verbond”. Hij heeft op schrift nadrukkelijk verklaard, dat al Zijn volgelingen na Zijn verscheiden zich tot ’Abdu’l-Bahá moesten wenden voor alle dingen die hun niet duidelijk waren. Terwijl Bahá’ís altijd worden aangemoedigd om de leringen van hun geloof te bespreken en hun persoonlijk inzicht over een onderwerp naar voren te brengen, heeft geen Bahá’í het recht, hoe geleerd of vroom hij ook mag zijn, te beweren dat zijn standpunt het enig juiste is en van zijn medegelovigen te verwachten dat zij zijn uitleg van Bahá’u’lláh’s leer aannemen. Alleen aan ’Abdu’l-Bahá was de autoriteit gegeven de geschriften van Bahá’u’lláh uit te leggen. Op deze wijze is het Bahá’í Geloof gevrijwaard tegen het uiteenvallen in allerlei sekten.

’Abdu’l-Bahá sloot in Zijn testament een soortgelijk verbond met de Bahá’ís over de hele wereld. Na Zijn dood moesten zij het Bestuursstelsel van Bahá’u’lláh aanvaarden en zich tot Shoghi Effendi wenden als de Behoeder van de Zaak. Er werden door Bahá’u’lláh en ’Abdu’l-Bahá ook andere maatregelen genomen ter bescherming van de eenheid van het Bahá’í Geloof; deze zullen worden besproken als wij de verschillende functies van de Bahá’í instellingen bekijken.

De eerste grondslagen van deze instellingen werden in de dagen van ’Abdu’l-Bahá gelegd, maar onder de leiding van de Behoeder werden ze over de hele wereld stevig gegrondvest. Op de volgende bladzijden zullen wij nauwkeurig bekijken op welke wijze de Bahá’ís de handen ineenslaan om gezamenlijk te werken voor de idealen waarin zij allen geloven.

* * *

„Naarmate het Bahá’í Bestuursstelsel zich ontwikkelt en consolideert, zal het niet alleen als de kern, maar als het ware patroon van de nieuwe wereldorde worden beschouwd, die bestemd is in de volheid der tijden de gehele mensheid te omvatten.”

(PBA 1)

Godsdienst zonder geestelijken

Bahá’u’lláh heeft gezegd dat de tijd van de beroepsgeestelijken voorbij is. In het verleden was het noodzakelijk dat een groep mensen zich met de geestelijke zaken van de samenleving bezighield. De oprechte pogingen van vele onbaatzuchtige en toegewijde monniken en priesters die zich inspanden de grote ongeletterde massa te helpen en hen vertrouwd te maken met hun godsdienstige plichten, mogen wij niet vergeten of bagatelliseren. De behoeften van deze tijd verschillen echter geheel van die van vroeger tijden. Thans moet ieder mens de gelegenheid krijgen een goede zedelijke en verstandelijke opvoeding te genieten, en aangemoedigd worden onbevooroordeeld religieuze leringen te onderzoeken en zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn geloof en levenswijze.

Daarom vindt men in het Bahá’í Geloof geen beroepsgeestelijken. Ieder lid, man of vrouw, wordt verzocht zijn of haar bijdrage te leveren aan de behandeling van de zaken binnen de gemeenschap. Taken als de voltrekking van een Bahá’í huwelijk en de leiding bij een begrafenisplechtigheid worden onder de auspiciën van de Geestelijke Raad uitgevoerd.

De Plaatselijke Geestelijke Raad

Elke plaats die negen Bahá’ís van eenentwintig jaar en ouder telt, moet een Plaatselijke Geestelijke Raad vormen. Waar er meer dan negen zijn, kiezen zij jaarlijks in geheime stemming negen leden.

Elke Bahá’í, man of vrouw, die de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt, kan kiezen en in de Raad gekozen worden.

Er worden geen kandidaten gesteld en zelfs is het niet toegestaan dat vrienden of echtgenoten elkaars mening over de te kiezen personen beïnvloeden. Gedurende het hele jaar hebben de Bahá’ís ruimschoots de gelegenheid elkaar te leren kennen en ten tijde van de verkiezingen moet iedere Bahá’í na gebed oprecht en nauwgezet overwegen, wie hij het meest geschikt acht om in de Plaatselijke Raad te dienen.

Bahá’ís in de hele wereld vormen of kiezen hun Plaatselijke Geestelijke Raden op 21 april, de dag waarop het feit gevierd wordt dat Bahá’u’lláh Zijn zending aan de wereld bekend maakte.

Plichten van de Geestelijke Raad

Wij moeten ons er altijd van bewust zijn dat het Bahá’í Bestuursstelsel een middel is waardoor Bahá’u’lláh’s geestelijke doelstellingen en beginselen in de wereld tot uitdrukking moeten komen. De gekozen vertegenwoordigers van de Bahá’ís in iedere plaats hebben daarom een heilige verplichting tegenover de gehele mensheid. Het behoort tot hun plichten middelen te vinden om de Boodschap van Bahá’u’lláh onder de aandacht te brengen van hen die er nog niet van gehoord hebben; het Geloof te beschermen tegen personen die de leringen verkeerd wensen uit te leggen; liefde en eenheid onder de leden van hun gemeenschap te bevorderen; hulp te verlenen aan armen, zieken, invaliden, weduwen en wezen zonder te letten op huidkleur, klasse of geloofsovertuiging; de materiële en geestelijke voorlichting aan jonge mensen te bevorderen; te voorzien in de middelen voor het onderricht aan kinderen; een geregelde briefwisseling met andere Bahá’í centra over de hele wereld te onderhouden door met hen nieuws over hun activiteiten uit te wisselen en de goede berichten die zij ontvangen met al hun medewerkers te delen; de totstandkoming van allerlei Bahá’í publikaties aan te moedigen en te stimuleren; geregeld bijeenkomsten van Bahá’ís te arrangeren en samenkomsten ter bevordering van de sociale, intellectuele en geestelijke belangen van hun medemensen te organiseren.

Dit zijn enkele van de belangrijke plichten van iedere Geestelijke Raad. In vele plaatsen waar het Geloof voldoende gegroeid is, kan de Raad de hulp nodig hebben van verschillende comité’s. Deze comité’s worden door de Raad benoemd uit de Bahá’ís van de plaatselijke gemeenschap. De Raad bepaalt de taak van ieder comité en houdt toezicht op het werk dat het verricht. Bahá’í jongeren beneden eenentwintig jaar kunnen ook in een comité benoemd worden.

De leden van de Raad

De leden van de Raad hebben belangrijke plichten te vervullen, maar zij hebben geen bijzondere voorrechten binnen de gemeenschap. De Behoeder legde het gedrag en de verantwoordelijkheid van de leden van de Raad als volgt uit:

„De leden hebben niet de functie hun wil op te leggen, doch te beraadslagen en niet slechts te beraadslagen met elkaar, maar zoveel mogelijk met de vrienden (Bahá’ís) die zij vertegenwoordigen. Zij moeten zichzelf slechts zien in het licht van gekozen werktuigen om de Zaak Gods doelmatiger en waardiger weer te geven. Zij mogen er nooit toe komen te veronderstellen dat zij de luisterrijke hoofdpersonen zijn van het lichaam van de Zaak, in bekwaamheid of verdienste wezenlijk superieur aan anderen, en de enige bevorderaars van haar leer en beginselen. Zij moeten hun taak met de uiterste nederigheid aanpakken en door hun onbevooroordeeldheid, hun groot besef van rechtvaardigheid en plicht, hun oprechtheid, bescheidenheid en algehele toewijding aan het welzijn en het belang van de vrienden, de Zaak en de mensheid trachten niet slechts het vertrouwen, de oprechte steun en waardering te winnen van hen die zij dienen, doch ook hun achting en ware genegenheid. Zij moeten te allen tijde het gevoel van exclusiviteit en de sfeer van geheimhouding vermijden, zich geen overheersende houding aanmatigen en iedere vorm van vooroordeel en hartstocht uit hun overwegingen bannen ... En wanneer van hen gevraagd wordt tot een bepaald besluit te komen, moeten zij na kalme, zorgvuldige en oprechte beraadslaging zich in gebed tot God wenden en ernstig, met overtuiging en moed hun stem uitbrengen en zich houden aan de meerderheid van stemmen ...”

(PBA 43)

Beraadslaging

Beraadslaging onder de leden van de Raad is van het allergrootste belang. In feite kan het Bahá’í Bestuursstelsel niet zonder beraadslaging functioneren. Er zijn twee belangrijke factoren waaraan Bahá’ís altijd moeten denken. Ten eerste dat ieder individu het recht heeft zijn mening en gevoelens uit te spreken; hij is vrij te zeggen wat zijn geweten hem ingeeft en zijn persoonlijke opinie te uiten. Ten tweede dat wanneer hij zijn standpunt naar voren heeft gebracht, hij daar niet dogmatisch aan moet blijven vasthouden met volledig gebrek aan respect voor het standpunt van anderen. Hij moet altijd bereid zijn de door anderen naar voren gebrachte ideeën te onderzoeken en met hen over iedere kwestie in een geest van oprechte kameraadschap te beraadslagen. Wanneer het beginsel van beraadslaging in een Raad wordt toegepast, is de beslissing die men tenslotte neemt gewoonlijk heel anders en veel beter dan hetgeen de leden persoonlijk eerst in gedachten hadden, toen zij hun discussies begonnen. Nadat de gezichtspunten van ieder lid gehoord zijn en men gezamenlijk over het onderhavige vraagstuk heeft beraadslaagd, komen de leden van de Raad meestal tot een eensgezinde beslissing.

Als dit niet gebeurt, geldt de stem van de meerderheid als de beslissing van de Raad. Deze wordt van ganser harte gesteund, niet alleen door de leden, maar door de gehele plaatselijke Bahá’í gemeenschap. Niemand heeft het recht de Raad te bekritiseren of in strijd met zijn beslissingen te handelen. De betekenis hiervan is duidelijk, want als iedere Bahá’í de zaken van de gemeenschap naar eigen goeddunken wilde regelen, zou wanorde de overhand krijgen en de geest van eenheid volledig verstoord worden. De enkeling heeft echter het recht de Raad te vragen zijn beslissing nogmaals te overwegen, als hij overtuigd is dat er een ernstige vergissing is gemaakt.

’Abdu’l-Bahá legt de vereisten voor een ware beraadslaging tussen de leden van een Raad als volgt uit:

„De leden van de Raad moeten zodanig met elkaar beraadslagen dat er geen aanleiding tot misnoegen of onenigheid kan ontstaan. Dit kan worden bereikt wanneer ieder lid met absolute vrijheid zijn eigen mening geeft en zijn bedoelingen uiteenzet. Indien iemand tegenwerpingen maakt, moet hij zich in geen geval gekwetst voelen, want de rechte weg kan slechts worden geopenbaard nadat alles volledig is besproken. De stralende vonk der waarheid verschijnt pas als de verschillende meningen hebben gebotst. Indien er na een discussie eenstemmig een beslissing wordt genomen, is dat uitstekend; doch indien er, wat de Heer verhoede, verschil van mening ontstaat, moet een meerderheid van stemmen beslissen.

De eerste voorwaarde is absolute liefde en harmonie onder de leden van de Raad ... De tweede voorwaarde is: zij moeten wanneer zij samenkomen, zich tot het Koninkrijk in den hoge keren en hulp vragen uit het Rijk van Heerlijkheid. Dan moeten zij aan het werk gaan en met de uiterste toewijding wellevendheid, waardigheid, zorg en gematigdheid hun inzichten kenbaar maken. In elk voorkomend geval moeten zij de waarheid trachten te vinden en niet op hun standpunt blijven staan, want hardnekkig vasthouden aan eigen inzichten zal tenslotte tot onenigheid en twist leiden, waardoor de waarheid verborgen zal blijven. De geëerde leden moeten in volledige vrijheid hun gedachten uiten en het is geenszins geoorloofd de gedachten van een ander te kleineren ... en als er verschil van mening ontstaat, moet een meerderheid van stemmen beslissen en allen moeten gehoorzamen en zich aan de meerderheid onderwerpen ...

De besprekingen moeten uitsluitend betrekking hebben op geestelijke zaken die in verband staan met de ontwikkeling van de mens, onderricht aan kinderen, zorg voor de armen, hulp aan de zwakken uit alle lagen van de samenleving, welwillendheid jegens alle volkeren, de verspreiding van de geuren Gods en de verheerlijking van Zijn heilige Woord. Wanneer zij trachten aan deze voorwaarden te voldoen ... zal die Raad het middelpunt worden van de goddelijke zegeningen, zullen de heerscharen van goddelijke bekrachtiging hun te hulp komen en zullen zij dag aan dag een nieuwe uitstorting van de Geest ontvangen.”

(PBA 42)

Het Negentiendaagsfeest

Alle Bahá’ís in een gemeenschap komen op gezette tijden samen om te bidden, over hun werk te beraadslagen en de vriendschapsbanden aan te halen. Deze samenkomst heet het Negentiendaagsfeest, omdat het om de negentien dagen plaatsvindt. Het feest is in drie gedeelten verdeeld. Het eerste gedeelte bestaat uit een geestelijk programma met gebeden en aanhalingen uit de Bahá’í geschriften. Gedurende het tweede gedeelte geeft de Geestelijke Raad de gemeenschap een verslag van zijn activiteiten en beraadslaagt met haar over zijn werk en problemen. Het is de taak van de voorzitter erop toe te zien dat alle aanwezigen de kans krijgen hun standpunt naar voren te brengen en deel te nemen aan de beraadslaging. Voorstellen die op het Negentiendaagsfeest worden gedaan, worden door de secretaris genoteerd om in de vergadering van de Geestelijke Raad nauwkeurig te worden bekeken. Op deze wijze kan elke Bahá’í, ook als hij geen lid is van de Raad, tot het besturen van de gemeenschap bijdragen, hoewel de uiteindelijke beslissing bij het gekozen lichaam ligt.

Ook brieven, nieuws en verslagen uit andere delen van het land en uit de rest van de wereld worden gedurende dit gedeelte voorgelezen en besproken. Het derde en laatste gedeelte van het feest is zuiver sociaal. Het dient om de eenheid en vriendschap onder de leden te bevorderen.

Duizenden van zulke samenkomsten worden thans op dezelfde dag gehouden, in moderne huizen en in lemen hutten, in wolkenkrabbers, wigwams en iglo’s, onder de blote hemel op een open plek in de jungle of in de zaal van een prachtig gebouw. Waar zij ook bijeenkomen, wat hun huidkleur, taal of sociale achtergrond ook is, allen die deelnemen aan een Negentiendaagsfeest zijn zich er ten volle van bewust dat zij deel uitmaken van een grote eenheid die door niets kan worden vernietigd.

De Bahá’í kalender

Laten wij, alvorens verder te gaan met het Bestuursstelsel, even stilstaan bij de data waarop de Negentiendaagse Feesten worden gehouden.	

Er zijn over de gehele wereld vele verschillende kalenders in gebruik en geen daarvan stemt overeen met een andere. De Bahá’ís die in verschillende delen van de wereld wonen, maken gebruik van een nieuwe kalender die door de Báb is ingesteld. Deze kalender begint met de geboorte van de nieuwe Godsbeschikking en is verdeeld in negentien maanden van negentien dagen. Elke maand draagt de naam van een der eigenschappen van God. Tussen de twee laatste maanden bevinden zich vier schrikkeldagen (in een schrikkeljaar vijf) teneinde de kalender in overeenstemming te brengen met het zonnejaar. Nieuwjaar is astronomisch bepaald en begint met de lente-nachtevening (gewoonlijk 21 maart).

Negentiendaagse Feesten worden gehouden op de eerste dag van de volgende maanden:



	Naam van de maand
	Eerste dag



	1.
	Pracht
	21
	maart



	2.
	Heerlijkheid
	9
	april



	3.
	Schoonheid
	28
	april



	4.
	Grootheid
	17
	mei



	5.
	Licht
	5
	juni



	6.
	Genade
	24
	juni



	7.
	Woorden
	13
	juli



	8.
	Volmaaktheid
	1
	augustus



	9.
	Namen
	20
	augustus



	10.
	Macht
	8
	september



	11.
	Wil
	27
	september



	12.
	Kennis
	16
	oktober



	13.
	Kracht
	4
	november



	14.
	Spraak
	23
	november



	15.
	Vragen
	12
	december



	16.
	Eer
	31
	december



	17.
	Soevereiniteit
	19
	januari



	18.
	Heerschappij
Schrikkeldagen
	7
26
	februari
februari – 1 maart



	19.
	Verhevenheid
	2
	maart




De Nationale Geestelijke Raad

De Plaatselijke Geestelijke Raden behartigen de zaken van Bahá’ís in een stad of een dorp. Deze raden staan onder de jurisdictie van een Nationale Geestelijke Raad die de activiteiten van alle Bahá’ís in het land leidt, stimuleert en coördineert.

Ieder jaar kiezen de plaatselijke gemeenschappen uit hun midden gedelegeerden om de Nationale Conventie bij te wonen. Deze gedelegeerden kiezen dan uit alle Bahá’ís van het land negen personen om dat jaar als de Nationale Geestelijke Raad te fungeren. Zoals bij iedere Bahá’í verkiezing bestaat er op generlei wijze kandidaatstelling of propaganda en kan iedere Bahá’í boven de eenentwintig jaar gekozen worden. De gedelegeerden kiezen in geheime stemming degenen die volgens hun diepste overtuiging „het best de vereiste eigenschappen van onvoorwaardelijke loyaliteit, onzelfzuchtige toewijding, een gedisciplineerde geest, bekwaamheid en rijpe ervaring in zich verenigen.”

(PBA 63)

Het gezag van de Nationale Raad staat boven dat van de Plaatselijke Raden en iedere door een Nationale Raad genomen beslissing wordt gesteund door alle Plaatselijke Raden in zijn rechtsgebied. De Nationale Raad houdt zich gewoonlijk bezig met zaken van nationaal belang en laat de organisatie van de zaken in de verschillende plaatsen en dorpen over aan het beleid van hun eigen gekozen bestuurslichaam, maar is altijd bereid de Plaatselijke Raden bij te staan als ze hulp of leiding nodig hebben. De beslissingen van de Plaatselijke Raden worden meegedeeld aan het nationale lichaam, zodat de Nationale Raad weet wat er in elk deel van het land gaande is.

De Nationale Raad staat in nauw contact met de leden van iedere gemeenschap door middel van nieuwsbrieven en andere correspondentie die vóór het Negentiendaagsfeest verzonden worden. Over alle voorstellen die van deze Feesten komen en het hele land aangaan, wordt in de Nationale Raad van gedachten gewisseld en beraadslaagd.

Bahá’ís die in een plaats wonen waar geen Plaatselijke Raad is, onderhouden direct contact met hun Nationale Raad die hun nieuws toezendt en leiding geeft bij hun activiteiten totdat ze hun eigen Plaatselijke Raad vormen.

Aangaande de plichten van een Nationale Raad tegenover de Bahá’ís die zij dienen, heeft de Behoeder geschreven:

„Laat het iedere geïnteresseerde lezer duidelijk zijn dat onder de voornaamste en heiligste plichten rustende op hen die geroepen zijn de aangelegenheden van de Zaak ter hand te nemen, te leiden en te coördineren, er ook zijn die van hen verlangen dat zij met alle hun ten dienste staande middelen het vertrouwen en de genegenheid winnen van hen, die zij het voorrecht hebben te dienen. Zij moeten zich door onderzoek vertrouwd maken met de weloverwogen inzichten, de heersende gevoelens en de persoonlijke overtuigingen van hen, wier welzijn zij verplicht zijn te bevorderen. Het is hun plicht eens en vooral hun beraadslagingen en het algemeen beleid van hun aangelegenheden te zuiveren van de houding van zelfgenoegzame ongenaakbaarheid, van elke zweem van geheimhouding, de verstikkende sfeer van dictatoriale aanmatiging, kortom van ieder woord en iedere handeling die naar partijdigheid, egocentriciteit en vooroordeel zouden kunnen rieken. Het is hun plicht, hoewel zij het heilige en exclusieve recht van de uiteindelijke beslissing in handen houden, gedachtenwisseling uit te lokken, inlichtingen te verstrekken, grieven uitvoerig te bespreken en het advies van zelfs de eenvoudigste en onaanzienlijkste leden van de Bahá’í familie te begroeten. Zij moeten hun beweegredenen bekendmaken, hun plannen uiteenzetten, verantwoording afleggen van hun handelingen, zo nodig hun besluit herzien, het gevoel aankweken van onderlinge afhankelijkheid en medezeggenschap, van begrip en wederzijds vertrouwen tussen hen enerzijds en alle plaatselijke raden en de individuele gelovigen anderzijds.”

(PBA 79)

Het Universele Huis van Gerechtigheid

Alle Nationale Raden vallen onder de jurisdictie van een internationaal lichaam, het Universele Huis van Gerechtigheid. Zoals de Nationale Raad de Plaatselijke Raden in zijn jurisdictie leidt en verenigt, zo leidt en coördineert het Universele Huis van Gerechtigheid de activiteiten van de verschillende Nationale Raden. Het Universele Huis van Gerechtigheid maakt plannen en stelt doelen voor de gehele Bahá’í wereld, en de Nationale Raden voeren gezamenlijk deze plannen uit.

Het grote verschil tussen het Universele Huis van Gerechtigheid en de raden is echter, dat Bahá’u’lláh dit hoogste internationale lichaam het recht heeft gegeven die wetten uit te vaardigen die niet uitdrukkelijk door Hem zelf zijn gegeven. Bahá’u’lláh leert bijvoorbeeld dat de werkgever een percentage van zijn winst aan zijn werknemers moet uitkeren. Hij zegt evenwel niet hoe hoog dat percentage moet zijn, omdat de grootte van tijd tot tijd kan verschillen. Het Universele Huis van Gerechtigheid kan daarom beslissen hoe groot het percentage moet zijn en wanneer op een later tijdstip het percentage gewijzigd moet worden, kan het Universele Huis van Gerechtigheid dit veranderen. Met andere woorden, het Universele Huis van Gerechtigheid kan geen van de door Bahá’u’lláh gegeven wetten veranderen, maar het kan wetten maken aangaande zaken die Hij aan zijn beslissing heeft overgelaten. Het Universele Huis van Gerechtigheid kan ook zijn eigen wetten veranderen wanneer dit noodzakelijk mocht zijn.

Er is een ander belangrijk verschil tussen het Universele Huis van Gerechtigheid en alle andere raden. Aan de Bahá’ís is beloofd dat het Universele Huis van Gerechtigheid altijd door God geleid zal worden bij het nemen van de juiste beslissing.

Wanneer een Bahá’í meent dat zijn Plaatselijke Geestelijke Raad een verkeerd besluit heeft genomen, kan hij die raad verzoeken de zaak nog eens te overwegen. Wanneer hij niet tevreden is met het resultaat, kan hij zich tot de Nationale Raad van zijn land wenden. Na de Nationale Raad kan hij nog in beroep gaan bij het Universele Huis van Gerechtigheid. De beslissing van het Universele Huis van Gerechtigheid wordt echter door iedere Bahá’í als definitief aanvaard.

Het eerste Universele Huis van Gerechtigheid werd in 1963 gekozen op een Internationale Conventie die in het wereldcentrum van het Bahá’í Geloof in het Heilige Land werd gehouden. Onmiddellijk na deze historische verkiezing kwamen duizenden Bahá’ís uit alle delen van de wereld in de Albert Hall in Londen bijeen om het eeuwfeest van de Verkondiging van Bahá’u’lláh te vieren.

Trouw aan de regering

De instellingen van het Bahá’í Geloof in hun huidige vorm houden zich voornamelijk bezig met het verspreiden van de leer van Bahá’u’lláh, het bewaren van de eenheid onder Zijn volgelingen en het coördineren van hun humanitaire werkzaamheden in de gehele wereld.

Bahá’ís geloven dat de volkeren ertoe zullen komen de beginselen van het door Bahá’u’lláh gegeven Bestuursstelsel te aanvaarden als het model voor het toekomstige wereldgemenebest. Tot die tijd echter moeten de Bahá’ís trouw en gehoorzaam zijn aan de wetten van het land waarin zij wonen. Bahá’u’lláh zegt:

„In ieder land waar leden van deze gemeenschap wonen, moeten zij zich jegens de regering van dat land betrouwbaar, oprecht en gehoorzaam gedragen.”

(BNT 173)

’Abdu’l-Bahá legt verder uit:

„Wij moeten gehoorzaamheid en welgezindheid aan de regering van het land betonen, trouweloosheid aan een rechtvaardige koning beschouwen als trouweloosheid jegens God en kwaadwilligheid jegens de regering als het schenden van de Zaak Gods.”

(BR 308)

Bahá’ís zijn alleen gerechtigd te weigeren met een regering samen te werken, wanneer van hen iets verlangd wordt dat in strijd is met de fundamentele beginselen van hun geloof. Zij kunnen bijvoorbeeld niet meedoen aan de uitroeiing van een minderheidsgroep vanwege haar huidkleur of godsdienstige overtuiging; ook kunnen zij geen partij kiezen voor een politieke groepering tegen een andere, omdat dit de eenheid zou vernietigen die zij over de gehele wereld hebben opgebouwd, een eenheid die alle verschillen van ras, godsdienst en politiek te boven gaat. Maar zij gehoorzamen gewillig aan alle wetten van de regering die niet in strijd zijn met de geestelijke maatstaven waarin zij geloven.

Handen van de Zaak Gods

Bahá’u’lláh koos gedurende Zijn leven enkele van Zijn trouwste volgelingen uit, die hun speciale hulp moesten geven bij het werk van het Geloof. Hij gaf hun de naam „Handen van de Zaak Gods”.

In Zijn testament trof ’Abdu’l-Bahá voorzieningen, waardoor de Behoeder Handen van de Zaak kon benoemen om hem te helpen bij de enorme taak die hem op de schouders was gelegd. De Behoeder koos een aantal mannen en vrouwen uit de Bahá’ís in alle delen van de wereld; velen van deze Handen van de Zaak zijn nu nog in leven en blijven de hun toegewezen taken vervullen.

De Handen van de Zaak kunnen niet gekozen worden in de bestuurlijke instellingen van het Geloof, maar zij werken nauw samen met het Universele Huis van Gerechtigheid en gehoorzamen aan zijn beslissingen.

Eenheid onder Bahá’ís

Na alles wat er gezegd is over het Bahá’í Bestuursstelsel, is het duidelijk dat de individuele leden van iedere gemeenschap het recht hebben hun mening kenbaar te maken, te stemmen voor hun Plaatselijke en Nationale Raden en hierin gekozen te worden. Met het verkiezen van de leden van hun Nationale Raden, kiezen zij indirect ook het Universele Huis van Gerechtigheid.

Nadat zij hun bestuurlijke instellingen hebben gekozen, worden de Bahá’ís aangemoedigd nieuwe ideeën en suggesties te doen voor de vooruitgang van hun werk, maar de uiteindelijke beslissing wordt genomen door de gekozen lichamen. De Plaatselijke Raden zijn verantwoording verschuldigd aan de Nationale Raad, en alle Nationale Raden zijn verantwoording verschuldigd aan het Huis van Gerechtigheid. Op deze manier wordt de eenheid van het Bahá’í Geloof bewaard, omdat het onmogelijk is een volgeling van Bahá’u’lláh te zijn en te weigeren Zijn Bestuursstelsel te aanvaarden.

Wanneer iemand zich Bahá’í noemt, maar openlijk de door Bahá’u’lláh gegeven beginselen schendt, kan geen enkel lid van de gemeenschap hem berispen, maar zijn Plaatselijke of Nationale Raad moet hem met wijsheid en liefde helpen zijn fout in te zien en zijn gedrag te wijzigen. Als de Raad echter, na al het mogelijke voor hem te hebben gedaan, besluit dat deze persoon bewust de reputatie van de Bahá’í gemeenschap schaadt, heeft hij het recht hem zijn stemrecht te ontnemen. Dit betekent dat hij niet kan stemmen of gekozen kan worden voor een Bahá’í instelling tot het ogenblik waarop hij bereid is zijn gedrag te herzien.

Bahá’u’lláh zegt dat de grootste schade die iemand Zijn Zaak kan doen, is zich één van Zijn aanhangers te noemen en dan te proberen tweedracht onder Zijn volgelingen te zaaien. Dit is een zeer ernstige afwijking van de grondbeginselen van een geloof dat gebaseerd is op eenheid en ernaar streeft door het gedrag van zijn volgelingen een voorbeeld van eenheid te geven.

Om Zijn Zaak voor vorming van sekten te behoeden sloot Bahá’u’lláh een Verbond met Zijn volgelingen dat zij zich na Zijn verscheiden allen tot ’Abdu’l-Bahá moesten wenden voor leiding. ’Abdu’l-Bahá vernieuwde dit Verbond met de Bahá’ís door hen te vragen Shoghi Effendi en het Universele Huis van Gerechtigheid te gehoorzamen. Shoghi Effendi is nu overleden, maar het Universele Huis van Gerechtigheid zal blijven bestaan tot aan het einde van de Bahá’í Beschikking, die volgens Bahá’u’lláh minstens duizend jaar zal duren.

Iedereen die zich een Bahá’í noemt, maar weigert het Universele Huis van Gerechtigheid te gehoorzamen, heeft het Verbond van Bahá’u’lláh verbroken en probeert, door eigen gezag te stellen boven dat van het Universele Huis van Gerechtigheid, een breuk in de gelederen van de Bahá’ís teweeg te brengen. Om dit te voorkomen wordt de volgelingen van Bahá’u’lláh voorgeschreven geen enkel contact met die persoon te hebben. Alleen op deze manier kan zo iemand, die wordt bestempeld als een verbondsbreker, verhinderd worden schade toe te brengen aan de eenheid van het Geloof. Als hij later berouw toont en zijn trouw betuigt aan het Universele Huis van Gerechtigheid, kan hij weer tot de Bahá’í gemeenschap behoren.

Iemand die Bahá’í is geweest, maar van gedachten verandert en niet langer als volgeling van het Geloof bekend wil staan, is natuurlijk geen verbondsbreker. Bahá’ís kunnen hem uiteraard blijven ontmoeten. Alleen als die persoon volhoudt dat hij een volgeling van Bahá’u’lláh is en dan probeert verdeeldheid te zaaien onder de leden van het Geloof door zich tegen het Universele Huis van Gerechtigheid te keren, zullen de Bahá’ís overal ter wereld weigeren met hem om te gaan. De betekenis hiervan is reeds in het verleden aangetoond. Het duidelijkste voorbeeld hiervan was toen enkele naaste familieleden van Bahá’u’lláh vanwege hun bloedverwantschap met de Stichter van het Geloof, zich inbeelden dat zij de leiders van Zijn Zaak konden worden en een eigen aanhang konden krijgen. Zodra zij begonnen het Verbond dat Bahá’u’lláh met Zijn volgelingen had gesloten te kleineren en weigerden het gezag van ’Abdu’l-Bahá te erkennen, weigerden de Bahá’ís over de hele wereld ook maar iets te maken te hebben met hen en met de weinige mensen die zij hadden kunnen misleiden. Het resultaat was dat sommigen van hen hun dwaling inzagen en zich weer bij de Bahá’ís aansloten, terwijl de rest geleidelijk verdween en tenslotte geen spoor meer achterliet.

De eenheid van dit jonge geloof is in het verleden meer dan eens op de proef gesteld en iedere keer is het sterker dan tevoren uit de beproeving te voorschijn gekomen.

Huizen van Aanbidding

Volgens de aanwijzingen van Bahá’u’lláh moet er in elke plaats een bedehuis worden opgericht, zodat de mensen bijeen kunnen komen om gezamenlijk God te aanbidden, wat hun geloofsovertuiging ook mag zijn. In deze Huizen van Aanbidding wordt uit alle heilige Boeken voorgelezen. Daar er in het Bahá’í Geloof geen geestelijken zijn, wordt het programma in elkaar gezet door een comité en uitgevoerd door gewone mensen. Niemand houdt een preek of leidt een ceremonie of rituaal. Lezingen, besprekingen of studieklassen over het Bahá’í Geloof en andere religies moeten ergens anders plaatsvinden, omdat het Huis van Aanbidding bestemd is voor gebed en meditatie.

De bouwstijl van deze gebouwen mag onderling afwijken, maar er zijn bepaalde kenmerken die al deze Huizen gemeen hebben. Zij zijn bijvoorbeeld negenzijdig met deuren aan elke zijde. Het getal negen is een symbool van eenheid, omdat alle andere enkelvoudige getallen in het cijfer negen besloten liggen; het feit dat het gebouw geen achterzijde heeft, geeft te kennen dat zijn deuren voor de hele mensenheid geopend zijn. Alle Huizen moeten omgeven zijn door prachtige tuinen en een aantal gebouwen die bestemd zijn voor educatieve, sociale en liefdadige doeleinden, zodat de verering van God gepaard gaat met de schoonheid van de natuur en praktische dienstverlening aan medemensen.

Tot nu toe hebben de Bahá’ís in elk van de vijf continenten een Huis van Aanbidding gebouwd, en in verschillende delen van de wereld zijn meer dan vijftig andere stukken grond gekocht om daarop in de toekomst zulke gebouwen neer te zetten.

Fondsen

De financiële behoeften van een steeds groeiende wereldgemeenschap worden gedekt door plaatselijke, nationale en internationale fondsen. Deze fondsen ontstaan door vrijwillige bijdragen van de leden van het Geloof. Er wordt geen geld aangenomen van hen die niet in Bahá’u’lláh geloven, maar Zijn volgelingen zijn vrij te geven voor elk gewenst doel en zoveel zij kunnen opbrengen. Niemand wordt bekend gemaakt met de grootte van het bedrag dat anderen in de fondsen hebben gestort.

Bahá’ís beschouwen het als een groot voorrecht dat er een beroep op hen wordt gedaan, de zaak van Eenheid te dienen en het geven uit eigen middelen is een praktische manier om het Geloof te steunen.

Heilige dagen

Het Bahá’í Geloof is een blij en gelukkig geloof. De grote levensvreugde die de Bahá’ís voelen, komt tot uitdrukking tijdens de zeven jaarlijkse feestdagen. Op een van deze dagen zei ’Abdu’l-Bahá:

„Volgens de goddelijke wetten zijn er in elk tijdperk en in elke Godsbeschikking gezegende feesten, heilige dagen en rustdagen. Op die dagen moeten de Bahá’ís zich van alle werk in handel, industrie, landbouw, enz. onthouden. Allen moeten deze dagen met elkaar vieren en in openbare bijeenkomsten hun vreugde met anderen delen. Zij moeten zo’n geheel vormen dat hun eenheid, eensgezindheid en harmonie voor allen duidelijk voelbaar worden.

Daar het een gezegende dag is mag men er niet aan voorbijgaan en hem ook niet van zijn uitwerking beroven door er een dag van louter genoegens van te maken.

Op zulke dagen moet de oprichting van instellingen besproken worden die van blijvende zegen en waarde voor de mensen zijn ...

De vrienden van God moeten stellig op zo’n dag blijken van mensenliefde en idealisme achterlaten die alle mensen – en niet slechts de Bahá’ís – ten goede komen.”

(BNT 222)

Er zijn negen dagen per jaar waarop Bahá’ís niet werken; zeven hiervan zijn vreugdevolle dagen en op de twee andere worden het martelaarschap van de Báb en het verscheiden van Bahá’u’lláh herdacht. Het zijn in deze volgorde:

21 maart. Nieuwjaarsdag. Dit is ook de dag waarop de vastenperiode eindigt.

21 april, 29 april en 2 mei. De belangrijkste feestperiode voor Bahá’ís is die van de twaalf dagen die Bahá’u’lláh doorbracht in de tuin van Ridvan buiten Bagdad vóór Zijn verbanning naar Constantinopel. In die dagen verkondigde Hij openlijk Zijn zending. De eerste, de negende en de twaalfde dag zijn dagen waarop niet gewerkt wordt.

23 mei. De Verkondiging van de Báb, de dag waarop Hij Zijn zending bekend maakte aan Zijn eerste discipel.

29 mei. Het verscheiden van Bahá’u’lláh.

9 juli. De marteldood van de Báb.

20 oktober. Geboortedag van de Báb.

12 november. Geboortedag van Bahá’u’lláh.

Er zijn nog twee gedenkdagen die voor de Bahá’ís van belang zijn; beide zijn verbonden met ’Abdu’l-Bahá, maar worden niet beschouwd als heilige dagen waarop niet gewerkt wordt. De eerste dag, 26 november, staat bekend als de Dag van het Verbond. Op deze dag herdenken de Bahá’ís het feit dat ’Abdu’l-Bahá werd aangewezen als het Middelpunt van Bahá’u’lláh’s Verbond met Zijn volgelingen. De tweede dag, 28 november, is de sterfdag van ’Abdu’l-Bahá.

Toetreding tot de Bahá’í gemeenschap

Vele mensen die zich bewust zijn van de hoge maatstaven die Bahá’u’lláh gesteld heeft, menen dat zij nooit overeenkomstig deze hoge idealen kunnen leven en daarom niet in staat zullen zijn zichzelf Bahá’í te noemen. De waarheid is echter dat onder alle volgelingen van Bahá’u’lláh slechts één mens het volmaakte leven van een Bahá’í heeft geleefd en dat was ’Abdu’l-Bahá. De Bahá’ís zijn zich ten volle bewust van hun tekortkomingen; dit is één van de redenen waarom zij voelen dat zij de hulp van Bahá’u’lláh nodig hebben. Want God beoogt met het zenden van Zijn Boodschappers de mensen te helpen in een tijd, waarin ze dit het meest nodig hebben.

De goddelijke Geneesheer komt om de mensen het geneesmiddel te geven voor de ziekten van hart en ziel. Zij die de Geneesheer erkennen, zullen Zijn recept willen gebruiken, omdat zij ten volle beseffen dat als zij moed en volharding tonen, het goddelijke geneesmiddel geleidelijk gezondheid en geluk zal geven, niet alleen aan henzelf, maar aan de gehele mensheid.

Wanneer iemand gelooft dat Bahá’u’lláh de Boodschapper van God voor deze tijd is, is hij een Bahá’í. Hij behoeft zijn naam niet te veranderen of zich aan een of andere ceremonie te onderwerpen. Om bestuurlijke en praktische redenen wordt van hem verwacht dat hij zijn geloof kenbaar maakt aan de Plaatselijke Geestelijke Raad van zijn woonplaats. Als er geen Plaatselijke Geestelijke Raad in zijn woonplaats is, geeft hij dit op aan de Nationale Geestelijke Raad van het land waar hij op dat moment woont.

Als lid van de Bahá’í gemeenschap is hij dan gereed zich bij de gelederen van zijn medegelovigen die over de hele wereld verspreid zijn, te scharen en mee te werken aan de eenheid der mensheid.


KEUZE UIT DE GESCHRIFTEN VAN
BAHÁ’U’LLÁH

„Het evenwicht in de wereld is verstoord door de vibrerende invloed van deze grootse, deze nieuwe Wereldorde. In het geordende leven van de mensheid is een ommekeer teweeggebracht door de werking van dit unieke, dit wonderbare Stelsel, zoals geen oog te wereld ooit heeft aanschouwd.”

(BNT 333)

„Er roert zich in dit tijdperk een nieuw leven in alle volkeren der aarde; en toch heeft niemand de oorzaak ervan ontdekt of de aanleiding ertoe waargenomen ...

O vrienden! Verwaarloost niet de deugden waarmede gij zijt begiftigd en veronachtzaamt evenmin uw hoge bestemming. Laat uw arbeid niet vergeefs zijn door de nutteloze voorstellingen die bepaalde mensen zich hebben gemaakt. Gij zijt de sterren aan de hemel van begrip, de bries die waait bij het aanbreken van de dag, de zacht voortkabbelende wateren waarvan het ware leven van alle mensen afhankelijk is ...

Laat u bij al wat gij doet leiden door wijsheid en houdt u daar zonder falen aan. Moge het God behagen, u allen te sterken om te volbrengen wat de wil van God is, en moogt gij genadiglijk worden bijgestaan de rang te erkennen, welke verleend is aan diegenen van Zijn geliefden die zijn opgestaan om Hem te dienen en Zijn naam te verheerlijken.”

(GWB 195)

„Het Boek van God ligt wijd open en Zijn Woord roept de mensheid tot Hem. Niet meer dan een handvol is evenwel bereid gevonden Zijn Zaak aan te hangen of tot werktuig te worden voor de verspreiding ervan ...

O vrienden van God, neigt uw oor naar de stem van Hem, wien de wereld onrecht heeft aangedaan, en houdt vast aan alles wat Zijn Zaak zal verheffen ... Dit is een Openbaring die de zwakken met kracht bezielt en de armen met rijkdom beloont.

Overlegt met elkaar in de grootst mogelijke vriendschap en in een geest van volmaakte kameraadschap, en wijdt de kostbare dagen van uw leven aan de verbetering van de wereld en de verspreiding van de Zaak van Hem, die de eeuwige en oppermachtige Heer is van allen.”

(GWB 182)

„De mannen van het Huis van Gerechtigheid van God moeten dag en nacht de blik gericht houden op hetgeen door de allerhoogste Pen vanuit de horizon des hemels is geopenbaard voor de leiding van de dienaren, de opbouw van de landen, de bescherming van de mensen en het behoud van de menselijke eer.”

(BR 156)

„Legt u toe op de bevordering van het welzijn en de rust der mensenkinderen. Richt uw gedachten en uw wil op de opvoeding van de volkeren en geslachten der aarde, zodat de tweedracht die haar verdeelt door de macht van de Grootste Naam van haar oppervlak verdwijnt en alle mensen de handhavers van één Orde en de bewoners van één Stad worden.”

(GWB 332)

„Zij die door God met inzicht zijn begiftigd, zullen geredelijk erkennen dat de door God gegeven voorschriften het krachtigste middel zijn voor de handhaving van de orde in de wereld en de veiligheid van de mensen ... O gij volkeren der wereld! Weet voorzeker dat Mijn geboden de lampen van Mijn liefderijke voorzorg zijn voor Mijn dienaren en de sleutels van Mijn erbarmen voor Mijn schepselen ...

Denkt niet dat Wij u slechts een wetboek hebben geopenbaard. Neen, veeleer hebben Wij met de vingers van macht en kracht de uitgelezen Wijn ontkurkt. Hiervan getuigt hetgeen de Pen van Openbaring heeft onthuld. Overdenkt dit, o mensen van inzicht!”

(GWB 330)

„Ieder woord dat uit Gods mond komt, is met zo’n kracht geladen dat het elk menselijk lichaam met nieuw leven kan bezielen, indien gij behoort tot hen die deze waarheid begrijpen. Al de wondere werken die gij in deze wereld aanschouwt, zijn tot stand gekomen door de werking van Zijn hoogste en verhevenste Wil, Zijn wonderbaarlijk en onveranderlijk Plan ... In nabije tijden zult gij voorzeker dingen zien, waarvan gij voordien nimmer hebt gehoord.”

(GWB 141)

„Wanneer de overwinning is gekomen, zal ieder mens zich een gelovige noemen en zich naar de beschutting van Gods Geloof spoeden. Gelukkig zij die in de dagen van wereldomvattende beproevingen standvastig bleven in de Zaak en weigerden van de waarheid af te wijken.”

(GWB 318)

O mijn God! o mijn God! verenig de harten van Uw dienaren en openbaar hun Uw verheven plan. Mogen zij Uw geboden nakomen en zich aan Uw wet houden. Help hen, o God, in hun streven en schenk hun kracht U te dienen.

O God, laat hen niet aan zichzelf over, maar leid hun schreden met het licht van Uw kennis en verblijd hun hart met Uw liefde. Waarlijk, Gij zijt hun Helper en hun Heer.”

(BG nr. 31)


AFKORTINGEN

De volgende afkortingen zijn gebruikt voor boeken waaruit gedeelten zijn aangehaald:



	BIB
	Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh



	BG
	Bahá’í Gebeden



	BNT
	Bahá’u’lláh en het Nieuwe Tijdperk



	VW
	Verborgen Woorden van Bahá’u’lláh



	BR
	The Bahá’í Revelation



	BWF
	Bahá’í World Faith



	DB
	The Dawn-Breakers



	ESW
	Epistle to the Son of the Wolf



	GWB
	Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh



	P&M
	Prayers and Meditations of Bahá’u’lláh



	PBA
	Principles of Bahá’í Administration



	PBL
	The Pattern of Bahá’í Life





Eindnoten

Bahá’u’lláh

1. Bahá’u’lláh betekent letterlijk: de Heerlijkheid Gods

1. Bagdad in Irak was toen een deel van het Turkse Rijk.

1. Constantinopel heet thans Istanbul.

1. Thans Edirne.

Deel Twee: De Leringen Van Baha’u’lláh

1. „The Universe and Dr. Einstein” door Lincoln Barnett (New York: William Morrow and Cy, Inc.. 1968), p. 106.

Deel Drie: Het Bahá’í Bestuursstelsel

1. Koningin Marie van Roemenië (uit de Toronto Dailey Star van 4 mei 1926).

2. In 1934 geschreven, zie God Passes By, p. 391/2; God schrijdt voorbij, § XXV.
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